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 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning

Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!

Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR
van ruimtes voor
vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor 
concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie/reservering:
Dhr. J. Prij,  Kievitlaan  17, 
1742 AA Schagen tel. 0224 573123

VERHUUR
Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 
1742 EC Schagen
298101 kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en 
uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.
Website: www.pgschagen.nl



Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar
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VAN DE REDACTIE  

 

Vanaf nu moet ik het alleen doen. Wim Voorbraak is hoofdredacteur af, gelukkig blijft 

hij wel verbonden als medeschrijver en achtervanger. Vanaf deze plaats hartelijk dank 

voor al die jaren werk. Als u dit blad doorkijkt dan kunt u, samen met mij, concluderen 

dat er genoeg georganiseerd wordt. Terwijl de vakantie er net op zit kunt u al uw 

volgende zomervakantie naar Duitsland boeken. Zie hiervoor stuk hierover verder in 

het blad van Louise en Corine. Houdt u het liever dichter bij huis en zit u verlegen om 

een gesprek. Er zijn weer verschillende gespreksgroepen die van start gaan. Voor 

sommige dient u zich wel van tevoren op te geven. Is uw interesse meer 

“maaggericht” dan kunt u aanschuiven bij Aan tafel! of u opgeven voor de jaarlijkse 

Tischreden. Wat ik ook onder uw aandacht wil brengen is de Regenboogviering, welke 

op 13 oktober zal worden gehouden. Letterlijk een dienst voor iedereen!! 

Daarnaast zijn er nog terugblikken op activiteiten die de laatste maanden hebben 

plaatsgevonden, zelfs voorzien van foto’s. Ook zijn er informatieve artikelen over b.v. 

ander gebruik van orgel (zie schrijven Ide Wolzak) en de diepere betekenis van 

popsongs, in dit geval het lied “Slow Train” van Bob Dylan.  

En over de organisatie van de kerk. Positief is dat we in de bevestigingsdienst van 15 

oktober “nieuwe” gezichten zullen zien. Maar er zijn ook nog taken binnen de kerk 

waarvoor er nog vrijwilligers gezocht worden. Misschien iets voor u?? 

Elke week worden de bloemen uit de kerk naar gemeenteleden gebracht die een 

“steuntje” nodig hebben. Maar er zijn meer gemeenteleden waar het iets minder mee 

gaat. Verderop kunt u lezen om wie het 

hier gaat. Misschien een idee om hen eens 

met een bezoekje te verrassen. Ten slotte 

nog de spreuk. 

Laat praten nog iets anders zijn dan 

alleen de stilte verdrijven.  
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TER OVERWEGING 

  
Adriaan Rodenburg 

Hel en Hemel 

Op 13 september jl. stond in een artikel in dagblad Trouw dat 
hoogleraar Arnold Huijgen – dogmatiek (kerkleer) aan de 
Protestantse Theologische Universiteit van Amsterdam – pleit 
voor de kerkelijke terugkeer van de hel. Binnenkort verschijnt 
zijn boek ‘Waarom de wereld een hel nodig heeft.’ 

Opvallende opmerking van Huijgen: “In het Nieuwe Testament 
gaat het over uitsluiting, erbuiten staan, veel meer dan over pijniging. Jezus heeft 
gezegd: wie niet gelooft is al veroordeeld, die veroordeelt zichzelf tot een leven buiten 
de nabijheid van God. De hel staat voor mij voor dat buitenstaan, misschien ook 
buiten willen staan.” 

In de dagen erna volgden vele reacties, vooral tegen het ‘terughalen van de hel’. Van 
mensen die zijn opgegroeid in kerken waar hel en verdoemenis werd (en wordt) 
gepreekt begrijp ik die responses wel. De mens is immers geneigd tot alle kwaad en 
niet in staat tot enig goeds, zoals de Heidelbergse Catechismus dat leert. 

In het boek ‘Hel en hemel van Dachau’ (1946) schrijft gereformeerd predikant Jacobus 
Overduin: “Het leven in de concentratiekampen was een hel, maar soms als de Heere 
mij met geloof versterkte dan kwam er een hemel in mijn hart en was het een hemel 
op aarde.” 

In het bijzonder bij dit citaat van ds. Overduin word ik stil. Ontroerend hoe deze 
Dienaar des Woords de verschrikkingen in een concentratiekamp heeft ervaren. 

Eind jaren 60 of begin jaren 70 bezocht ik op een vakantiereis met mijn moeder en 
broer Dachau en wij ontmoetten daar ds. Overduin. Van het gesprek herinner ik me 
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weinig of niets. Wel weet ik dat we na ons vertrek lang stil waren in de auto. We 
hadden heel even een blik in de hel kunnen werpen. Maar, we hadden ook een mooi 
mens ontmoet. 

De christelijk-gereformeerde professor Huijgen wordt in Trouw ook gevraagd wie er 
volgens hem naar de hel gaan. En wie er mogelijk al zijn. Ook ik groeide op met het 
gegeven dat er na het aardse leven een hel en een hemel zouden zijn. En na de vroege 
dood van mijn vader (ik was twee jaar) worstelde mijn moeder met de vraag waar hij 
nu was. Er zou toch eerst nog een oordeel komen? De toenmalige hervormde 
voorganger (godsdienstleraar) van Naaldwijk/Honselersdijk schreef kort na het 
dodelijk auto-ongeluk van mijn vader en zijn broer in het blad ‘Hervormd Westland’: 
“Hebben de heren Rodenburg - beiden kerkten niet - nog de gelegenheid gehad de 
Naam des Heeren aan te roepen.” Mijn moeder zegde per direct haar abonnement op. 
En haar gereformeerde kledingnaaisters spraken er schande van. 

Nee, mijn moeder was verre van vrij en eigenzinnig maar in een hel en een hemel die 
je al of niet verdiende door je aardse gedrag kon ze niet meer geloven. 

Toen ik haar uitlegde dat wat mij betreft levenslang worstelen met lichamelijke 
ongemakken en gebreken, het ontbreken van de moed om als homo uit de kast te 
komen, beschadiging door seksueel misbruik in gezins- of familieverband, 
vechtscheidingen en erfenisoorlogen, verlies van geliefden, het niet accepteren van 
jezelf en depressiviteit het leven tot een hel kunnen maken, toen begreep zij dat die 
‘oude’ hel geen onderdeel meer uitmaakte van mijn geloofsleven. En dat de hemel kan 
betekenen dat mensen er voor elkaar kunnen en moeten zijn en dat we daarin Gods 
Liefde ervaren. Die hel en hemel zijn voor mij nooit weggeweest. 

KERKDIENSTEN 

8 oktober 2023 - Grote Kerk 
9.30 uur mw. Ds. A. Walsma, Amersfoort 
1e collecte: Kerk, onderhoud orgel/piano 
2e collecte: Dorcas 
Organist: Sebastiaan Schippers 

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
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15 oktober 2023 - Grote Kerk (her)bevestiging ambtsdragers 
met medewerking cantorij 
9.30 uur Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Kerk in Actie 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
22 oktober 2023 - Grote Kerk 
9.30 uur Mw. pastor Jos van Steen 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 
29 oktober 2023 - Grote Kerk 
10.00 uur (Let op start wintertijd): Dhr. Erik Jan Tillema, Schagerbrug 
1e collecte: Kerk, energiekosten 
2e collecte: Voedselbank Kop van Noord Holland 
Organist: Ronald v.d. Veen 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
5 november 2023 - Grote Kerk zondag na dankdag, viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Kerk, instandhouding gebouw 
2e collecte: Kerk in Actie, najaarszending 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 

VAN DE KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

We zijn weer gestart, heel gezellig om jullie allemaal weer te zien! 
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Inmiddels is het herfst en achter de schermen bereiden we alweer allerlei leuke dingen 
voor het winterseizoen voor. Maar daarover in het volgende kerkblad meer! Voor nu 
heb ik een nieuwe serie verhalen voor jullie. Nog een paar over Paulus zelf en daarna 
twee delen uit de brief aan de Romeinen, geschreven door – jawel – diezelfde Paulus. 

Van harte welkom weer op de zondagmorgen! 

1 oktober Handelingen 17: 16-34 Paulus reist rond en vertelt over Jezus 

8 oktober Handelingen 27:1-44 Paulus komt op zee in een storm terecht 

15 oktober Psalm 84: 1-13 Een lied over de tempel 

22 oktober Romeinen 1: 1-7 Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome 

29 oktober Romeinen 3: 21-32 God redt iedereen die gelooft 

5 november Romeinen 8: 31-39 God houdt van ons 

MEELEVEN, MEEVIEREN 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Wij leven mee met alle zieken in onze gemeente. Van een aantal noemen wij de 
namen waarvan wij weten dat zij ziek zijn, soms ongeneeslijk ziek, soms herstellend 
van een operatie, en soms daar tussenin en verkerende in onzekerheid. 

Wij leven mee met Conny Kramer, Lenie de Visser, Jos Vogelsang, Akke Bloem, Elly 
Poley, Ineke Bakker, Constant Driesen, Willeke van Treuren, Anke Suurland, Joop 
Rieffe, Johan Kosse, Jetske Bosgra. 

Wij nemen hen en alle andere zieken uit onze gemeente op in onze gebeden en 
vragen om kracht en vertrouwen en zo mogelijk om genezing en herstel! 

GESPREKSGROEP KERK SCHAGEN 

Trudy Tuinstra 
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De Gespreksgroep. Helaas is er nog geen naam voor deze groep, die een vervolg geeft 
aan de verschillende gespreksgroepen die Louise Kooiman begeleidde. Maar we 
komen maandag 13 november om half drie bij elkaar in de consistorie. We willen 
praten over de veranderingen die je geloof ondergaat door de jaren heen. Iedereen is 
van harte welkom. Het zou fijn zijn als u zich aanmeldt i.v.m. koffie, thee en het aantal 
stoelen. Graag tot dan.  

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Annemarie Voorbraak 

Deel 1: Schoonmaak kerk 

Het is alweer een paar jaar 
geleden dat wij op een 
ochtend de kerk een 
schoonmaakbeurt gaven. 
Natuurlijk wordt de kerk 
elke week schoongemaakt, 
maar dan gebeurt lang niet 
alles. Het koper moet 
gepoetst, de ramen 
moeten van binnen en 
misschien wel eens van 

buiten worden gelapt. Kastjes opgeruimd, de zolder geveegd en nog zoveel meer. 
Daarom doen wij een beroep op eenieder die in staat is om nog iets hierin te 
betekenen om vooral op WOENSDAG 18 OKTOBER vanaf 9.00 uur ons te helpen de 
kerk winterseizoenklaar te maken. Ik zorg voor de koffie en thee en niet onbelangrijk 
ook voor iets lekkers erbij! Doet u mee? Het wordt vast heel gezellig. 

Deel 2: Koffie ochtend 

Al een paar seizoenen proberen wij op de eerste woensdag van de maand de kerk 
open te doen voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie. In de 
maanden van de Westfriese markt doen we het niet, immers ook op die donderdagen 
kunt u gezellig koffiedrinken in de kerk. Nu is de belangstelling voor die ochtenden niet 
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zo heel erg groot, maar dat hoeft geen probleem te zijn, het is evengoed heel gezellig. 
Maar……. U snapt het vast wel, wij hopen altijd op iets meer. Dus gaan we weer 
beginnen op de 1e woensdag van de maand voor u koffie te zetten in de hoop dat u 
ook eens langskomt. Nu verschijnt ONZE KERK precies op de 1e woensdag van de 
maand oktober. Voor de digitale lezers geen probleem, die hebben hem al op zondag. 
Dus de 1e koffieochtend is op 4 oktober. U bent van harte welkom. 

Deel 3 Bijdrage kerkblad 

Nog niet zo heel lang geleden konden wij als kerk een betaalverzoek doen met een 
acceptgiro. Het is u de laatste maanden vast wel duidelijk geworden dat de banken 
besloten hebben er geen gebruik meer van te willen maken. Zeker voor goede doelen 
is dat wel lastig. Nu hebben wij vorig jaar voor de bijdrage van het kerkblad er ook al 
geen gebruik meer van gemaakt en is aan u met een losse folder in het kerkblad 
gevraagd zelf een bijdrage te doen of een machtiging te geven. Dat gaan we dit jaar 
weer doen. Zelf overmaken is natuurlijk het makkelijkst, maar de machtiging aan één 
van de kerkrentmeesters geven of in de collectezak doen op zondag is natuurlijk ook 
prima. Het kerkblad laten drukken kost bijna € 3000, en er is vorig jaar ruim € 2000 
geïnd. Dat is dus een tekort van €1000 om quitte te spelen. De machtiging vindt u bij 
deze uitgave van het kerkblad. 

Graag uw bijdrage op rek. nr. NL 33 RABO 0373 7285 30 met vermelding Onze Kerk. 
Alvast heel erg bedankt! 

HET IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER (VRIJ NAAR GERARD COX) 

Wim Voorbraak 

Elders in dit blad kunt u lezen dat ik gestopt ben als eindredacteur van dit blad. Wel 

blijf ik regelmatig tekstbijdragen leveren en verzorg ik samen met Annemarie lokaal en 

in een groter perspectief met alle andere 35 bezorgers de distributie van het kerkblad. 

Dat alles onder leiding van Gerrit Leijnse.  

Deze zomer zijn wij thuisgebleven wat mij de gelegenheid gaf deze zomer volop deel 

te nemen aan de activiteiten in en rondom de kerk. Want ook wanneer je niets met de 

kerk hebt en de diensten die ook in de zomer elke zondag doorgaan, is voor vele 

toeristen maar ook voor steeds meer Schagenezen, de Grote Kerk op de Markt, het 
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hart van Schagen. Daarbinnen en daarom heen ontmoeten mensen elkaar om de kerk 

te bekijken, voor een kop koffie met krentenmik of te luisteren naar een deel van een 

orgelconcert. Bij alles was ik over het algemeen aanwezig en was ik daardoor in de 

gelegenheid foto’s te nemen. Die foto’s vindt u verspreid in dit kerkblad. 

Hoogtepunt voor mij was deze zomer toch wel de dienst in het West-Fries. Een beetje 

geholpen door het weer hadden we te maken met een volle kerk waar men tenminste 

droog zat. Ik schat dat tenminste twee-derde van de kerkbezoekers in klederdracht 

was. Onze stads-fotograaf Marc Moussault heeft de dienst vastgelegd in foto’s die hij 

voor ons blad beschikbaar heeft gesteld. Mooi vond ik dat de voorganger, Ina 

Broekhuizen-Slot geen compromissen sloot en een échte “kerkdienst” 

geprogrammeerd had met alle elementen die ook in een zondagse dienst aanwezig 

zijn. Bijzonder was ook dat Ina met de twee pastors van de Christoforusparochie, Iván 

en Eduard de vredesgroet, “Vrede in Christus” uitsprak. De dienst is nog terug te zien 

op “Kerkdienst gemist”. 

 Een paar weken later deed onze kerk ook weer mee met de “Uitmarkt”. En weer was 

het “volle bak”, speciaal toen het Schager harpistetalent Halina Riteco, 15 jaar oud, 

optrad. 

Een hoogtepunt in onze kerkelijke gemeente blijft 

toch altijd de doop van een nieuw gemeentelid. Ook 

dat maakten we kortgeleden mee. Fiene Anna Kockx 

werd 17 september gedoopt 

Afgelopen zondag was ik nog getuige van een 

stampvolle kerk waar geen “kip” meer bij kon in 

Eenigenburg waar Oxana and friends optrad. Het leek 

wel Kerst, aldus gastvrouw Trudy Tuinstra. 

De vrijwillige collecte bij de uitgang bestemd voor 

EHBO aan de frontline in de Oekraïne bracht 740 Euro 

op.  

Tenslotte de Schager Courant van 19 september. 

Daarin verscheen een paginagroot artikel over de 

hobby van onze hoofdredacteur (Wieb Koedijk). 

 Doop Fiene Anna Kockx 
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U vindt de foto’s verspreid door het blad. De foto’s van de Westfriese dienst zijn 

gemaakt door Marc Moussault, waarvoor dank. 

NIEUWS UIT EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 

Het concert van Oxana and friends was een daverend succes. De kerk was vol, heel 
veel bezoekers genoten van de mooie en afwisselende muziek (zang, gitaar fluit, 
piano). De opbrengst van de collecte na afloop bracht (na aftrek van de onkosten) 
ruim 740 euro op. Dit geld gaat naar de EHBO aan de frontlinie in Oekraïne. 

Zaterdag 14 oktober houden we onze jaarlijkse werkdag. We maken de kerk weer 
klaar voor het winterseizoen. Binnen grote schoonmaak, buiten de ramen en kozijnen 
schoonmaken, het kerkhof onderhouden en allerlei andere klusjes die zich voordoen. 
Voor koffie en broodjes wordt gezorgd. Wie wil ons helpen? U kunt zich opgeven bij 
Trudy Tuinstra 0224298101 of kerkeenigenburg@hotmail.com. 

Zondag 15 oktober is er een Kunst en Kerkdienst. Deze dienst begint om 10.30 uur. 
Louise Kooiman gaat voor, Jan Valkenier zorgt voor de muzikale omlijsting en er is een 
schilderes die iets gaat vertellen over haar werk. Natuurlijk is er na afloop ruimte om 
elkaar te ontmoeten en samen wat te drinken. 

Zondag 15 oktober is er om 15.00 uur een concert, verzorgd door de West Side 
Jazzband. Zij komen al vele jaren naar Eenigenburg en laten de kerk swingen. De 
toegang, en de consumpties in de pauze zijn gratis. Na afloop is er een collecte om de 
onkosten te bestrijden en voor het onderhoud van de kerk. 

Zondag 5 november is er om 15.00 een concert. Bodhi en Titus brengen het 
programma ON CELTIC ROADS! Van prachtige Ierse en Schotse ballads, donker als 
Guinness tot vrolijke meezingende (pub)songs. Als u verzekerd wilt zijn van een plaats, 
kom dan op tijd. De deur gaat open om 14.30 uur. De toegang, en de consumpties in 
de pauze zijn gratis. Na afloop is er een collecte om de onkosten te bestrijden en voor 
het onderhoud van de kerk. 
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Zondag 19 november is er een kunst en kerkdienst om 10.30 uur. Ds. A.J van der Bom 
gaat voor en Pieter Rynja bespeelt het orgel. Meer informatie volgt nog, zie daarvoor 
de zondagse mededelingen en de mededelingen bij de kerkdienstuitzendingen. 

Zangeressen die “Lekker zingen” en gitarist Robbert Smit met het programma “In your 
light” komen zondag 26 november naar Eenigenburg. De kerk gaat open om half drie.  

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 

Rik Laernoes 

Regenboogviering 

Op vrijdag 13 oktober 2023 zal er in onze kerk een ‘Regenboogviering’ plaats vinden. 
De viering begint om 16.00 uur. Ds. Arie Jan van der Bom, voorganger in deze viering, 
doet elders in dit blad uitvoerig uit de doeken wat de bedoeling is. In samenwerking 
met de burgerlijke gemeente Schagen wordt het een en ander georganiseerd. De 
‘Regenboogviering’ is min of meer de afsluiting van de Regenboogweek. De 
regenboogvlag zal dan ook vanaf zondag 8 oktober de hele week wapperen. Heel 
Schagen mag weten dat iedereen in onze kerk welkom is. 

Ook al is het een 
doordeweekse dag, het 
zou fijn zijn als velen 
acte de présence geven. 
We gaan voor een volle 
kerk. 

Taizé-liederen zingen 

Zondag 15 oktober 2023 
gaan we weer Taizé-
liederen zingen. Onder 
leiding van Paul Sanders 

- voormalig dirigent van het gemengd koor van de St. Christoforusparochie – gaan we 
zingen met een gelegenheidskoor en aan de piano Annelies Komen. We kennen 

Uitmarkt met Halina Riteco op harp 
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allemaal wel een aantal liederen uit Taizé maar er zijn er veel meer. ‘Ubi caritas’ en 
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’ om maar 
twee heel bekende te noemen. Maar er zijn er heel veel meer. Paul Sanders neemt ons 
mee in de rijke liederenschat van Taizé en licht het een en ander toe. 

Zondag 15 oktober om 15.00 uur in de Grote Kerk op de Markt. Inloop met koffie/thee 
vanaf 14.30 uur. Toegang vrij, na afloop een collecte 

Tischreden 

In navolging van de kerkhervormer Maarten Luther houden we jaarlijks in de HL-zaal in 
de Grote Kerk de zgn. “Tischreden”. We doen dat jaarlijks rond Hervormingsdag, 31 
oktober. 

Dit jaar op woensdag 1 november 2023. “Tischreden”, een Duits woord, wil zoiets 
zeggen als: een gezellig samenzijn waar we gezamenlijk een maaltijd gebruiken en 
tijdens de maaltijd in gesprek gaan met elkaar. De inloop is vanaf half zes, het eten 
begint rond zes uur en omstreeks half acht/acht uur kan ieder weer naar huis. 

Maarten Luther nodigde wat mensen uit. Het hele gezin Luther deed mee, zijn vrouw 
Katharina von Bora en hun 6 kinderen. Het was dus een gezellige boel. 

Waarover gaan we praten tijdens de maaltijd? Het leek ons leuk met het oog op de 
naderende verkiezingen daarover in gesprek te gaan. Aan de hand van een aantal 
stellingen en vragen gaan we in gesprek. Het gaat niet over de partij waar u wel of niet 
op gaat stemmen, de partijpolitiek laten we voor wat het is, maar meer over de vraag: 
waardoor laat u uw keuze bepalen? 

Om te weten hoeveel mensen er komen: graag even opgeven. Er is een beperkt aantal 
plaatsen. U kunt inschrijven op de lijst in de HL-zaal of via de mail: 
activiteiten@pgschagen.nl of een telefoontje naar Rik Laernoes: 06 29220184. Na 
afloop is een collecte om de onkosten te dekken. 

Financiën 
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Alle activiteiten die de Taakgroep ‘Leren en Doen’ organiseert kosten geld. Vandaar 
dat we altijd na afloop mandjes hebben staan waar ieder een vrijwillige bijdrage in kan 
doen. Daarmee hebben we het de afgelopen jaren aardig gered, redelijk quitte 
gespeeld. Dank daarvoor! 

Komende activiteiten 

Elvisdienst Op zondag 3 december 2023 is er een bijzondere kerkdienst. Ds. Fred 

Omvlee, liefhebber en kenner van het oeuvre van Elvis 

Presley, is dan de voorganger alsook voorzanger in deze 

kerkdienst. In het volgende kerkblad komen we er uitvoerig 

op terug. Maar noteert u de datum vast. 

Kerststukjes maken Nog een activiteit. Op donderdag 14 

december 2023 gaan we weer kerststukjes maken o.l.v. 

Margot van der Poll. We beginnen om 15.00 uur en rond 

16.30 uur is het dan klaar. In het volgend kerkblad meer 

gedetailleerde informatie. Nu vast de datum noteren. 

Film Ieder jaar draaien we een film. We zijn al bezig met de 
film die we op het oog hebben, maar de vraag is of deze film 

beschikbaar is. De datum hadden we al gepland. Woensdag 
17 januari 2024. We draaien de film 2 keer, ’s middags om 
half drie en ’s avonds om half acht. Hopelijk kunnen we in 

het volgend kerkblad melden dat het gelukt is met de film. 

TER GEDACHTENIS 

Louise Kooiman 

Op zaterdag 9 september overleed in de leeftijd van 72 jaar: 

Louise Carolina Frederika Gils -Kruijff – Loekie 

Zij was sinds 18 december 2019 weduwe van Henk Gils en woonde aan de Cornelis 
Bregmanstraat. Loekie was toen al ziek en moest zonder Henk verder wat een groot 

schilderwerk met 
hoogwerker 
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gemis was. Zeker omdat, enige maanden daarna, de corona begon waardoor ze zich 
alleen voelde met haar verdriet en gemis. 

Loekie was een sterke en moedige vrouw. Ze werd geboren in Den Helder en kwam uit 
een gezin van 6 kinderen. Na de Mulo ging ze naar de kweekschool en trouwde op 
jonge leeftijd met Marcel Lagerveld. Ze kregen 2 kinderen, Niels en Marc. Helaas hield 
het huwelijk geen stand en dat was een moeilijke periode. Ze vond echter haar geluk 
bij Henk Gils met wie ze trouwde in augustus ‘74 en ze hielden veel van elkaar. Loekie 
was een geëngageerde en actieve vrouw. Toen haar jongens zelf naar school gingen, 
haalde Loekie deelcertificaten Nederlands en Engels. Dat effende het pad naar de 
HBO-opleiding theologie. 

In de jaren tachtig was Loekie actief in verschillende maatschappelijke organisaties. Als 
lid van het IKV liep ze mee met de twee grote protestmarsen tegen de 
kernbewapening. Ze gaf voorlichting op scholen in de lessen Maatschappijleer. Het 
meest was ze verbonden met de “Dwaze Moeders” van de Plaza de Mayo in Buenos 
Aires. Ze liep vele malen mee met de maandelijkse stille tochten in Den Helder. 

De titel van haar eindscriptie was “In het verborgene”. Een uitleg van het Bijbelboek 
Esther. Kort samengevat voorkomt Esther de uitroeiing van de joden in de diaspora. 
Opvallend is dat God in dit Bijbelboek niet genoemd wordt. Loekie beschrijft dat haar 
betrokkenheid bij de Dwaze Moeders en haar ziekte destijds de vraag opriep naar de 
aanwezigheid van God in dit verhaal en in haar leven. Zij werd door het verhaal 
gesterkt. Ook al wordt Gods naam daarin niet genoemd, zijn aanwezigheid is voelbaar, 
“in het verborgene”. Zoiets gold ook voor haar geloof. Met haar opleiding werd ze 
geestelijk verzorger op Noorderhaven. Werk dat ze met hart en ziel en veel aandacht 
voor de mensen deed. 

Loekie was de laatste tijd veel bezig met haar naderende einde. Ze scheurde een keer 
een stukje uit de krant met een tekst van Dorothee Sölle: “Om te leven heb ik kracht 
gekregen, om te sterven hoop ik kracht te krijgen en in Gods handen te vallen.” De 
laatste dagen verbleef Loekie in het Hospice in Schagen. In de aula van 
natuurbegraafplaats Geestmerloo hebben we afscheid van haar genomen. Wij mogen 
haar nu teruggegeven in de handen van God. Wij wensen haar kinderen en 
kleinkinderen, broer, zussen en familie, Gods liefde toe en dat zij kracht mogen vinden 
in de goede herinnering aan Loekie Gils – Kruijff. 
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ROUWKRING 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Dit najaar zal een nieuwe rouwkring van 
start gaan. Deze kring is bedoeld voor 
mensen die kort geleden (of langer 
geleden) een dierbare ander verloren 
hebben en het moeilijk vinden om daar 
mee om te gaan. Een rouwkring kan dan 
helpen om over je verlies te spreken en 
ook om anderen over verlies te horen 
spreken. Hoewel de rouwkring uitgaat 
van de Protestantse Gemeente 
Schagen, is deze kring in haar 
benadering niet bijzonder godsdienstig. 
Het staat iedereen, die worstelt met 
verlies, vrij om zich aan te melden. De 
rouwkring zal door mij, Arie Jan, geleid 
worden. Je kunt je bij mij aanmelden via 
de e-mail: aj.van.der.bom@gmail.com 
of telefonisch: 06-8338 4921. Bij een 
deelname van vijf of meer personen zal 
deze rouwkring doorgang vinden. Wij 
komen zeven keer samen. De eerste 

bijeenkomst zal zijn op woensdag 6 december om 15.00 u. in de Hans Leijdekkerszaal 
van de Grote Kerk in Schagen. De andere data worden in overleg met de deelnemers 
nader bepaald. Deelname is gratis. 

LEERHUIS QUIN 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Leerhuis Quin komt één keer per maand samen. In dit leerhuis kunnen allerlei 

onderwerpen voorbij komen die op één of andere manier raken aan het christelijke 

geloof. Per keer wordt door de aanwezigen een nieuw onderwerp gekozen voor de 

volgende keer. Dit leerhuis staat open voor iedereen. Aanmelding is niet nodig. 

 Het aanbrengen van de zonwering aan de 
zuidwestkant van de kerk was een "hoge 
"klus. 
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Afmelding evenmin. Leerhuis Quin komt in principe telkens bij elkaar op de 1e 

woensdag van de maand (tenzij anders vermeld of aangekondigd). Wij beginnen weer 

met Leerhuis Quin op woensdag 4 oktober van 20.00 u. tot 21.30 u. in de Hans 

Leijdekkerszaal Het onderwerp voor de eerste keer is kunst. Wat zegt kunst ons? Wat 

doet het met ons? En kan kunst ons ook de ogen openen en in beweging brengen om 

iets van betekenis in deze wereld te verrichten? Het leerhuis staat onder leiding van 

mij, Arie Jan. Ik zal zelf ook voorbeelden van kunstwerken tonen. En ik wil de 

deelnemers uitnodigen om zelf een (digitaal) voorbeeld van een kunstwerk dat 

bijzondere persoonlijke betekenis heeft, mee te nemen om aan de anderen te laten 

zien.  

LEERHUIS BART 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Leerhuis Bart komt één keer per maand samen. In dit leerhuis staat de milieucrisis 

centraal. Het boekje van de klimaatwetenschapper Bart Verheggen hebben wij 

uitgelezen. En Bart heeft ook een lezing in de kerk over dit onderwerp gehouden dat 

met veel belangstelling ontvangen is. Wij willen weer verder met dit leerhuis. Wij 

willen in het bijzonder de vraag van de eigen verantwoordelijkheid verder 

onderzoeken. Wat kunnen wij elk doen in ons dagelijks leven? En wat is er op grote 

schaal nodig? Moeten wij op zoek naar een nieuwe spiritualiteit? Naar een andere 

mindset? Naar een mentaliteit die zich bewust is van onze natuurlijke omgeving en die 

bereid is om daar vriendelijker mee om te gaan? Wij zullen daarbij ook op zoek gaan 

naar geschikte lectuur in de vorm van boeken of artikelen. Leerhuis Bart komt in 

principe telkens bij elkaar op de 2e woensdag van de maand (tenzij anders vermeld of 

aangekondigd). Wij beginnen weer met Leerhuis Bart op woensdag 11 oktober van 

20.00 u. tot 21.30 u. in de Hans Leijdekkerszaal. Voor deelname aan dit Leerhuis is 

aanmelding gewenst per e-mail: aj.van.der.bom@gmail.com of mobiel: 06-8338 4921. 

REGENBOOGVIERING OP VRIJDAG 13 OKTOBER 2023 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Op vrijdag 13 oktober om 16.00 u. zal er een regenboogviering worden gehouden in 
de Grote Kerk. In deze viering zal er aandacht worden geschonken aan diversiteit met 
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betrekking tot seksualiteit, gender, seksuele oriëntatie en etniciteit. Dat is natuurlijk 
een heleboel. Elk jaar kiezen wij een thema waarbij wij ons beperken tot een klein 
deelaspect van dit kolossale onderwerp. Dit jaar richten wij ons in het bijzonder tot de 
rol van de man of het manlijke binnen het brede spectrum van de diversiteit. De man 
of het manlijke is niet vertegenwoordigt op de regenboogvlag. Maar juist de man of 
het manlijke lijkt de oorzaak te zijn van allerlei problemen rondom verdrukking en 
verdringing van diversiteit, van misogynie en femicide, van racisme en kolonialisme, 
van homofobie en transfobie, van uitbuiting en ecocide. De hoogste tijd daarom om de 
vraag te stellen: Man, waar ben jij? Deze thematische vraag refereert naar die eerste 
vraag van God aan de mens in het Bijbelboek Genesis: Adam, waar ben je? Is de man 
of het manlijke zelf soms toxisch geworden? Of dient hier een nuancering te worden 
aangebracht en ligt in het begrip van de man of het manlijke ook een grote belofte, 
een grote positiviteit, verborgen? Een hele grote vraag waar wij een klein beginnetje 
mee willen maken in een viering en een gesprek erna onder het genot van een kop 
koffie of thee. 

WILLEM VOGEL/CHRISTIAAN WINTER 

Adriaan Rodenburg 

Op vrijdag 23 juni 2023 
promoveerde kerkmusicus 
Christiaan Winter 
(ondermeer beiaardier van de 
gemeente Alkmaar – Grote of 
Sint Laurenskerk, Waagtoren 
en Grote Kerk De Rijp) op het 
werk van Willem Vogel (de 
voorganger van Winter als 
cantor van de Oude Kerk 
Amsterdam). Op bladzij 168 
van het proefschrift treffen 
wij de volgende tekst aan:  

3.7.3 Haringhuizen 

Dienst in het westfries dialect; op de hoek vooraan 
ouderling Jan Prij, ook in kostuum. 
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Een onverwacht verzoek bereikt Willem Vogel in 2004. In de Willibrorduskerk in het 
Noord-Hollandse dorpje Haringhuizen – nabij Schagen – worden sinds 1996 
maandelijks vespers georganiseerd. Drijvende krachten achter het initiatief zijn 
Adriaan Rodenburg en Rik Laernoes, die Vogel benaderen met het verzoek het 
gedicht: De moerbeitoppen ruisten van Nicolaas Beets ten behoeve van de 
Haringhuizer vieringen op muziek te zetten. In de jaren die volgen blijft Vogel, die het 
initiatief van Rodenburg en Laernoes een warm hart toedraagt, op verzoek melodieën 
schrijven bij gedichten van Nicolaas Beets (1814-1903), Carel Steven Adama van 
Scheltema (1877-1924), Ida Gerhardt (1905-1997) en een tekst van Rodenburg zelf. De 
laatste compositie uit deze reeks is gedateerd in mei 2008, waarmee deze bescheiden 
verzameling gezien kan worden als Vogels opus ultimum. Dat genoemde ‘opus 
ultimum’ (Zwanenzang van Vogel ) eindigt in 2008 met ‘Bede’ van Carel Steven Adama 
van Scheltema. 

Lichte nacht, die lichter zijt Dan mijn donker droeve dagen, Sterrennacht, die groter 
zijt Dan mijn kleine hart kan dragen - Laat mij knielen in het duister, Waar geen 
sterveling mij ziet, En mij bidden tot uw luister: Doof het licht mijns harten niet! 

BASISCURSUS VOOR TIENERS 

Ds. Arie Jan van der Bom 

De basiscursus voor de tieners gaat ook dit jaar weer van start. In deze cursus worden 

tieners uitgenodigd en uitgedaagd om via groepsgesprekken meer vertrouwd te raken 

met het gedachtegoed uit de christelijke traditie. Het is de bedoeling dat wij tien keer 

bij elkaar komen waarvan drie keer dit kalenderjaar (voorafgaand aan Kerst) en 

waarvan zeven keer volgend kalenderjaar (voorafgaand aan Pasen). Afsluitend gaan 

wij ergens in mei samen op excursie naar Amsterdam om een paar interessante 

kerken te bezoeken en andere leuke dingen te doen. De eerste bijeenkomst is op 

woensdag 18 oktober van 19.30 u. tot 21.00 u. Wij komen bij elkaar in de Hans 

Leijdekkerszaal. Voor deelname aan deze basiscursus is aanmelding gewenst per e-

mail: aj.van.der.bom@gmail.com of per telefoon: 06-8338 4921. Andere data zijn: 

woensdag 29 november en woensdag 20 december. De data voor 2024 volgen later.  
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VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 

Sinds mijn vorige bijdrage aan het kerkblad heeft de kleine kerkenraad vergadert op 29 
juni en 31 augustus. Daaruit wil ik u het volgende meedelen: 
 
(Her)bevestiging en aftreden van ambtsdragers 
Op 15 oktober vindt de dienst van (her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers 
plaats.  

Herkiesbaar en voor herbevestiging zijn beschikbaar: Ger Dekker (diaken), Corine 
Leijdekkers (pastoraal ouderling) en Jan Mechielsen (ouderling-kerkrentmeester).  

Aftredend zijn: Jan Prij en 
Arjan Plomp (voor beide 
vanwege het einde van hun 
ambtstermijn, waarbij voor 
Jan beëindiging van het 
bovenplaatselijke werk geldt) 
en Trudy Tuinstra.  

Jasper Visser zal worden 
bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester en het ambt 
van voorzitter van College 
van Kerkrentmeesters op zich 
nemen, als opvolger van Jan 
Prij.  

Daarnaast zal Margot van de Poll worden bevestigd als bestuurlijk ouderling en het 
ambt van scriba op zich nemen, als opvolger van Arjan Plomp. 

Eventuele bezwaren tegen deze (her)bevestigingen kunt u (schriftelijk en 
gemotiveerd) indienen bij de scriba, Arjan Plomp (scriba@pgschagen.nl). 

Nieuw beleidsplan 
Er is inmiddels al maandenlang gewerkt aan een nieuw beleidsplan, dat voor de 
periode 2024-2028 gaat gelden. Voltooiing nadert met rasse schreden en zeer 

 Ina Slot als "de deugd" te midden van de 2 RK 
priesters van de Christoforusparochie 

mailto:scriba@pgschagen.nl
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binnenkort kunt u het nieuwe concept-beleidsplan op onze website vinden. Voor 
iedereen die dit liever op papier wil ontvangen: graag even contact opnemen met de 
scriba. 
Op de gemeenteavond van 14 november willen we dit beleidsplan bespreken. U kunt 
commentaar dan mondeling inbrengen, maar ook schriftelijk commentaar is welkom. 
Ook dit graag indienen bij de scriba, Arjan Plomp (scriba@pgschagen.nl). 
Nadat de gemeente daarop commentaar heeft kunnen indienen, zal de kerkenraad 
tijdens haar vergadering in november het definitieve beleidsplan goedkeuren. 
 
Gemeenteavond: 14 november 
Op dinsdag 14 november willen we graag een gemeenteavond beleggen. We hopen 
deze avond onze nieuwe vertrouwenspersoon, Paula Overtoom, aan u voor te stellen. 
Daarnaast willen we ons nieuwe beleidsplan met u doornemen en bespreken. 
 
Vertrouwenspersoon  

Zoals eerder beschreven, is er een vertrouwenspersoon 

gevonden voor onze kerk. Paula Overtoom is 

vertrouwenspersoon bij Wonen+Welzijn en is 

onafhankelijk van onze kerk. De kerkenraad heeft in de 

vergadering van augustus met haar kennisgemaakt en 

gesproken omtrent de werkwijze. Daarnaast is tijdens 

deze vergadering ook het contract geformaliseerd. 

Nogmaals willen wij u wijzen op deze aanstelling: bij 

aanleiding om met een vertrouwenspersoon in gesprek 

te willen gaan, kunt u terecht bij Paula Overtoom 

(telefoonnummer is: 06-82239274). 

 
 

Gezocht: PREEKREGELAAR(S)  
De afgelopen twee jaar is Anneke van Dijk onze preekregelaar geweest. Zij heeft 
echter aangegeven hiermee te willen stoppen. Wij zoeken dan ook dringend naar 
nieuwe preekregelaar(s)!!! 
Wat houdt het in: 
 

mailto:scriba@pgschagen.nl
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- GEEN vergaderingen! 
- In de periode januari tot en met april contact met onze predikant + 

gastvoorgangers voor het dienstenrooster van het jaar erop 
- Rest van het jaar: contact met gastvoorgangers, m.n. door een standaardbrief 

 
Dit werk omvat géén andere roostertechnische werkzaamheden: organisten, kosters 
etc. worden door andere personen ingeroosterd. Het werk is te overzien en kan 
eventueel met meerdere personen uitgevoerd worden. Dus als u het leuk vindt om 
ook uw steentje bij te dragen, zonder al te grote inspanning, neem dan contact op met 
onze voorzitter Paulien Knol! 
 
NEGENDAAGSE GEMEENTE (BUS)REIS NAAR DUITSLAND 

Corine Leijdekkers en Louise Kooiman 

Maarten Luther en Johan Sebastiaan Bach. Een reis met een verhaal. 

Duitsland is onze naaste buur, maar zodra u de grens oversteekt, bent u in een 
verrassend veelzijdig land. U vindt er zee, strand, uitgestrekte bossen, lieflijke heuvels 
en grillige bergen. Duitsland is ook een bestemming vol bewogen en boeiende 
verhalen over kunst, cultuur, historie en religie. Dit is bijvoorbeeld ook goed voelbaar 
in Berlijn, de hoofdstad van Duitsland. 

De route die we gaan maken biedt een kijkje in het leven en werk van Luther, de 
Reformator. 

Deze reis begint in de Duitse Landen Saksen-Anhalt en Thüringen en brengt u naar de 
plaatsen waar de gebeurtenissen rondom Luther zich hebben afgespeeld. De historie 
en het leven van Luther brengt ons naar de stad Erfurt waar hij studeerde aan de 
universiteit, Eisenach waar hij op de Wartburg het Nieuwe Testament vertaalde en 
natuurlijk Wittenberg. 

We bezoeken Leipzig, een stad die in 1165 stadsrechten kreeg en vandaag de dag tot 
één van de belangrijkste handelssteden in Duitsland behoort. Bovendien is Leipzig een 
belangrijk centrum voor wetenschap en cultuur. We bezoeken de Nikolaikirche en 
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lopen langs de Thomaskirche met het graf van Johan Sebastiaan Bach en hopen op een 
concert. 

We bezoeken Berlijn, voormalig Oost en West. U rijdt over de prachtige boulevard 
Unter den Linden met de Staatsoper (operagebouw) en de Humboldtuniversiteit, 
verder via de Nicolaiwijk Checkpoint Charlie, ooit een controlepost bij de Muur. U 
maakt kennis met de Potsdammer Platz en maakt een stop bij de Brandenburger Tor. 
Ook bezoekt u het Holocaustmonument, en bezoeken we de Hackesche Markt. Ook 
dat is Berlijn: dé buurt met exclusieve, alternatieve boetiekjes, hippe shops en 
kunstgaleries, cafés en restaurants. 

En er wordt een bezoek gebracht aan de Rijksdag en vele andere plekken in Berlijn . 
Een bezinnende en boeiende reis en naast dit alles is er voldoende ruimte voor 
ontspanning. 

De sfeer in de groep en het met elkaar onderweg zijn kun je niet op papier zetten. Die 
moet je ervaren. Al met al een reis, met voor elk wat wils. Mocht het u leuk lijken om 
mee te gaan, dan bent u welkom op de informatieavond. Het is de bedoeling dat de 
reis, bij voldoende deelname in juni 2024 plaats zal vinden. 

Op woensdagavond 18 oktober houden wij om 19.30 uur een 
voorlichtingsbijeenkomst in de HL. Zaal in de Grote kerk om belangstellenden over de 
reis te informeren. 

SCHAGER NACHTVLINDERS XXIII: SLOW TRAIN 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Laatst deed ik mee aan een benefietconcert in het charmante 

kerkje van Eenigenburg. Het muzikale gelegenheidsensemble 

van welwillende amateurs was omgedoopt tot “Oxana and 

friends” en bestond voor de helft uit Oekraïense en voor de 

andere helft uit Nederlandse muzikanten. Het programma dat 

wij brachten was in mijn ogen een allegaartje. Een mengsel van 

Oekraïense volksliedjes èn popliedjes, daarnaast Leonard Cohen, 

Bob Dylan, The Beatles, Herman van Veen en Enrico Morricone. 
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Ik kon er geen lijn in ontdekken. Maar dat was geen enkel punt. Amateurs mogen 

meer. Gewoon lekker aanrommelen. Af en toe heel mooi spelen of zingen, afgewisseld 

met een valse noot of een misslag op de gitaar of piano. Niemand die het hoort of zich 

eraan ergert. Dat gold ook voor mij. Tot nog toe had ik het niet verder geschopt dan 

wat aanrommelen op de gitaar in familieverband. Ik beschouwde mezelf als een soort 

badkamermuzikant. Je weet wel, die mensen die denken muzikaal te excelleren in de 

badkamer, vaak de beste akoestische ruimte in een woonhuis. Je speelt en zingt dan 

vooral voor, ja, voor wie eigenlijk? Vermoedelijk voor jezelf. Ik noem dat wat 

godsdienstig uitgedrukt “uiting geven aan de vreugde van het hart”. En dat is prima. 

Want of je nu amateur of “professional” bent, de beleving van “de vreugde van het 

hart” is herkenbaar. Dat deel je met elkaar. Dat beweegt je, motiveert je, om te zingen 

en om muziek te maken. De stap om voor een groter publiek te spelen had ik eigenlijk 

nog niet goed durven maken. Want waarom zou je een ander lastigvallen met je eigen 

muzikale kabaal? Maar dat is eigenlijk al veel te zelfkritisch gedacht. Zulke gedachten 

kun je beter loslaten. Mensen zijn vrij en prima in staat om zelf te beslissen waar zij 

wel of niet naar willen luisteren.  

Die gedachte begint zich inmiddels meer en meer in mij te nestelen, zodat ik mij 
minder bezwaard voel om mijn amateuristische kunsten te vertonen voor anderen. 

Tijdens het benefietconcert zong ik een liedje van Bob Dylan “Slow Train” geheten. De 
Engelse tekst is lastig. Dylan heeft heel veel tekst samengepropt op muziek. Dat 
nazingen, half parlando, half bluesy rappend, was eigenlijk boven mijn macht. Maar ja, 
dat hoort ook bij het amateurschap: je doet iets dat eigenlijk boven je macht ligt. Bij 
het instuderen vroegen mijn medemuzikanten ook regelmatig: “En? Is “slow train” 
coming?” Daarmee zinspelend op het refrein van het liedje. Afgezien van één voor mij 
hinderlijke fout kwam ik er tijdens het concert heel redelijk uit. 

Het liedje zelf is hoogst merkwaardig. Waar gaat het eigenlijk over? Het is een 
evangelicale protestsong, zou je kunnen zeggen. Het liedje stamt uit Dylans 
evangelicaal-christelijke periode. In het liedje vorm het refrein een waarschuwing: er 
komt heel traag een trein aan gereden. Met daarbij de achterliggende christelijke 
gedachte: zorg dat je klaar staat! De trein is daarin het beeld van de oude 
godsdienstige voorstelling van de wederkomst van Christus en daarmee de komst van 
het Laatste Oordeel. Eva Cassidy zingt nog heel vriendelijk: People get ready. There's a 
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train a-coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is 
faith. To hear diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. 
(vertaling: Mensen, sta klaar. Er is een trein onderweg. Je hebt geen bagage nodig. Je 
stapt gewoon in. Je hebt alleen geloof nodig. Om de wagons te horen neuriën. Je hebt 
geen kaartje nodig. Je dankt alleen de Heer en meer niet.) Bij Dylan is het toneel veel 
grimmiger. Hij stelt vragen bij het morele gedrag van zijn tijdgenoten. Zijn zij bereid 
om hun aardse principes in te ruilen voor hemelse principes? (couplet 1). Een 
plattelandsmeisje uit Alabama wijst hem in de juiste richting van het christelijke geloof 
(couplet 2). Het ego van de mens heeft aan waarde verloren en zijn wetten zijn oud en 
gedateerd. Mensen liegen tegen zichzelf en denken dat zij Satan kunnen manipuleren 
(couplet 3). Wat te denken van alle olie waar Amerika zo afhankelijk van is? Alle 
moedige mannen van de toekomst zijn al gestorven (couplet 4). Iedereen die de 
zanger liefheeft, zijn liefje inbegrepen, veranderen in manipuleerbare poppen van de 
consumptie-maatschappij (couplet 5). Maar bedenk wel: er is een trein traag 
onderweg! There is a slow train coming…! Ook dat is “the blues” maar dan christelijk-
existentiële of profetische blues: het algehele onbehagen met de moderne cultuur. 
Een unheimisch liedje…  

BEDANKJE 

Wij willen iedereen bedanken voor de blijken van medeleven, in de vorm van kaarten, 
telefoontjes en bezoek, die wij mochten ontvangen gedurende de moeilijke periode 
van ons ziek zijn. 
 Joop en Henk Rieffe 

VOL OP HET ORGEL 

Ide Wolzak 

Een kerkganger vroeg of het orgel na de dienst een bepaald lied wilde spelen. Na de 
dienst bleef het stil. Toen iemand ging informeren wat er aan de hand was, bleek de 
orgelbank leeg, de organist was naar huis gegaan en had een briefje op de 
muziekstandaard gelegd: „Ik heb het verzoek aan het orgel doorgegeven!.” 

De nieuwe fractievoorzitter van het CDA, Henri Bontebal, ging ‘vol op het orgel’ 
vermeldde een journalist en dat werd geïllustreerd met een foto van hem achter (of is 
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het vóór) de klavieren van het orgel in de Bovenkerk in Kampen. Er is een vergelijkbare 
orgeluitdrukking in onze taal: ‘alle registers opentrekken’, al zullen de meeste mensen 
tegenwoordig geen flauw idee hebben wat een register is. 

Verbazing (en onbegrip?) klonk door in de stem van de radiopresentator die 
jazzmusicus Ben van Gelder in zijn programma had en hem daarin interviewde over 
diens nieuwe album Manifold. Daarop staan composities van hem, waarvoor hij 

gerenommeerde jazzmusici bij 
elkaar had gebracht met o.a. 
toetsenist Kit Downes: „op 
kerkorgel?” Ja. Het album is 
opgenomen in het Orgelpark in 
Amsterdam, waar hij op de centrale 
speeltafel het Sauerorgel en het 
Utopa Barokorgel, afzonderlijk of 
gezamenlijk, kan bespelen. Jazz op 
een kerkorgel, kan dat echt? Een 
kerkorgel is toch een stoffig, plechtig 
en dus saai instrument, voor oude 
mensen tijdens kerkdiensten die 

volkomen uit de tijd zijn, waaraan moderne, jonge mensen geen boodschap meer 
hebben. Vooroordelen te over. 

Ja dus, het kan. Er zijn meerdere voorbeelden van en zelfs al heel vroege. In de jaren 
’20 van de vorige eeuw heeft jazzlegende Fats Waller zo’n 73 platenkantjes 
volgespeeld op o.a. het orgel van de Tribity Baptist Church, in Camden, New Jersey. 
Haast ‘klassiek’ klinkt de opname (1967) By Your Grace van Beaver & Krause op het 
orgel van Grace Cathedral, San Francisco, met een prachtige saxofoonsolo van 
jazzmusicus Gerry Mulligan. In 2002 brengt Barbara Dennerlein de eerste van drie 
platen uit waarop zij jazz speelt op het kerkorgel, onder de titel Spiritual Movement. Er 
is muzikaal wat kerkorgels betreft bijzonder veel te beleven op streamingsdiensten als 
YouTube en Spotify, waar bij de vooroordelen, vol op het orgel, de pijpen worden 
uitgeblazen. 
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AAN TAFEL! 

Corine Leijdekkers 

19 november zal er weer een Aan tafelmaaltijd plaatsvinden in de Hans 
Leijdekkerszaal. Inloop vanaf 15.20 uur, opening om 16.00 uur en sluiting om 18.00 
uur. Deze maaltijd is voor iedereen. Wel of geen kerklid. Mannen, vrouwen, kinderen, 
inwoners van Schagen en daarbuiten. 
U bent allen van harte welkom! Wel is het nodig dat u zich aanmeldt dit i.v.m. de 
bestelling die wij doen bij de cateraar. Als u zich aanmeldt vermeldt dan ook uw 
telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken bij wijzigingen. 
Mocht u zich aangemeld hebben en toch niet kunnen komen wilt u dat dan zo spoedig 
mogelijk doorgeven? Dit ook weer i.v.m. de bestelling die wij doen en met een 
vrijgekomen plek voor iemand die op een eventuele wachtlijst staat. 
Aanmelden voor woensdag 15 november bij Truus Folkertsma tel. 0224-298403 of bij 
Ineke Draijer tel. 0224-296794/ 06-52569991. 
 
GEDICHT 

Eugeen Hoekstra 

 
Moedig voorwaarts 
  
Er zijn van die dagen, dagen die vragen 
naar gerechtigheid, naar eerlijkheid, 
naar liefde en oprechtheid, 
naar vrede en waarachtigheid. 
  
Zij die het leven hebben opgegeven 
vatten moed en ademen vertrouwen 
gaan aan de slag om op te bouwen 
drogen tranen na het diepe rouwen. 
  
Ja, soms weten we het verdriet te dragen 
voelen we ons even niet verslagen 
zien we het licht branden in kinderogen 
vrolijkt ons op en zijn we opgetogen. 
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Richt je op, glimlach en wees sterk 
Kijk met ontzag naar Gods oneindige zwerk 
Vul je hart met liefde en tederheid 
Leef je leven in luchtige lichtheid. 

ACTIVITEITENROOSTER OKTOBER 2023-NOVEMBER 2023 

 

 

 

4 okt woensdag Koffiedrinken 10:00 uur Grote Kerk

4 okt woensdag Leerhuis Quin 20:00 uur Grote Kerk

9 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

11 okt woensdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk

13 okt vrijdag Regenboogviering 16:00 uur Grote Kerk

14 okt zaterdag Schoonmaken Kerk Eenigenburg Hele dag Eenigenburg

15 okt zondag Kunst en Kerk dienst 10:30 uur Eenigenburg

15 okt zondag West Side Jazz Band 15:00 uur Eenigenburg

15 okt zondag Taizé-liederen zingen 15:00 uur Grote Kerk

16 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

18 okt woensdag Schoonmaken Grote Kerk 09:00 uur Grote Kerk

18 okt woensdag Basiscursus tieners 19:30 uur Grote Kerk

18 okt woensdag Voorlichtingsavond reis Berlijn 19:30 uur Grote Kerk

23 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

30 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

1 nov woensdag Koffiedrinken 10:00 uur Grote Kerk

1 nov woensdag Tischreden 18:00 uur Grote Kerk

1 nov woensdag Leerhuis Quin 20:00 uur Grote Kerk

5 nov zondag On Celtic Roads 15:00 uur Eenigenburg

5 nov zondag Najaarslezing RvKS over slavernijverleden 15:00 uur Kerk Callantsoog

6 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

8 nov woensdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk

13 nov maandag Gespreksgroep 14:30 uur Grote Kerk

14 nov dinsdag Gemeente-avond 20:00 uur Grote Kerk

19 nov zondag Aan tafel! 16:00 uur Grote Kerk
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KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK” 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres: 

pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag! 

Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel                             06-13614761  

e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl  

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”:Dhr. G. 

Leijnse,Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094, e-mailadres: 

g.leijnse@quicknet.nl 

 

Hoofdredacteur Wieb Koedijk, speurend naar bodemschatten (foto uit 
Schager Courant, zie bijdrage Wim Voorbraak) 
 

mailto:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
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