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	 06 336 386 73 / pgschagen@outlook.com
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	 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)
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B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via 
Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending 
als stream.
Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit 
Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na 
overlijden en herdenkingen.
Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium 
online te volgen.

HUREN KERKRUIMTE
Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123,
 mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl

PREDIKANT
Ds. A.J. van der Bom 	 E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com	
	 Mob. 06-83384921
	 Werkdagen: maandag t/m donderdag
	 Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
	 (behoudens vergaderingen).



Gedempte gracht 67 • Schagen
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* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand
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Ritva Falla * Aino * Laurie 

Maria Byman

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw	 • Lichtinstallaties
	 • Krachtinstallaties
	 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
	     
	      voor onderhoud
	          en nieuwbouw
		  aan uw woning

Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!

Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR
van ruimtes voor
vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor 
concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie/reservering:
Dhr. J. Prij,  Kievitlaan  17, 
1742 AA Schagen tel. 0224 573123

VERHUUR
Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 
1742 EC Schagen
298101 kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en 
uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.
Website: www.pgschagen.nl



Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar
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 Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": maandag 4 december 2023 

 

VAN DE REDACTIE  

 

Voor u ligt een rijk gevulde uitgave van Onze Kerk. Wat kunnen we toch trots zijn op al 

de activiteiten die door en voor onze gemeente ontplooid worden. Van zang 

(Elvisdienst) tot creatief met bloemen, voor ieder wat wils. Naast de vooruitblikken 

ook nog verschillende terugblikken. Dit van recent, b.v. de regenboogdienst tot meer 

uit het verleden de bouw en afbraak van de Ontmoetingskerk.  

En deze keer geen overweging door iemand uit onze gemeente maar ik heb moeten 

uitwijken naar het internet om deze rubriek te kunnen vullen. Ergo, we als redactie zijn 

op zoek naar gemeenteleden die het leuk lijkt om één keer per jaar een overweging te 

schrijven. Laat het mij weten dan kan ik daar rekening mee houden als ik de planning 

voor 2024 ga maken. De overweging die ik gevonden heb vind ik wel passend voor de 

tijd waarin we leven, daar niet van. 

We lopen naar het einde van het kerkelijk jaar en dus richting eeuwigheidszondag, 

maar ook naar een nieuw begin, de adventstijd. Over beide kunt u meer in dit blad te 

weten komen.  

Mocht u zich afvragen waar de kleuren van de verschillende stola’s (oneerbiedig 

gezegd de sjaal die de predikant over de toga draagt) vandaan komt dan kunt u dat 

lezen in het stukje van Ineke Bakker waar dit ter sprake 

komt. 

Verder natuurlijk de vaste rubrieken zoals “Meeleven, 

meevieren” en nieuws uit Eenigenburg. Veel leesplezier 

toegewenst.Dan nog de spreuk    Vergeving verandert 

het verleden niet, maar verbreedt de toekomst. Paul 

Boese (1923-1976) 
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TER OVERWEGING 

Plebaan Michel Hagen 

Zaaien 

‘Haatzaaien’ is zo’n woord dat ineens in het nieuws komt. In ons rechtssysteem 
heeft het inmiddels zelfs een eigen betekenis gekregen. Het is echter de vraag 
of je met het aanpakken van de haatzaaiers ook de oorzaak van de haat te 
pakken krijgt. 

De beeldspraak van het zaaien kennen we vanuit de parabel 
van Jezus waarin hij spreekt over een vijand die onkruid tussen 
het goede graan heeft gezaaid (Mt. 13,24-25). We hebben daar 
ook onze eigen Nederlandse variant op: “Wie wind zaait zal 
storm oogsten”. De Van Dale kent ook het woord 
‘onrustzaaier’. 

Het heeft allemaal die negatieve klank waarbij iets kwalijks 
wordt gezaaid dat vervolgens toeneemt. Jezus gebruikt het 

beeld ook andersom, wanneer Hij spreekt over een goede oogst, waarbij de 
graankorrels dertig-, zestig- en honderdvoudig vrucht dragen. Paulus gaat 
hierop door als hij een collecte aanbeveelt bij de Christenen in Korinthe. Dan 
schrijft hij: “Bedenk dit: Wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig 
zaait, zal overvloedig oogsten. … Hij die de zaaier zaad verschaft en brood geeft 
als voedsel, Hij zal ook u zaad verschaffen, het vermenigvuldigen en uw 
gerechtigheid rijke vrucht laten opleveren (2 Kor 9, 6.10)”. 

Helaas valt de nadruk dikwijls toch eerder op het zaaien van het negatieve dan 
op het positieve zaaien, terwijl beide onze aandacht nodig hebben. Het is de 
moeite waard om ons af te vragen wat er zoal gezaaid wordt. Het is duidelijk: 
Wie haat zaait zal haat oogsten. Meer nog, wie haat zaait, zal geweld oogsten. 
Want haat veroorzaakt oogkleppen, haat schept vijandsbeelden, haat verdeelt 
en haat kweekt agressie. Misschien staan we er niet zo bij stil wat er allemaal 
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wordt gezaaid in onze tijd en hoe het wordt gezaaid. Wat zaait de reclame? 
Mag je daarbij zeggen: Wie hebzucht zaait, zal egoïsme oogsten? Wat zaait de 
wapenindustrie? Mag je zeggen: Wie wapens zaait, zal oorlog oogsten? Of iets 
algemeners van onze moderne tijd. Mag je zeggen: Wie gemakzucht zaait, zal 
luiheid oogsten? 

Daartegenover staat de Boodschap van Christus. Met het Evangelie in 
gedachten kunnen we zeggen: Wie liefde zaait, zal goedheid oogsten. Wie 
gerechtigheid zaait, zal vrede oogsten. Wie hoop zaait, zal toekomst oogsten. 
Dat zaaien gebeurt overigens op talloze manieren. Wat we ook doen of zeggen, 
de blik in onze ogen, de toon in onze stem, onze houding en onze gebaren, alles 
straalt iets uit naar onze naaste, naar onze medestander én tegenstander.  

Zo komen we ook dichter bij de diepte die Jezus ons aanreikt: Het gaat om 
jouzelf. Ten diepste vergelijkt Jezus ons met de graankorrel die gezaaid wordt. 
Als een mens durft te sterven aan zijn eigenbelang om zo Christus meer ruimte 
te geven in zijn leven, dan is hij als die graankorrel die gezaaid wordt in goede 
grond en veelvoudig vrucht draagt. Dat sterven aan eigenbelang staat haaks op 
een cultuur die voortdurend roept dat het om jouw belang gaat. Tegelijk biedt 
deze cultuur ook juist veel kansen, omdat het licht van Christus in een duistere 
wereld des te meer zal stralen. Naarmate wij meer Jezus navolgen en goedheid 
en liefde zaaien, zal de waarheid van het Evangelie duidelijker zichtbaar 
worden. 

KERKDIENSTEN 

12 november 2023 - Grote Kerk 
10.00 uur  Drs. G. Scholten, pastor NW ziekenhuis, Den Helder 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte:  Kerk in Actie 
Organist: Sebastiaan Schippers 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
19 november 2023 - Grote Kerk 
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10.00 uur  Dhr. J. Prij jr., Rotterdam 
1e collecte: Kerk, onderhoud orgel/piano 
2e collecte:  Pastoraat 
Organist: Hans Stehouwer 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 
26 november 2023 - Grote Kerk Eeuwigheidszondag, met medewerking cantorij 
10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
3 december 2023 - Grote Kerk 1e advent (Elvisdienst) 
10.00 uur  ds. F. Omvlee, predikant bij Defensie 
1e collecte: Kerk, energie kosten 
2e collecte: Adventscollecte, Kerk in Actie 
Organist: Ronald v.d. Veen 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 
10 december 2023 - Grote Kerk 2e advent 
10.00 uur  Mw. Ds. W. van Rijn, Halfweg 
1e collecte: Kerk, instandhouding gebouw 
2e collecte:  Kinderen in de knel 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
17 december 2023 - Grote Kerk 3e advent 
10.00 uur  Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte:  Diaconie 
Organist: Caroline Schaap 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

Je ziet het goed, we gaan alweer richting de adventstijd! Vanaf 3 december lezen we 
weer de verhalen die voorafgaan aan het verhaal van Kerst. Het adventsproject heeft 
dit jaar als titel ‘Een nieuw begin’. Dit thema komt terug in alle verhalen en natuurlijk 
vooral in het Kerstverhaal zelf! Tijdens de adventstijd gaan we ook weer lekker creatief 
aan de slag. Dit jaar treden we in de voetsporen van Jozef de timmerman: we gaan 
mooie dingen maken met hout! Je kunt zelf kiezen voor een groter of kleiner project. 
Iedereen kan iets moois maken om mee naar huis te nemen. 

We hopen jullie allemaal weer te zien! 

12 november Psalm 148: 1-14 Hemel en aarde, zing voor God! 

19 november Filemon 1: 1-25 Meester en slaaf 

26 november Filippenzen 4: 4-9 Wees blij! 

3 december/1e advent Lucas 1: 5-25 De geboorte van Johannes aangekondigd 

10 december/2e advent Lucas 1: 26-38 De geboorte van Jezus aangekondigd 

17 december/3e advent Lucas 1: 39-56 Maria is bij Elisabet en zingt een lied 

KINDERKERSTFEEST 2023 

Annemiek Plomp-Baas 

We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest! Op 
zondag 24 december om 16.30 uur is iedereen welkom om te komen kijken naar de 
musical ‘De reis van je leven’. 

We zien het kerstverhaal door de ogen van een herbergiersechtpaar. Het is een drukke 
tijd! De mensen moeten zich laten inschrijven in de geboorteplaats van hun familie. 
Dat betekent veel reizigers en klanten in de herberg. Het duurt dan ook niet lang of de 
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herberg is vol. Er kan geen mens meer bij! Maar juist dan komen er nog meer gasten: 
ene Jozef meldt zich, met zijn zwangere vrouw Maria, daarna volgen herders, nog 
weer later wijze mannen uit het verre oosten. Zij vertellen bijzondere verhalen over 
een engelenkoor en een koningskind. Wat heeft dit allemaal te betekenen…? 

MEELEVEN, MEEVIEREN 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Wij leven mee met Gré Kruijff die in het ziekenhuis van Alkmaar ligt en herstellende is 
van een dubbele beenbreuk. We leven mee met Anke en Hans Suurland en met 
Froukje en Nui Bosch, voor wie het leven in de Bron niet altijd even eenvoudig is. Wij 
nemen hen en alle andere zieken uit onze gemeente op in onze gebeden en vragen om 
kracht en vertrouwen en zo mogelijk om genezing en herstel! 

Er zijn ook gebeden verhoord! Wij zijn dankbaar dat het nu beter gaat met Ineke 
Bakker, Willeke van Treuren, Henk en Joop Rieffe, Johan Korse en Lammert de Vries. 
En het verheugt ons dat zij de weg omhoog gevonden hebben. 

Bij deze wil ik ook een correctie doorgeven. Ten onrechte noemde ik de naam van 
Jetske Bosgra in het vorige nummer van dit kerkblad. Zij was en zij is niet ziek. Zij 
verkeert (gelukkig!) in goede gezondheid. Mijn excuses voor dit misverstand. 

GESPREKSGROEP KERK SCHAGEN 

Trudy Tuinstra 

Na een bijzondere en gezellige eerste keer komt de gespreksgroep weer bij elkaar  op 
13 november om 14.30 in de consistorie. We praten door over de veranderingen die 
ons geloof in de loop der jaren heeft ondergaan. Wilt u zich even aan- of afmelden 
i.v.m. de koffie en thee?  Iedereen is natuurlijk van harte welkom. 

EEUWIGHEIDSZONDAG 2023 

Annemarie Voorbraak 
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In de media is rond 2 november veel aandacht voor Allerzielen. Hoewel het vanouds 
een rooms-katholiek gebruik is wordt er ook in veel protestantse kerken de zondag 
ervoor of erna aandacht besteed aan diegenen die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Tot voor een kleine 30 jaar geleden deden wij als protestanten dat vaak op 
oudjaarsavond.  

Daarna zijn wij begonnen met het herdenken van de overledenen op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Dat is dit jaar op 26 november. Daarna begint alweer Advent. 
Van de mensen die sinds 1 november 2022 zijn overleden hangt een ster op het doek. 
Als er familieleden bekend zijn dan krijgen zij een uitnodiging om in die dienst een 
kaarsje aan te steken. Heeft u in het afgelopen jaar een dierbare verloren en zou u het 
fijn vinden dat zijn of haar naam wordt genoemd dan mag dat. Maar dat moet wel op 
tijd worden gemeld. In ieder geval voor 20 november, zodat de juiste voorbereidingen 
kunnen worden getroffen. U kunt dat melden via de mail, avoorbraak@ziggo.nl of mij 
bellen 0224-213665. Graag met de juiste namen van de overledene, geboorte- en 
sterfdatum vermelden. 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Annemarie VoorbraakVele handen maken 

licht werk! Lieve: THERESE, MARIJKE, 

SIBELA, KRISTIN, TINEKE, MONIEK, GERDA 

M., DIEUWKE, MAAIKE, CORINE, NEL D., 

JOEP, JOHAN T., WIM EN KEES namens de 

kerkrentmeesters hartelijk dank voor jullie 

hulp bij de grote schoonmaak van de kerk 

op 18 oktober jl. Het was al 5 jaar!!! 

geleden dat we deze klus hadden gedaan 

en het was nodig. Er is heel hard gewerkt 

en dat was te zien. Koper en zilver blinken 

ons weer tegemoet, ramen gelapt, banken 

gesopt, vloeren tussen de banken gezogen, 

vitrage gewassen enz. Natuurlijk blijven er 

altijd nog wel dingen te doen maar 

voorlopig kunnen we weer vooruit. 
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En dan natuurlijk, zeker het vermelden waard, de jeugdgroep die hun eigen ruimten 
onder handen hebben genomen. TOP!!!!!!!! 

Het zou natuurlijk fijn zijn als we dit regelmatig kunnen doen. Maar daar zijn wel 
mensen voor nodig. Wellicht kunnen we op u rekenen. 

KERKBALANS 2024 

We kunnen het haast niet geloven, maar 2023 schiet al aardig op. En zoals met veel 
zaken is het: regeren is vooruit zien. Voordat we het weten is het weer zover. De 
kerkrentmeesters denken al weer na over de actie Kerkbalans. Sinds corona zijn we 
het anders gaan doen. Heel veel leden worden digitaal benaderd. Dat is natuurlijk het 
allerfijnste, het schept duidelijkheid voor Brenda, onze administrateur. Maar, hoe fijn 
wij het ook vinden dat u rechtstreeks geld overmaakt naar de kerk, als u nog meedoet 
via de papieren Kerkbalans, willen we zo graag dat u het toezeggingsformulier invult 
en opstuurt. Desnoods afgeeft aan één van de kerkrentmeesters of zelfs maar in de 
collectezak doet. Want Brenda heeft dat echt nodig, dat ingevulde formulier. Als zij die 
niet heeft moet zij elk bedrag handmatig verwerken. Dat is dus niet nodig met een 
ingevuld toezeggingsformulier. Dus daarom nu alvast een beroep op u omdat toch 
vooral te doen. We zullen u er aan herinneren in Onze Kerk en bij de Actie Kerkbalans 
zelf. Alvast hartelijk dank. 

NIEUWS UIT EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 

Op zaterdag 14 oktober hebben we de kerk weer winterklaar gemaakt.  Zowel binnen 
als buiten is er hard gewerkt. Hartelijk dank familie Mechielsen, fam. Gazebeek, Mevr. 
Raap, mevr. Mercier en Johan Tuinstra. Hopelijk kunnen we er weer een jaar tegen. 

Concerten 

In de kerk in Eenigenburg is het seizoen alweer in volle gang. Zondag 5 november is er 
een concert van Bodhi en Titus, aanvang 15.00 uur. Met Keltische en andere sfeervolle 
muziek belooft dat weer een fijne middag te worden.  Zondag 26 november is er een 
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concert dat wordt verzorgd door 5 zangeressen en een gitarist. Lekker zingen heten zij 
en dat is ook wat zij gaan doen.  

Kerkdiensten 
Zondag 19 november gaat ds. Arie Jan van der Bom voor en zal samen met Jan 
Valkenier de gitaarbegeleiding doen (dus geen orgelbegeleiding die keer). Dit in de 
serie tussen Kerk en Kunst. 
 

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

Collecte 12 november : Kerk in Actie  

Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijken 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet 

te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren 

die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk 

van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er 

huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast 

kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of 

airhockey. 

Collecte 19 november : Pastoraat 

Met het oog op het einde 

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart 

van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen 

komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van 

pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in 

verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend 

oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. 
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Collecte 3 december : Kerk in Actie, adventscollecte 

Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen 

zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en 

lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties 

die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen 

dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er 

alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. 

Collecte 10 december : Kerk in Actie, Kinderen in de knel 

Myanmar - Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst 

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische 

land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen 

en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder 

identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind 

feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter. 

Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst 

voorbereid. 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 

Rik Laernoes 

Komende activiteiten 

Elvisdienst 

Zondag 3 december 2023, Eerste 
Adventszondag, zal er een speciale Elvis-
kerkdienst gehouden worden in onze kerk. 
In januari zal het 89 jaar geleden zijn dat 
Elvis Presley geboren werd. Hij werd de 
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eerste superster die met zijn good looks, stem en kledingstijl de jongeren in de jaren 
vijftig inspireerde. 

Dominee Fred Omvlee, hartstochtelijk Elvis-fan, in het dagelijks leven verbonden als 
geestelijk verzorger bij de marine, organiseert al 22 jaar Elviskerkdiensten waarin hij 
zelf ook zingt. 

Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het liefst gospels zong. Van het begin van zijn 
carrière tot zijn laatste concert in 1977. Elvis zei geregeld: ‘Er is maar één King (Elvis’ 
bijnaam) en dat is Jezus Christus. 

Elvis is maar 42 jaar geworden, hij was verslaafd aan medicijnen, pillen. Dat leidde tot 
een ongelukkig en depressief einde aan zijn leven. Fred Omvlee: ‘Zelfs al eindig je als 
Elvis, je valt niet uit Gods hand’. 

In de Elviskerkdienst horen we het levensverhaal van Elvis met enkele van zijn grootste 
hits. En we horen en zingen samen veel Elvisgospels. Het is verder een gewone 
kerkdienst met toepasselijke bijbellezing, gebeden en zegen. 

Kerststukjes maken 

Op donderdag 14 december 2023 is het weer zover. Ieder die dat wil kan dan zelf een 
kerststukje maken. We doen dit onder de deskundige leiding van Margot van der Poll. 
We starten om 15.00 uur in de HL-zaal. Iedereen is welkom. 

We zorgen voor glühwein en chocolademelk. Ieder die wat mee wil nemen aan 
kerstkransjes, kerstbrood, of iets ‘zelfgebakkens’, verhoogt de gezelligheid op deze 
middag. Arie Jan zorgt voor de kerstmuziek op de achtergrond. Kortom, dit wordt een 
leuke middag. 

Nog wat tips: wie zelf een leuk bakje/schaaltje heeft om het kerststukje in te maken, 
meenemen! Als er nog tuinmateriaal is dat in een kerststukje verwerkt kan worden, 
ook meenemen. Wellicht hebt u zoveel nog in uw tuin staan dat anderen er ook 
gebruik van kunnen maken. 
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Tot slot: een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten (richtbedrag € 5) wordt 

op prijs gesteld. Het is handig als we weten hoeveel mensen er komen, vanwege de 

aanschaf van het materiaal. 

Aanmelden via de lijst in de HL-zaal of per mail: activiteiten@pgschagen.nl 

Filmmiddag/avond 

Op woensdag 17 januari 2024 is er een filmmiddag/avond. De film die we willen 
draaien hebben we nog niet te pakken kunnen krijgen. Maar we hebben ook al een 
alternatief. We draaien de film 2 keer, ’s middags en ‘s avonds. In het volgende 
kerkblad komen we er op terug. 

Terugblik 

Regenboogviering 

Op vrijdag 13 oktober heeft er een Regenboogviering plaatsgevonden in onze kerk. De 
Regenboogvlag heeft de hele week gewapperd zodat iedereen in Schagen weet dat 
onze kerk openstaat voor iedereen. De publiciteit in de Schager Courant, met een 
grote foto op het voorblad, was ook niet verkeerd. We mochten zo’n 40 bezoekers in 
deze viering verwelkomen. 

Taizé-liederenmiddag 

Op zondag 15 oktober hebben we met een grote groep zanglustigen Taizé-liederen 
gezongen. Het enthousiasme van Paul Sanders en zijn klein koor werkte aanstekelijk. 
De begeleiding aan de piano was in de vertrouwde handen van Annelies Komen. Een 
geslaagde middag. Volgend jaar weer. 

IN MEMORIAM SIJTZE FENNEMA, 1935-2023 

Arie Jan van der Bom 

Op donderdag 19 oktober hebben wij in een dankdienst in de Grote Kerk van Schagen 

afscheid genomen van Sijtze Fennema. 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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Sijtze Fennema is op 19 januari 1935 in Den Haag geboren. Zijn ouders Jan en Annie 
hadden toen al twee zonen, Folkert en Wiepko. Later volgden nog twee dochters, Ina 
en Sjoukje. De broers en zussen zijn later getrouwd, Sijtze is zijn leven lang vrijgezel 
gebleven. 

Tijdens de hongerwinter van 1944-1945 konden Sijtze en Wiepko met een 
vrachtwagen meerijden naar hun opa en oma Fennema in Ommen, waar genoeg te 
eten was. Toen de geallieerden kwamen, werd er op Ommen geschoten en werd de 
brug over de Vecht vlakbij het huis van hun opa en oma opgeblazen. De familie school 
eerst onder het huis en toen het daar te gevaarlijk werd onder de kerk. Het maakte 
indruk op Sijtze dat de Engelsen na de bevrijding zo snel weer een noodbrug konden 
aanleggen. In die periode was contact met zijn ouders onmogelijk. Pas toen de jongens 
weer in Den Haag aankwamen, wisten ze dat hun zonen alles overleefd hadden. 

Sijtze ging in Den Haag naar de technische school. Daar werd opgemerkt dat hij goed 
kon uitleggen. Daarom heeft hij zich voorbereid op een baan als leraar. Hij kon ook in 
de buurt van Den Haag wel een baan krijgen, maar hij koos voor een baan aan de 
technische school in Schagen. Daar kreeg hij na een tijd een leidinggevende functie. Hij 
bleef er tot zijn pensioen met plezier werken. Dankzij zijn werk is Sijtze voor veel 
inwoners van Schagen een oude bekende. 

Sijtze knutselde veel en repareerde thuis alles zelf. Ook hield hij veel van fietsen en 
zeilen, samen met goede vrienden. 

Het gezin waar Sijtze uit komt was gereformeerd en het geloof en normen en waarden 
waren er erg belangrijk. Sijtze werd progressiever en nam afstand van bepaalde 
geloofsideeën uit zijn jeugd. In de familie werd hij soms te kritisch gevonden en 
belandde hij soms in de verdediging. Het geloof en de kerk bleven een grote rol spelen 
in Sijtze’s leven. Hij vond het van belang om zich in te zetten voor een betere wereld 
en deed veel vrijwilligerswerk. Ook gaf hij veel geld aan goede doelen. Het milieu, 
mensenrechten, bestrijding van armoede, enz. vond hij heel belangrijk. 

Na de val van het communisme zette hij zich met vrienden in voor verbetering van de 
leefomstandigheden in afgelegen dorpjes in Roemenië. Ze brachten er vanuit Schagen 
allerlei benodigdheden en repareerden er van alles. Dit eindigde met een dramatische 
gebeurtenis. Samen met een bevriend echtpaar, Kees en Mien Koenis, reisde Sijtze 
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met de auto vanuit Roemenië terug door Hongarije. Daar gebeurde een ernstig 
ongeluk: Sijtze botste met zijn auto op een andere auto. Zijn vrienden kwamen 
daardoor om het leven. Hij overleefde het zelf ternauwernood. Formeel was het 
ongeluk een gevolg van een fout van Sijtze. Dat maakte dat Sijtze zich sindsdien 
schuldig voelde ten opzichte van de kinderen en kleinkinderen van zijn overleden 
vrienden. 

Sijtze had goede vrienden, die zich bijzonder inzetten voor hem. Bij zijn neven en 
nichten was hij altijd erg geliefd. Met een groot deel van hen onderhield hij regelmatig 
contact. Zijn zus Ina belde dagelijks. 

Dat bleef ook zo in het afgelopen jaar dat Sijtze vanwege zijn dementie door moest 
brengen in het zorghuis in Schagerbrug, het Max Plazierhuis. Op donderdag 12 oktober 
is hij daar in vrede gestorven. Op de rouwkaart prijkten twee teksten die hem dierbaar 
waren. Een zinsnede uit Jezus’ bergpreek volgens Mattheüs: “Gelukkig zijn de 
vredestichters”. En een mystieke tekst van hemzelf: “Teruggekeerd naar de oorsprong 
van het leven”. 

Tot slot een dankbericht van de familie. De familie van Sijtze, zijn zus en schoonzus, 
zijn nichten en neven, voelden zich gesteund door de vele gemeenteleden die de 
moeite hadden genomen om de dankdienst bij te wonen. Zij willen elk van jullie via 
deze weg bedanken voor jullie komst! 

ROUWKRING 2023-2024 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Dit najaar zal een nieuwe rouwkring van start gaan. Deze kring is bedoeld voor mensen 
die kort geleden (of langer geleden) een dierbare ander verloren hebben en het 
bijzonder moeilijk vinden om daar mee om te gaan. Een rouwkring kan dan helpen om 
over je verlies te spreken en ook om anderen over verlies te horen spreken. Hoewel de 
rouwkring van de Protestantse Gemeente Schagen uitgaat, is deze kring in haar 
benadering niet bijzonder godsdienstig. Het staat iedereen die worstelt met verlies, 
vrij om zich aan te melden. De rouwkring zal door mij, Arie Jan, geleid worden. Je kunt 
je aanmelden via e-mail: aj.van.der.bom@gmail.com of mobiel: 06-8338 4921. Bij 
deelname van vijf of meer personen zal de rouwkring doorgang vinden. Wij komen in 
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totaal zeven keer samen. De eerste bijeenkomst zal zijn op woensdag 6 december. 
Locatie: Hans Leijdekkerszaal, Grote Kerk, Schagen. Tijd: 15.00 u. tot 16.30 u. De 
andere data worden in overleg met de deelnemers afgesproken. Deelname is gratis. 

LEERHUIS QUIN: EERSTVOLGENDE KEER 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Leerhuis Quin is op woensdag 6 december in de Hans Leijdekkerszaal van 20.00 u. tot 
21.30 u. Het onderwerp is kunst. Wat zegt kunst jou? Wat heb jij met hedendaagse 
kunst? En wat heeft hedendaagse kunst met godsdienst, het christendom in het 
bijzonder? 

LEERHUIS BART: EERSTVOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Leerhuis Bart op woensdag 15 november (2e keer) en 13 december (3e keer) in de 
Hans Leijdekkerszaal van 20.00 u. tot 21.30 u. De eerstvolgende keer (15 november) 
gaan we luisteren naar een lezing van de Amerikaanse klimaatwetenschapper 
Katharine Hayhoe die zich bij haar inzet voor een beter milieu laat inspireren door 
haar christelijke geloofsovertuiging. De keer daarop (13 december) gaan we de 
conclusie van Greta Thunbergs lijvige klimaatboek bespreken. 

Voor deelname aan dit Leerhuis is aanmelding gewenst per e-mail: 
aj.van.der.bom@gmail.com of mobiel: 06-8338 4921 

RED WEDNESDAY 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Op woensdag 22 november zal ’s avonds het vooraanzicht van de toren van onze kerk 
en die van de katholieke kerk rood verlicht worden. Daarmee doen wij mee met de 
landelijke actie van kerken om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen 
wereldwijd. Deze dag is inmiddels bekend als Red Wednesday en bestaat sinds 2016. 
Vorig jaar deden er alleen al in Nederland 150 kerken mee. Het zal voor ons de derde 
keer zijn dat wij aan deze dag van gedenken, gebed en protest uitdrukking willen 
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geven. Wie meer wil weten over deze bijzondere dag kan te rade gaan op het internet: 
https://steun.kerkinnood.nl/redwednesday 

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN 

Margot van der Poll 

Het was zondag 15 oktober een speciale dag. Een bevestigingsdienst waarin Trudy 
Tuinstra, Jan Prij en Arjan Plomp afscheid namen van hun taken in de kerkenraad. 
Jasper Visser, Ger Dekker, Corinne Leijdekkers en Jan Mechielsen werden 
herbevestigd. En ik zelf werd bevestigd als ouderling met de taak van scriba. 

Op zaterdag hebben Jasmijn (dochter 
van Jasper), Monique en ik 
samengewerkt aan het bloemstuk. Ik 
heb gekozen om er een hangend 
element erin te maken wat de 
betekenis heeft dat er 
geheimhoudingsplicht is over wat je in 
vertrouwen wordt verteld, ook als je 
stopt met het ambt. Jasmijn heeft de 
cirkels gebonden met blad en paarse 
bloemen. Dat heeft ze geweldig 

gedaan en Monique heeft ons beiden geholpen door allerlei dingen voor ons te 
knippen en aan te reiken. De cirkels staan voor de gemeente maar vertolken ook het 
verdriet van wat er nu in de wereld gebeurt. Wel met gele lichtpuntjes erin. In de bol 
van mos, in de cirkels, had ik een hart gemaakt van rozen die ik eerder gebruikt heb bij 
de Pinksterdienst. Die rozen had ik gedroogd en voor mij betekende dat de uitstorting 
van de Heilige Geest die nu ook gevoeld kon worden bij deze dienst. Met besjes heb ik 
op de bol een kruis gemaakt en dat alles werd door het anker verbonden met het 
bloemstuk op tafel. Het thema was dan ook geloof (kruis), hoop (anker) en liefde 
(hart). De strelitzia, Nederlandse naam: paradijsvogelbloem is al prachtig van zichzelf. 
De kaars die dezelfde tekening had als de Paaskaars staat voor de verspreiding van 
licht door goed te doen voor elkaar. Daarentegen staan de kronkeltakken die verhout 
zijn, voor goed doen en taken uitvoeren die niet altijd eenvoudig zijn. 

Bevestiging Margot van de Poll als scriba 

https://steun.kerkinnood.nl/redwednesday
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Maar met Gods zegen zal ik proberen de taak van scriba zo goed mogelijk voor u uit te 
voeren. Ik ben dan ook te bereiken via scriba@pgschagen.nl. 

Aangezien ik drie dagen in de week in Amsterdam lesgeef, is mailen de makkelijkste 
manier om mij te bereiken en als ik thuis ben dan ben ik telefonisch te bereiken op 
nummer 0224-850786. En ik ben vaak zondags in de kerk te vinden. Na de dienst bij 
het koffie drinken is er ook altijd wel tijd voor een praatje. 

In december staat er weer een 
kerstmiddag bloemschikken op de 
agenda waar u zich voor kunt 
opgeven. We hebben vorig jaar 
veel plezier gehad en daarom 
komt er dit jaar een herhaling. 
Halverwege november komt er 
een aanmeldingslijst in de Hans 
Leijdekkers zaal te hangen. Houdt 
u dat in de gaten. Voor nu ben ik 
wel weer genoeg aan het woord 

geweest. Ik wens u Gods zegen toe. Hartelijke groet, Margot 

BASISCURSUS VOOR TIENERS: EERSTVOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Ds. Arie Jan van der Bom 

De laatste bijeenkomsten van 2023 zullen op woensdag 29 november en woensdag 20 

december gehouden worden. De tijd is telkens van 19.30 u. tot 20.30 u. Wij komen bij 

elkaar in de Hans Leijdekkerszaal. Voor deelname aan deze basiscursus is aanmelding 

gewenst per e-mail: aj.van.der.bom@gmail.com of per telefoon: 06-8338 4921. De 

data voor 2024 volgen later. 

COLUMN: VANDAAG INSIDE 

Ds. Peter Verhoeff 

Zegt u nou maar niet dat u nooit kijkt, wij weten wel beter. Als iedereen die zegt nooit 

te kijken gelijk zou hebben, dan was er geen publiek. Maar gemiddeld schakelen elke 

Bevestigingsdienst met Cantorij 
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dag 1,2 miljoen mensen in. En u hoort daarbij. Misschien niet elke dag, maar wel 

geregeld. En u kunt het een guilty pleasure noemen zoveel als u wilt. Als u maar niet 

zegt dat u nooit kijkt. 

 

Uit de titel weet u al dat ik het heb over Vandaag Inside, met Wilfred Genee, Johan 

Derksen en René van der Gijp. Het behoort tot de best bekeken programma’s op de 

vaderlandse televisie. Ná elke willekeurige voetbalwedstrijd en het Journaal als er 

oorlog is. Maar in ieder geval ver vóór alle andere talkshows. Concurrent Op1 scoort 

ongeveer 400.000 kijkers. 

 

Als regelmatige toeschouwer kent u de succesformule. Genee is de presentator die het 

zuigen tot kunst heeft verheven en elke gast meer weet te ontlokken dan die zelf voor 

mogelijk hield. Derksen verkondigt zonder veel gêne en kennis van zaken zijn mening 

over alles. En dat is veel. Van der Gijp tenslotte lacht hard en aanstekelijk. En vooral 

om zichzelf. 

 

Vandaag Inside is de praattafel voor de gewone man. Hier geen omgevallen 

boekenkasten die hun afgewogen oordeel komen ventileren. Geen hoogleraren, 

literatoren en journalisten van de NRC. Maar Wierd Duk en Valentijn Driessen van De 

Telegraaf. Eus en Rutger Castricum. Angela de Jong en Albert Verlinde. En Mark Rutte 

in hemdsmouwen. 

 

Vandaag Inside is een voetbalkantine waar men af en toe ook flink uit de bocht vliegt. 

Zo zette Van der Gijp ooit de Vlaamse transgender journaliste Bo van Spilbeeck voor 

gek door een jurk aan te trekken en een pruik op te zetten. Voetbal is volgens de 

heren geen sport voor homo’s. Akwasi was een soort Zwarte Piet. En over de kaars 

zullen we maar zwijgen. 

 

Toch is er ook een andere kant. Wilders krijgt onder uit de zak om zijn Islam-

standpunten. Netanyahu wordt een oorlogsmisdadiger genoemd, maar tegelijk wordt 

ieder vorm van antisemitisme veroordeeld. Er wordt een scherp onderscheid gemaakt 

tussen Hamas en de rechtvaardige Palestijnse zaak. En elk slachtoffer van cancelen kan 

op sympathie rekenen. 
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Ook ik kijk soms. Maar er is één ding waar ik me aan erger. En dat is wanneer Derksen 

de bijbel neerzet als een achterhaald sprookjesboek en iedere dominee als idioot. 

Geloven is voor de dommen. Ik word natuurlijk gewoon in mijn eer aangetast. Maar ik 

denk ook: dit is een 19e-eeuws beeld van kerk en geloof. Kom op man, laat je eens 

bijpraten. 

 

Zelf ben ik graag bereid om aan te schuiven en die taak op me te nemen. Of ik gebekt 

genoeg ben betwijfel ik, maar iemand moet het doen. In ieder geval houd ik net als 

Gijp van lachen. Lekker man. En net als Derksen heb ik verstand van veel. Zoveel dat 

een paard er de hik van krijgt. Ik zou kortom zeggen: kom op Genee, bel me. 

VAN DE KERKENRAAD 

Paulien Knol 

Sinds de zomervakantie zijn we drie keer bij elkaar geweest, twee keer met de kleine 
kerkenraad en een keer met de grote kerkenraad. 

In grote lijnen zijn de volgende onderdelen besproken: 

Grote kerkenraad: 

De grote kerkenraad beginnen we altijd met eten en bezinning. Dit keer was de 
bezinning over de kerk die z’n functie op het sociale domein heeft verloren. De 
prikkelende stelling is dat de kerk haar relevantie heeft verloren door het verlies van 
deze rol. We hebben besproken dat de kerk juist veel meerwaarde biedt op andere 
terreinen: het samenzijn, het idee om ‘iets vrijwillig bij te dragen’ en de rituelen zien 
we als kracht van de kerk. Gelukkig maar, want dat geeft ons bestaansrecht en sluit 
goed aan bij onze missie zoals die verwoord is in het beleidsplan. 

Het Weeshuis 

De jaarrekening van het Weeshuis is besproken. Elk jaar legt het bestuur van het 
Weeshuis verantwoording af aan de kerkenraad over het beheer van het geld en de 
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uitgaven die gedaan zijn. Het bestuur van het Weeshuis heeft ook dit jaar weer prima 
voor het geld gezorgd. Er is veel geld aan goede doelen gegeven conform de statuten. 

Vertrouwenspersoon: 

De kerkenraad heeft Paula Overtoom aangesteld als vertrouwenspersoon. Zij heeft 
zich voorgesteld in de kleine kerkenraad. Zij zal zich ook voorstellen op de komende 
gemeenteavond. De gegevens van Paula staan op de website. De werkwijze bij een 
melding is dat Paula eerst naar het verhaal luistert en advies geeft. Dat advies kan 
bijvoorbeeld ook zijn dat wordt doorverwezen naar een expert elders of dat wordt 
terugverwezen naar een vergadering in de kerk, bijvoorbeeld. 

Paula geeft aan dat het belangrijkste is om zichtbaar te zijn en te laten merken dat je 
er bent als vertrouwenspersoon. Jaarlijks rapporteert Paula een geanonimiseerd 
verslag. 

Het beleidsplan 

Het beleidsplan is afgerond (mede dankzij het harde werken van Arjan). Er is een 
algemeen deel en elke raad heeft een specifiek deel gemaakt. Het plan staat op de 
website. We willen tijdens de gemeenteavond goedkeuring vragen aan de gemeente 
voor het vaststellen van het beleidsplan. 

Nieuwe ambtsdragers 

Omdat Arjan Plomp en Jan Prij beiden aftredend zijn en niet herkiesbaar hebben we 
als kerkenraad nagedacht over nieuwe mensen. Jasper Visser (voorzitter 
kerkrentmeesters) en Margot van de Poll (scriba) zijn gevraagd en beiden hebben ja 
gezegd. 

Huwelijks- en doopfolder 

Beide folders hadden een revisie nodig. Dat is gedaan, ze staan nu op de website. 

Classis 
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Een afvaardiging van de kerkenraad is naar de avond geweest van de classisring op 17 
oktober. Deze avond is gesproken over verschillende vormen van bestuurlijke 
samenwerking. Wij zullen ons hier in de nabije toekomst over moeten beramen. In het 
algemeen: De kerkorde vereist dat er een kerkenraad moet zijn om leiding te geven 
aan een kerkelijke gemeente en daarin staat dat je met minimaal 7 personen de 
kerkenraad moet vullen. Als het bestuur hier structureel niet aan kan voldoen, zijn 
opheffing, samengaan (fusie) of samenwerking de opties. Dit speelt in sommige 
buurtgemeenten. Dus zullen wij als gemeente Schagen moeten kijken waar en in 
hoeverre wij hulp kunnen bieden. 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 

Collecte-overzicht augustus/oktober 2023 

 

Collectes 2023 

1e CvK 2e Diaconie afdracht Totaal 

13-8-2023 77,15 75,15 KIA Zomerzending 152,3

23-8-2023 63,55 80 143,55

27-8-2023 90,8 90,25 181,05

3-9-2023 62,45 67,7 KIA 130,15

10-9-2023 72,8 65,7 Prot.kerk 138,5

17-9-2023 103,92 134,17 238,09

17-9-2023 Gift 50 50

24-9-2023 98,5 126,3 KIA Zending 224,8

1-10-2023 79,1 121,15 Project Ghana 200,25

8-10-2023 84,6 89,45 Dorcas 174,05

15-10-2023 94,4 94,05 KIA 188,45

Totaal 827,27 993,92 1821,19

Collectes via Apostel/tegoeden 

augustus 31 25 56

september 39,5 32,5 72

oktober 
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UITNODIGING GEMEENTEAVOND 

Paulien Knol 

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op 14 november om 20 uur in de 
Hans Leijdekkerszaal. Op de agenda staat: 

- Opening 

- Rondvraag 

- Voorstellen vertrouwenspersoon Paula Overtoom 

- Vaststellen beleidsplan 

- Als we op tijd klaar zijn is er voor iedereen na afloop nog een drankje. 

Wij hopen op uw komst. 

NIEUWS VAN DE BLOEMENGROEP 

Ineke Bakker 

Er is zoals u wellicht weet een groep dames (helaas tot op heden nog geen heren) die 
zorgen voor de zondagse bloemengroet en het liturgisch bloemschikken in bepaalde 
perioden. Sommige dames alleen voor de bloemengroet of liturgische schikkingen of 
soms beide groepen. 

De dames van de bloemengroet zorgen elk zondag voor een mooie bos op de 
liturgische tafel die na de dienst wordt weggebracht als groet van onze gemeente. 

De andere groep dames komt in actie voor de liturgische schikkingen in bepaalde 
perioden en dagen, zoals Eeuwigheidszondag, Adventsperiode en Kerst, veertigdagen 
tijd, Pasen enz. De groep gebruikt meestal de brochure liturgisch bloemschikken van 
de landelijke PKN die een aantal weken voorafgaand beschikbaar wordt gesteld. 

Bloemen spelen al eeuwenlang een belangrijke rol bij het vertellen van het evangelie. 
Bij het liturgisch, of symbolisch bloemschikken wordt de essentie van een 
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Bijbelverhaal weergegeven in een schikking door gebruik te maken van christelijke 
kleurensymboliek, symbolische bloemen, vormen en materialen. Ook verhalen roepen 
kleuren op. Kleuren kunnen spontaan opkomen bij bepaalde verhalen. Enkele 
voorbeelden zijn: 

Groen is de kleur van groei en hoop, het goede leven en verwachting, het liturgisch 
kerkjaar is overwegend groen. 

Paars is de kleur van ingetogenheid, soberheid, bezinning, inkeer, rouw en boete, 
kleur van bezinning en voorbereiding, de kleur wordt vaak bij een uitvaart gebruikt. 
Deze kleur wordt ook gebruikt tijdens Advent, omdat dit de tijd is waarin de kerk 
stilstaat bij de komst van Christus. Op de derde zondag van Advent wordt roze 
gebruikt. Die symboliseert de vreugde omdat Kerst bijna aanbreekt. Tijdens de 
Veertigdagentijd is paars opnieuw de liturgische kleur en ook op de 4e zondag het roze 
omdat het Paaslicht al bijna doorbreekt. 

Rood is de kleur van vuur en inspiratie, leven, liefde, trouw en vriendschap Als kleur 
van het vuur verwijst rood naar de brandende liefde en de Heilige Geest. Donkerrood 
wordt vaak gebruikt bij rouw. 

Blauw is de kleur van Goddelijkheid, oneindigheid, onschuld de kleur van de hemel en 
het hemelse, de kleur van trouw en in het Westen een Mariakleur. 

Geel is de kleur van licht, luister, glorie . De kleur die staat voor het voorjaar, nieuw, de 
zomer, zon, energie, soms de vervangende kleur voor goud, Maar ook van afgunst, 
verraad: Judas wordt met de kleur geel afgebeeld, het is een signaalkleur (net als in de 
natuur). 

We zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen van Eeuwigheidszondag, Advent, 
Kerst en oudjaarsdag. Het liturgisch bloemschikken kost geld, bijvoorbeeld door de 
materialen die aangeschaft moeten worden naast de bloemen en het groen. In de 
winterperiode zoals nu Advent en Kerst zijn prijzen voor bloemen en groen hoog. We 
zijn altijd op zoek naar creatieve oplossingen en goedkopere of aangepaste versies. 
Voorheen deed ik nog weleens een oproep voor materialen of groen op de facebook 
groep PG Schagen, helaas is die opgeheven. En soms gaan we “stiekem” met een 
snoeischaar langs in het gemeentegroen. 
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Voor de komende periode tussen 3 december en 24 december wil ik graag een oproep 
doen aan u allen. Heeft u een tuin met een van de volgend materialen dan maken we 
graag gebruik van uw aanbod om dit te mogen gebruiken om kosten te kunnen 
drukken. 

We hebben nodig 

3 december : beukenblad, gedroogde hortensia, beukennootjes  

10 december: coniferengroen en ander groenblijvend groen  

17 december: jeneverbes groen, helichrysum italicum( kerrieplant), sneeuwbes takken  

24 december: virburnum takken met bessen, klimop blad, coniferengroen, taxus   

24 december: hulsttakken, helichrysum italicum( kerrieplant), takjes van zilverstruik 

(calocephalus) 

Als u ons wilt helpen dan tijdig een berichtje naar Ineke Bakker 06 40227560 of per 
mail naar bloemengroep-pknschagen@ziggo.nl 

Namens de bloemengroep alvast hartelijk dank. 

EEN MORGENDOODSIA EN EEN SLOOTKANTIA 

Wim Voorbraak 

Toen Annemarie Voorbraak het overlijden van Renny Samplonius afkondigde en 
daarbij vermeldde dat Renny en haar echtgenoot Bouwe betrokken waren bij de bouw 
van de Ontmoetingskerk, vroeg ik mij af : “Wie van de aanwezigen herinnert zich nog 
de (gereformeerde) Ontmoetingskerk?” Een paar dagen daarvoor bezocht ik de 
dankdienst rond het overlijden van Sijtze Fennema, nog zo’n coryfee uit het toen nog 
zo overzichtelijke gereformeerde wereldje. Overzichtelijk, omdat iedereen, iedereen 
kende, iedereen kwam in de kerk, vaak twee keer op een zondag. En wanneer je een 
keer oversloeg werd er al gauw geïnformeerd of je ziek was geweest; er zat toen een 
dunne grens tussen meelevendheid en sociale controle. Je maakte onderdeel uit van 
een “pastorale eenheid”, een groep gezinnen die bij elkaar in de buurt woonden en 
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een paar keer per jaar bij elkaar kwamen. Minstens een pastorale eenheid heeft nog 
jaarlijks een reünie, al zijn de leden vaak allang geen lid van de kerk. Vriendschappen 
voor het leven zijn toen ontstaan. 

Het bestuur van die groep mensen, de kerkenraad, besloot rond 1975 tot de bouw van 
een nieuwe kerk, een ontmoetingscentrum noemde we het toen liever. Men was uit 
het kerkje in de Cornelis Bokstraat, nu “Doopsgezinde Vermaning” gegroeid en men 
was toe aan “iets groters”. Niet dat Schagen ineens zoveel christelijker was geworden, 
Schagen breidde uit, nieuwe wijken als Groeneweg en het begin van Waldervaart 
leverde nieuwe “gereformeerde adressen” op. 

Een krantenkop uit die tijd vermeldt “Gereformeerd centrum – nog zonder orgel- 
kostte 7,5 ton (guldens!)”. De krant vermeldt ook dat 60 procent van dit bedrag door 
de leden van de gemeente bij elkaar is gebracht. 

Vooral de kerkveilingen blijven bij menigeen van mijn leeftijd en iets jonger, in 
herinnering. De gereformeerde kerk kende geen grote ondernemers, alleen een aantal 
bollenboeren, een ijzervlechter en een fokker van tropische vogels. Het geld moest 
van alle kerkmensen komen, meestal jonge gezinnen, van ieder werd verwacht dat hij 
of zij zijn steentje bijdroeg. Groepjes mensen uit de gemeente gingen “lelies pluizen” 
bij een van onze bollenboeren, anderen hielpen, op zaterdagmorgen, aannemer Jan 
Pruis bij het ijzervlechten. Vooral een “koude klus” in mijn herinnering. 

Knallers waren de kerkveilingen onder leiding van veilingmeester Dirk Houter uit 
Groenveld. Je kon je misselijk eten aan de taarten die geveild werden. Vele stekken 
van planten waarvan de namen als “morgendoodsia” en slootkantia, voor mij nieuw 
waren maar die ik daarna nooit meer zou vergeten, gingen in de verkoop. Een tocht 
met een zeilboot, samen met vader Kooij (van de vogels!) bracht flink wat geld op. 
Maar nog veel meer aanwezigen hadden er geld voorover wanneer zij niet mee 
hoefden. Zo ging het een hele avond door met een mooi resultaat tot gevolg. Zelf 
hebben wij ooit een “zoveel de hands” piano gekocht voor een redelijk bedrag, 
dachten wij. De restauratie kostte later een veelvoud van het koopbedrag. Deze piano 
brengt nu zijn nadagen door in de pastorie. Het was de combinatie van gezelligheid, 
vriendschap en het goede doel wat kerkmensen op zo’n avond tot flinke uitgaven 
brengt. En je hoefde niet gelijk af te rekenen. De kerk was er gelukkig mee, het 
financiële gat werd steeds kleiner, de realisatie van de bouw kwam steeds dichterbij. 
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Maar ook in de nieuwgebouwde kerk werden de eerste jaren nog steeds veilingen 
gehouden. Het is misschien ook nog goed te vermelden dat deze bijdragen aan de 
nieuwbouw extra waren, dus naast de maandelijkse vaste vrijwillige bijdragen. 

Begin 1975 startte de bouw van de kerk, 2 november 1975 werd de kerk in gebruik 
genomen. 

Bijgaande foto is gemaakt tijdens 
de opening van de kerk. Op de 
eerste rij zitten o.a. Sijtze 
Fennema, Nel Molenaar, Dirk en 
Nel de Blaay en Renny en Bouwe 
Samplonius. De voorzitter van de 
bouwcommissie, Jaap Molenaar, is 
aan het woord. Voorzitter van de 
kerkenraad was toen Johan Vis. 

Nog even over het: orgel. 
Voldoende geld voor een pijporgel bleek, ondanks alle acties, een “brug te ver”. Zeer 
tegen de zin van een aantal aanwezigen op een roerige gemeenteavond, is het bij een 
elektronisch (bouwer: Johannes ) orgel gebleven, bespeeld door onze vaste organisten 
Teun Zwart en Ide Wolzak. 

Toen ik van de week door het nieuwe Makado liep en daar na een regenbui emmers 
zag staan die lekwater moesten 
opvangen, moest ik zomaar aan de 
Ontmoetingskerk denken. Al die emmers 
in de kerk wanneer het in de nacht van 
zaterdag op zondag geregend  had. De 
koster had geen water nodig om de vloer 
te dweilen. We hebben er veel beleefd 
maar daarover misschien een ander keer 
meer.  

Totale afbraak van de Ontmoetingskerk. 
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Na de verhuizing van het gereformeerde kerkvolk naar de Grote Kerk, is het gebouw 
nog een paar jaar blijven staan, o.a. als dependance van een basisschool. Nu bevindt 
zich op de plek van de kerk een wooncomplex voor ouderen en staat bekend als 
Mondriaanpark. 

IN MEMORIAM RENNY SAMPLONIUS 

Wim Voorbraak 

Op 19 oktober overleed in de leeftijd van 81 jaar Renny Samplonius-van der Veen 

Renny woonde in de 70-er jaren van de vorige eeuw met haar man Bouwe in Schagen. 
Beiden waren betrokken bij de bouw van de Ontmoetingskerk. Bouwe kwam om bij 
een tragisch auto-ongeluk. Daarna vertrok Renny met een nieuwe partner Jan de Wit 
naar Friesland. Afkomstig uit Friesland, hoopte ze in Joure een nieuwe start te maken. 
Helaas kreeg ze al gauw last van chronische reuma. Ook haar nieuwe partner overleed. 
Begin van dit jaar besloot ze terug te gaan naar Schagen, waar haar enige zoon, zijn 
vrouw en haar kleinkinderen woonden. Aanvankelijk woonde zij in de Magnushof. 
Enkele maanden geleden verhuisde ze naar de Bron. Haar overlijden kwam voor 
iedereen toch nog plotseling. We hadden haar nog een paar mooie jaren in Schagen 
gegund. Een dag voor haar overlijden bad zij met bezoekers en haar schoondochter 
samen nog het “Onze Vader”. Die vader heeft haar nu thuis gehaald. Renny is in kleine 
kring bij haar overleden man Bouwe op de begraafplaats in Schagen begraven. 

 
DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 

Kees Vestering 

Elk jaar, op 20 november, is het de Internationale dag van de Rechten van het Kind 
(“Universal Children’s day” of “World Children’s day”). Op 20 november 1989 zijn deze 
officieel vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Inmiddels 
hebben 196 landen, dat zijn vrijwel alle landen ter wereld, waaronder ook Nederland, 
dit verdrag ondertekend (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_in_2023). 

Ieder kind heeft recht op: Een veilig thuis, liefdevolle zorg, eten en drinken, toegang 
tot medische zorg, toegang tot onderwijs, en ook vrijheid van meningsuiting en ‘zijn 
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wie je wilt zijn’. Dit recht is niet zomaar vanzelfsprekend en wordt ook vaak en op veel 
plaatsen ‘met de voeten getreden’. 

Lang niet ieder kind groeit op in een liefdevol gezin, velen moeten een veilig thuis 
ontberen, gaan met honger slapen, hebben geen toegang tot medische zorg vanwege 
armoede en hebben geen toegang tot onderwijs. Daarnaast zijn kinderarbeid, 
kindermisbruik en onderdrukking nog steeds aan de orde van de dag; wereldwijd. 
Vooral in oorlogsgebieden zijn kinderen de grootste slachtoffers, maar ook in de 3e 
wereldlanden, ja zelfs in ‘de rijke’ landen delven kinderen het onderspit en krijgen 
vaak niet waar zij recht op hebben. 

In Bijbelse tijden, ook in de tijd van Jezus, stelde een kind eigenlijk niks voor, was 
onbelangrijk, laat staan dat het rechten had. Hoe bijzonder is dan dat verhaal waar 
moeders hun kinderen bij Jezus willen brengen: De leerlingen van Jezus vinden het 
maar niks en willen de moeders en de kinderen wegsturen. Maar Jezus houdt dat 
tegen en zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen” (Mc10:13-16). Hij doorbreekt de 
gedachte dat kinderen onbelangrijk zijn en plaatst een kind juist op de hoogste, op de 
belangrijkste plaats. 

In en rond het weekend van 20 november willen wij, als gezamenlijke kerken samen 
met de vereniging “Platform Grenzenloos Schagen” en de daarbij aangesloten goede-
doelen organisaties, waaronder de stichtingen “Friends for Brikama”, “Eline-de Cirkel 
is Rond”, “Schagen-Roemenië”, “Een Betere Start” en Amnesty Schagen-Hollands 
Kroon, aandacht besteden aan de Rechten van het Kind. Door middel van 
verschillende activiteiten, in de verkondiging tijdens onze vieringen en ook daarna 
door het aanwezig zijn met verschillende stands van bovengenoemde goede doelen 
organisaties, die allen te maken hebben met dit onderwerp van Kinderrechten, vooral 
op het gebied van medische zorg en onderwijs. 

“Platform Grenzenloos Schagen” organiseert in het kader van de Internationale dag 
van de Rechten van het Kind 2023 een aantal activiteiten in en rond de dag van 20 
november: 

· Maandag 20 november, 19.00 uur inloop: Filmavond in Scagon de Luxe met de film 
“Mes Frères, et moi(2021)”. Tevens is er een inleiding met een spreker van bureau 
discriminatiezaken. En zullen een aantal leden van “Platform Grenzenloos Schagen” 
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zich hier presenteren: de stichtingen: “Schagen-Roemenië” , “Friends for Brikama”, 
“Eline-de Cirkel is Rond”, “Een Betere Start” en Amnesty Schagen-Hollands Kroon. 

Op vrijdagavond 1 december is in de pastorie van de RK kerk Schagen een: 
YoungSeven thema-avond “Vol verwachting klopt ons hart”  met als gastspreker 
Mariëtte Verdaasdonk van Amnesty Schagen-Hollands Kroon. Het is voor jong en oud 
met als onderwerp: kinderrechten in de Bijbelse tijd en heden ten dage. (Verwachte 
tijd: 19.00 uur). Meer informatie volgt via poster/flyers. 

VOL OP HET ORGEL MET POPMUZIEK 

Ide Wolzak 

Niet alleen sommige jazz-musici maakten al vroeg gebruik van het pijporgel (bv. Fats 
Waller 1927), ook in de popmuziek hebben een aantal toetsenisten de mogelijkheden 
ervan voor hun muziek ontdekt. Eigenlijk niet zo vreemd want van het begin af aan 
(ca. derde eeuw vC.!) functioneerde het orgel tot vermaak van vooral keizers en 
koningen en andere rijke adellijke lieden die elkaar zo’n wonderbaarlijk instrument 
cadeau deden. 

Toen het orgel geleidelijk aan ook in kerken in gebruik kwam was dat nogal 
omstreden, want organisten veroorloofden zich nogal wat frivoliteit bij de 
tussenspelen tijdens de mis. De reformatoren Calvijn en Zwingli moesten er helemaal 
niets van hebben; die roomse ‘duyvelschen fluytenkast’, die de stem van satan liet 
klinken, moest zwijgen tijdens de dienst. Kerken moesten gebedshuizen zijn en 
daarom moest ‘wereldse’, ‘wellustige’ en ‘onzuivere’ muziek hetzij door zang, hetzij 
door het orgelspel uitgebannen worden. 

Dat de meeste kerkorgels de Beeldenstorm overleefden was te danken aan het feit dat 
ze eigendom waren van de stadsbesturen. Daardoor is de functie van de 
‘stadsorganist’ ontstaan. Stadsorganisten waren in dienst van het stadsbestuur, o.a. in 
Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. Dat betaalde hen ook en verplichtte hen om 
regelmatig, soms dagelijks concerten te geven tot vermaak van het publiek dat grote 
kerken als ontmoetingsplaats gebruikten; de popmuziek van die tijd klonk daar toen. 
Niet voor niets hebben veel delen van orgelwerken uit de barok een dansvorm: 
bourée, allemande, menuette, sarabande, gavotte enz.. 
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Jan Pieterszoon Sweelinck was de wereldberoemde stadsorganist van Amsterdam, die 
via zijn leerlingen internationaal grote invloed had o.a. ook op Johan Sebastiaan Bach. 
Hij was een groot improvisator en van hem zijn talrijke bewerkingen van populaire 
liedjes bekend. 

Popgroepen die het pijporgel in hun muziek integreren staan dus in feite in een 
eeuwenoude traditie. Een van de bekendste in Nederland is misschien wel Rick van 
der Linden, klassiek opgeleid pianist/organist, die op de platen die hij 
achtereenvolgens opneemt met de groep Ekseption steeds vaker gebruik maakt van 
het Müller-orgel van de St. Bavo in Haarlem. Ook op de opnamen na zijn Ekseption 
periode blijft het pijporgel een prominente rol spelen. 

Het werd Feike Asma in de toenmalige orgelwereld bepaald niet in dank afgenomen 
toen hij in 1970 het nummer ‘Mijn gebed’ met D.C. Lewis begeleidde op het Garrels-
orgel van de Grote Kerk in Maassluis, dat nummer 1 op de hitlijsten bereikte. Hij ging 
‘vol op het orgel’ met zijn tussenspel tussen het tweede en derde couplet. Ook Klaas 
Jan Mulder werd niet overal gewaardeerd toen hij met Solfège van Carl Philipp 
Emanuel Bach op de hitlijsten kwam. 

Momenteel is de 
organiste Anna Lapwood 
bijzonder populair in het 
Verenigd Koninkrijk met 
haar uitvoering van de 
muziek van de 
sciencefiction film 
Interstellar op het 
magnifieke orgel van de 
Royal Albert Hall, waarbij 
zij ook het ingebouwde 

klokkenspel gebruikt. Bovendien gaat de zaal compleet uit zijn dak wanneer zij ‘vol op 
het orgel’ gaat in de show van dj Bonobo, eveneens in de Royal Albert Hall. Echt, er is 
op orgelgebied heel veel te beleven op de streamingsdiensten. 

Maar ook onze eigen organisten wijken af en toe uit naar popsongs! 
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BEDANKJE 

Wat ik met jullie wil delen. 
 
Op ziekenzondag komt Gerrit een zonnebloem brengen voor Johan. Wij waren stil en 
heel ontroerd. 
Een paar weken geleden wordt er in de dienst gebeden voor Johan toen zijn ziekte 
kritiek was. 
Na de dienst worden de bloemen door Lammert bij  Johan gebracht. 
Mensen komen langs, kaartjes vallen in de bus. 
 
Jl. zondag (15 okt) heeft Arie Jan Johan en mij meegenomen in zijn dankgebed. Het 
raakte mij in de kerk, en Johan thuis diep. Het ontroerde, het....voelde ...wij voelen ons 
zo opgenomen, zo thuis. 
Na afloop van de dienst, mensen die vragen, mensen die even je arm aanraken en 
even later thuis lag er weer een kaartje in de brievenbus. 
Het was zondag het onderwerp van de kindernevendienst: Wat is je huis, wat is thuis? 
Nou dit. 
Dank jullie wel allemaal. 
 
Andrea Korse Wijnants. 

AAN TAFEL 

Corine Leijdekkers 

19 november zal er weer een Aan tafelmaaltijd plaatsvinden in de Hans 
Leijdekkerszaal. Inloop vanaf 15.20 uur, opening om 16.00 uur en sluiting  om 18.00 
uur. 
Deze maaltijd is voor iedereen. Wel of geen kerklid. Mannen, vrouwen, kinderen, 
inwoners van Schagen en daarbuiten. 
U bent allen van harte welkom! Wel is het nodig dat u zich aanmeldt dit i.v.m. de 
bestelling die wij doen bij de cateraar. Als u zich aanmeldt vermeldt dan ook uw 
telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken bij wijzigingen. 
Mocht u zich aangemeld hebben en toch niet kunnen komen wilt u dat dan zo spoedig 
mogelijk doorgeven? Dit ook weer  i.v.m.  de bestelling die wij doen en met een 
vrijgekomen plek voor iemand die op een eventuele wachtlijst staat. 
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Aanmelden voor woensdag 15 november bij Truus Folkertsma tel. 0224-298403 of bij 
Ineke Draijer tel. 0224-296794/ 06-52569991. 
 
VLEERMUIS KERKJE EENIGENBURG 

J Tuinstra 

In de toren van het kerkje in Eenigenburg 
huizen vleermuizen, de vensterbanken buiten 
zitten vaak onder hun uitwerpselen, en 1 keer 
heeft iemand er 1 gezien in de kerk ‘s avonds. 
Maar meestal ontgaat het je gewoon dat 
mensen niet de enige bezoekers van het kerkje 
zijn. Onlangs vond Jan Mechielsen een 
verdroogd  exemplaar onder de gevel kachel. 
Het gaat om een ruige dwergvleermuis uit de 
familie der gladneuzen. Een volwassen 
exemplaar weegt  7,4 gram. Heel bijzonder. 
 
 

GEDICHT 

Eugeen Hoekstra 

Liefdevol 
  
Het is niet wat u ziet en mocht denken 
geen verzuchting dat het mij bezwaard 
als haar handen mij telkens wenken 
is haar glimlach mij zo veel waard. 
 
Spreken zonder woorden met haar ogen 
verstilt mijn mond en zwijgt mijn trots 
zou ik daar liggen en knieën hoog gebogen 
wie zou mijn klagen dragen en mijn lot. 
 
Die zorg geeft mij zin aan het kille leven 
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waar geld en carrière het succes bemeten 
zoek ik het kleed om het haar te geven 
toen niemand omzag en zij was vergeten. 
 
Het is niets bijzonders wat ik laat of doe 
liefst houd ik mij stil en heimelijk verborgen 
duw ik haar zachtjes naar de winkel toe 
als elke dag en wie weet de dag van morgen. 
 

ACTIVITEITENROOSTER NOVEMBER 2023-DECEMBER 2023 

 

 
 
 

 

13 nov maandag Gespreksgroep 14:30 uur Grote Kerk

13 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

14 nov dinsdag Gemeente-avond 20:00 uur Grote Kerk

15 nov woensdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk

19 nov zondag Aan tafel! 16:00 uur Grote Kerk

20 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

20 nov maandag Film "Mes Frères et moi" 19:00 uur Scagon theater

26 nov zondag Lekker zingen 15:00 uur Eenigenburg

27 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

29 nov woensdag Basiscursus voor tieners 19:30 uur Grote Kerk

1 dec vrijdag Thema avond "Vol verwachting klopt ons hart" 19:00 uur RK Kerk

4 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

6 dec woensdag Koffiedrinken 10:00 uur Grote Kerk

6 dec woensdag Leerhuis Quin 20:00 uur Grote Kerk

11 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

13 dec woensdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk

14 dec donderdag Kerststukjes maken 15:00 uur Grote Kerk

18 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk
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KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK” 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres: 

pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag! 

Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel                             06-13614761  

e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl  

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”:Dhr. G. 

Leijnse,Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094, e-mailadres: 

g.leijnse@quicknet.nl 

 

 

Burgemeester M. van Kampen-Nouwen 

was aanwezig bij de Tischreden van 

afgelopen 1 november.  

mailto:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
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Alles wordt gepoetst tot het weer glimt. 


