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HUREN KERKRUIMTE
Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123,
 mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl

PREDIKANT
Ds. A.J. van der Bom  E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com 
 Mob. 06-83384921
 Werkdagen: maandag t/m donderdag
 Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
 (behoudens vergaderingen).
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Anna Montana * Bitte kai Rand
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Ritva Falla * Aino * Laurie 

Maria Byman

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning

Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!

Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR
van ruimtes voor
vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor 
concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie/reservering:
Dhr. J. Prij,  Kievitlaan  17, 
1742 AA Schagen tel. 0224 573123

VERHUUR
Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 
1742 EC Schagen
298101 kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en 
uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.
Website: www.pgschagen.nl



Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar
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VAN DE REDACTIE  

 

December is altijd de maand waar je terugkijkt. Hoe is het afgelopen jaar geweest en 

wat zal het komende jaar brengen. Als je van een afstandje naar de wereld kijkt zie je 

dat de mensen nog steeds niet kunnen samenleven. Resultaat daarvan : oorlogen en 

mensen die in hun eigen bubbel leven en daarom nog minder echt een samenleving 

vormen. Wanneer zal dat veranderen? Maar wij hebben toch iemand die het heeft 

voorgedaan, hoe je echt moet samenleven, en Zijn geboorte zullen we binnenkort 

vieren. Laat dat vieren bestaan uit Zijn voorbeeld volgen.  

Maar dit is niet de rubriek van preken, dit is de inleiding op het nummer dat voor u 

ligt. En als ik zo alles doorkijk zie ik toch wel positieve punten. In onze kerk kan ieder 

zich thuis voelen en er is genoeg te doen. Daarnaast zijn er van allerlei activiteiten (zie 

bv. activiteitenrooster aan het eind van dit blad).  

En zoals ik eerder aangaf zitten we nu dicht tegen Kerst aan waar we, naast de 

geboorte, ook de “overwinning” van het Licht over de duisternis mogen vieren. Hier 

refereert Arie Jan in zijn Nachtvlinders ook aan. Ik heb het stuk met aandacht gelezen. 

Verder nog terugblikken, zoals op de Elvisdienst van 3 december en andere 

gebeurtenissen. En als je terugblikt kun je er ook foto’s bij zetten, wat ook gebeurd is. 

Foto’s en andere illustraties zorgen ervoor dat de teksten makkelijker te behappen 

zijn. Vandaar dat redactie altijd streeft om hier en daar de tekst op te fleuren met een 

foto. En “Onze Kerk” gaat ook verder met de 

automatisering. Wat dat voor u betekent kunt u lezen in 

het stukje van Annemarie Voorbraak.  

Tot slot nog de spreuk. 

Het is beter om te vertrouwen en soms 

teleurgesteld te worden dan om te wantrouwen en 

je de hele tijd ongelukkig te voelen.  

Abraham Lincoln (Amerikaans president 1809-1865)  
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KERSTKIND 2023 

Ide Wolzak, december 2023 

Kerstkind 2023 
 
We blijven het vertellen dat eeuwenoud verhaal; 
maar dringt het nog wel door, door het verbaal geweld  
van deze tijd dat ons gevoelloos maakt voor Woorden? 
En dan is daar die ene toon zo helder als kristal, 
die overstemt het oorverdovend lied 
van mammons kathedralen… 
 
Zien wij Hem nog tussen de glitter van het feest 
waarmee wij zijn geboorte vieren? 
Het Licht der wereld in een wereld die allang het donker  
niet meer kent, die onrecht fel belicht en laat bestaan? 
Waar is die vrede nu? Het licht dat doorbrak 
op dat ogenblik 2000 jaar geleden? 
 
Als machthebbers zich roeren raakt de wereld in beroering. 
Zo was het voor 2000 jaar, zo is het nu. 
Twee duizend jaar: een mens is wel hardleers. 
Het Kerstkind wordt elk jaar en elke dag opnieuw geboren 
en telkens weer staat ergens een Herodes op 
die opdracht geeft het te vermoorden. 
 
Hagar en Rachel huilen om hun kinderen,  
willen geen troost; hun kinderen zijn niet meer.  
Nee zeg maar niets, er sterven teveel kinderen.  
Waarom die willekeur? Waar ben je God? 
Waar is die droom van elke tijd, dat er een toekomst is  
van vrede en van recht gedaan aan ieder…? 
 
Er schijnt een ster: weer is een Kind geboren…! 
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KERSTWENS 2023 

Arie vd Berg 

 

Laatste nieuws : In januari en februari zal er op de 1ste donderdag van de maand 

GEEN koffiedrinken zijn.  
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KERKDIENSTEN 

17 december 2023 - Grote Kerk 3e advent 
 
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie 
Organist: Caroline Schaap 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 
24 december 2023 - Grote Kerk 4e advent 
 
10.00 uur Pastor L.J. Kooiman, Enkhuizen 
1e collecte: Kerk, energiekosten 
2e collecte: Diaconie, Adventscollecte Kerk in Actie 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
24 december 2023 - Grote Kerk  

Kinderkerstfeest – aanvang 16.30u 

24 december 2023 - Grote Kerk Kerstnachtdienst  

22.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom 
Eén collecte: Kinderen in oorlogssituatie 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
 
25 december 2023 - Grote Kerk 1e kerstdag 
 
10.00 uur Drs. G. Scholten, pastor NW-Ziekenhuis Den Helder 
1e collecte: Kerk Pastoraat 
2e collecte: Diaconie 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 
25 december 2023 – Eenigenburg 1e kerstdag 
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10.30u Paulien Knol 
muziek Het Eenigenburger gemengd koor o.l.v. Cees Langedijk. 
 
31 december 2023 - Grote Kerk Oudejaarsdag 
 
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Kerk, onderhoud orgel/piano 
2e collecte: Diaconie 
Organist: Ronald van der Veen 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
7 januari 2024 - Grote Kerk (Nieuwjaarsdienst) 
 
10.00 uur Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte: Kerk, energie kosten 
2e collecte: Diaconie, algemeen 
Organist: Ronald v.d. Veen 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 

14 januari 2024 - Grote Kerk 

10.00 uur drs. G. Scholten, pastor NW-Ziekenhuis Den Helder 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie, binnenlands diaconaat 
Organist: Hanneke Muntjewerf 

Er is crèche en Kindernevendienst 

21 januari 2024 - Grote Kerk – viering Heilig Avondmaal, m.m.v. Cantorij 
 
10.00 uur ds. A.J. van der Bom 
1e collecte: Kerk, energiekosten 
2e collecte: Diaconie, algemeen 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 
21 januari 2024 - kerkje Eenigenburg 
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Lekendienst, 10.30u door Trudy Tuinstra 
Organist is Johan Tuinstra 
 
28 januari 2024 - Grote Kerk 

10.00 uur mw. ds. A. Groenendijk, pastor NW-Ziekenhuis, Alkmaar  
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie, algemeen 
Organist: Hans Stehouwer 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
4 februari 2024 - Grote Kerk 

10.00 uur ds. H.R. Hummelen, Egmond-Binnen 
1 collecte: Werelddiaconaat 
Organist: Ronald van der Veen 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 
11 februari 2024 - Grote Kerk 

10.00 uur ds. A.J. van der Bom 
1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen 
2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie Noodhulp 
Organist: Caroline Schaap 
Er is crèche en Kindernevendienst 

VAN DE KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

Terwijl ik dit schrijf, is Sinterklaas met zijn Pieten weer in het land en stapelen de 
problemen rondom het Sinterklaasfeest zich op. Natuurlijk hoeven we zoals altijd niet 
te twijfelen aan een goede afloop, dus dat scheelt! Vol verwachting klopt ons hart… 
Dat sluit trouwens ook prachtig aan bij deze periode in de kerk. Een tijd van 
verwachting: we kijken uit naar de komst van het Kerstkind. Het adventsproject is van 
start gegaan en er wordt al druk gerepeteerd voor de kerstmusical! 
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Omdat dit een extra dik kerkblad is, staan hieronder ook alweer verhalen voor het 
nieuwe jaar. Je ziet het, we raken nooit uit-verteld! 

Nog een beetje vroeg, maar voor nu dus alvast de beste wensen voor 2024. Enne…doe 
een beetje voorzichtig met vuurwerk! 

17 december, 3e advent Lucas 1: 39-56 Maria is bij Elisabeth en zingt een lied 

24 december, 4e advent Lucas 1: 57-80 De geboorte van Johannes en Zacharias zingt 

een lied 

25 december, 1e kerstdag Lucas 2: 1-21 Jezus wordt geboren: een nieuw begin 

31 december Lucas 2: 22-40 Simeon en Hanna zien Jezus 

7 januari Rechters 4:1 - 5:31 Rechter Debora 

14 januari Rechters 6:14 – 7:22 Rechter Gideon 

21 januari Rechters 14: 1-20 Rechter Simson 

28 januari Psalm 8: 1-10 God is machtig 

4 februari Ruth 1: 6-22 Ruth en Naomi 

11 februari Ruth 3:7 – 4:16 Ruth en Boaz 

KINDERKERSTFEEST 2023 

Annemiek Plomp-Baas 

We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest! Op 
zondag 24 december om 16.30 uur is iedereen welkom om te komen kijken naar de 
musical ‘De reis van je leven’. 

We zien het kerstverhaal door de ogen van een herbergiers-echtpaar. Het is een 
drukke tijd! De mensen moeten zich laten inschrijven in de geboorteplaats van hun 
familie. Dat betekent veel reizigers en klanten in de herberg. Het duurt dan ook niet 
lang of de herberg is vol. Er kan geen mens meer bij! Maar juist dan komen er nog 
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meer gasten: ene 
Jozef meldt zich, met 
zijn zwangere vrouw 
Maria, daarna volgen 
herders, nog weer 
later wijze mannen uit 
het verre oosten. Zij 
vertellen bijzondere 
verhalen over een 
engelenkoor en een 
koningskind. Wat 
heeft dit allemaal te 
betekenen…? 

MEELEVEN, MEEVIEREN 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Wij leven mee met Jos en Maria Vogelsang, Gré Kruijff, Constant Driesen, Hans Udink, 
Cor van der Woude en Elly Poley. Wij leven mee met alle zieken, fysiek of psychisch, in 
onze kerk of in onze directe omgeving en in onze gebeden brengen wij hen voor het 
aangezicht van de Eeuwige. 

BIJ DE DIENSTEN 

Kerst in de kerk: 4e advent, kinderkerst, kerstnachtdienst en kerst 

Dit jaar is de kerstdrukte in de kerk groot. Dat komt omdat de 4e adventszondag en 
kerstnacht dit jaar op dezelfde dag vallen. Op zondag 24 december, 10.00 u., zal onder 
de bevlogen leiding van pastor Louise Kooiman de 4e adventszondag gevierd worden. 

Dan zal er ’s middags om 16.30 u. de altijd zeer populaire en goed bezochte 
kinderkerst plaatsvinden. De kinderen zullen een kerstmusical ten uitvoer brengen in 
de kerk. Van harte aanbevolen! 
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’s Avonds is er dan de traditionele kerstnachtdienst om 22.00 u. waarin o.l.v. ds. Arie 
Jan van der Bom de geboorte van ‘de vredevorst’ gevierd wordt met zang en licht. 
Iedereen, kerkelijk of niet of een beetje, is van harte welkom! 

De volgende dag is het dan de 1e kerstdag. Om 10.00 u. zal pastor Gert Scholten ons 
voorgaan in de viering van het kerstfeest. Een vrolijk samenzijn dat in het bijzonder 
geschikt is voor gezinnen met jonge kinderen voor wie de kerstnachtdienst te laat was. 
En na de dienst is er bij de koffie en het kerstkransje nog uitgebreid de gelegenheid 
om elkaar een goede kerst te wensen. 

Oudejaarsdienst en Nieuwjaarsdienst. 

De laatste eredienst van dit kalenderjaar valt precies op zondag 31 december. Wij 
staan dan stil bij het afgelopen jaar. De eerste zondag in het nieuwe jaar valt op 7 
januari. Wij hebben dan een wat kortere dienst zodat wij wat meer tijd hebben om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. In beide diensten zal ds. Arie Jan van der 
Bom voorgaan. 

Kerst in Eenigenburg 
Zondag 25 december is er om half elf dienst in het kerkje van Eenigenburg. 
Paulien Knol gaat voor, het Eenigenburger Gemengd koor verzorgt de muzikale 
omlijsting. Een warme viering in het prachtige kerkje, laagdrempelig en met 
heel veel muziek. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kop koffie of thee. Een viering voor jong en oud, waar ook 
vandaan. 
 
De eerstvolgende dienst in Eenigenburg is op 21 januari. Deze dienst wordt 
verzorgd door Johan en Trudy Tuinstra. 

SFEERVOLLE KERSTMIDDAG! 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Op donderdag 14 december is er een sfeervolle kerstmiddag voor jong en oud om 
alvast in de stemming te komen! Vanaf 15.00 ben jij, bent u, van harte welkom om wat 
te drinken en wat te praten met de andere genodigden. Op de achtergrond klinken de 
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bekende en de minder bekende Christmas Carols. Naast koffie en thee worden er ook 
warme chocomelk en Glühwein geschonken. We willen mensen aanmoedigen om 
zelfgebakken koekjes, scones, cakes en wat al niet meer aan kerstlekkernijen mee te 
brengen om uit te delen. Wie wil, kan een kerstbloemstuk maken. Kosten bloemstukje: 
€5,00 per persoon. Wel graag even van tevoren opgeven vanwege de aanschaf van het 
materiaal (via aj.van.der.bom@gmail.com of de intekenlijst in de kerk). Kom vooral en 
neem iemand mee! 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Annemarie Voorbraak 

KERKBALANS 2024 

In de vorige editie van Onze Kerk heb ik al uw aandacht gevraagd voor de actie 
Kerkbalans van 2024. Aangezien dit de laatste Onze Kerk is voor de actie wil ik nog 
graag uw aandacht voor de wijze waarop wij kerkbalans organiseren. De actie start op 
14 januari en duurt tot 21 januari.  

U zult, net als de vorige 4 jaar, digitaal of op papier een formulier krijgen waarop u uw 
toezegging kunt doen voor 2024. Digitaal is het helemaal makkelijk, hoeft ook geen 
nadere uitleg. Op papier echter krijgt u een envelop met daarin de folder, een 
toezeggingsformulier en een retourenvelop. En die laatste is heel belangrijk. Wilt u er 
alstublieft gebruik van maken door het ingevulde formulier op te sturen naar onze 
administratrice? Dat is voor haar erg belangrijk, ook als u al geld overgemaakt heeft of 
dat automatisch gaat doen. Wij hopen echt dat dit gaat lukken. De rentmeesters zullen 
u zeer dankbaar zijn en het bespaart werk. Doet u nog niet digitaal mee en wilt u dat 
wel? Laat dat dan even weten. avoorbraak@ziggo.nl en het komt in orde. Alvast heel 
hartelijk bedankt! 

NIEUWS UIT EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 

25 jarig koorjubileum in Eenigenburg 
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 Na enkele jaren met 
achtereenvolgens een 
Kinderkoor, een 
Mannenkoor en een 
Vrouwenkoor ontstond 
25 jaar geleden het 
Eenigenburger Gemengd 
Koor. Met heel veel 
plezier zingen de leden in 
het intieme kerkje van 
Eenigenburg met zijn 
prachtige akoestiek. Ook 
dit jubileumjaar geeft het 
koor de laatste zondag 

voor Kerst haar traditioneel concert. Met enkele solisten uit eigen gelederen, een 
poëtisch intermezzo, een kijkje in de Engelse Christmas Carol traditie met 
bijbehorende samenzang en een zelfgeschreven jubileumlied wordt het weer een 
afwisselende middag. Het geheel onder de altijd verrassende leiding van Cees 
Langedijk met pianiste Lydia Roozing aan zijn zijde. Na afloop gezellige nazit in het 
Eenigenburger museum met appeltaart en glühwein.  

Zondag 17 december. Aanvang 15.00 uur. Kerk open 14.30 uur. Entree gratis, na 
afloop vrijwillige bijdrage voor de onkosten van de kerk. 

Op de foto ziet u een impressie van vorig jaar. 

Het eerstvolgende concert in januari is op 14 januari 2024. 

Roel Praas geeft dan een pianorecital waarin Duitse romantiek gecombineerd wordt 
met Impressionisme uit Frankrijk en Engeland. Een afwisselend programma waarin 
klankschilderingen van de natuur een grote rol spelen; beeldend en kleurrijk! 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 

Rik Laernoes 
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Filmmiddag/avond 

Woensdag 17 januari 2024 draaien we weer een film in de HL-zaal in de Grote kerk op 
de Markt in Schagen. We draaien de film 2 keer. ’s Middags om 14.30 uur – inloop met 
koffie/thee vanaf 14.00 uur- en ’s avonds om 19.30 uur – inloop met koffie/thee vanaf 
19.00 uur. 

VISION-AUS DEM LEBEN DER HILDEGARD VON BINGEN 

Een Duitse film, Nederlands ondertiteld over leven en werk van Hildegard von Bingen. 
In dit prachtige kostuumdrama is het leven verfilmd van Hildegard von Bingen die 
leefde van 1098 -1179. Ze was wetenschapper, schrijfster, componist, arts, een waar 
multitalent. Maar haar belangrijkste wapenfeit vormde haar visioenen. God had de 
abdis van het nonnenklooster in Desibodenberg uitverkoren om zijn boodschap te 
verkondigen. In de film speelt actrice Barbara Sukowa de beroemde mystica als 
gewoon mens van vlees en bloed. Ze is koppig, ongeduldig en een tikje egocentrisch. 

Of Hildegard werkelijk God zag in haar visioenen, dat laat de film in het midden. Ze 
zette haar zwakke gezondheid in om haar zin te krijgen. Logisch, ze was vrouw in een 
mannenbolwerk, in een tijd waarin vrouwen nauwelijks intelligentie werd toegedicht, 
moest ze sluw te werk gaan. 

Terugblik 

Elvisdienst 

Op zondag 3 december hebben we in een volle kerk de Elvisdienst beleefd. De 
enthousiaste Elviskenner en voorganger ds. Fred Omvlee voerde ons mee in het leven 
en de muziek van Elvis. Ook mensen die niet zoveel met deze rockster hebben werden 
geraakt. Onze organist Ronald van der Veen, dit keer aan de piano, heeft op een 
geweldige manier de zang begeleid. Al met al een heel geslaagd geheel. 

Tischreden 

Op woensdag 1 november hadden we onze jaarlijkse Tischreden. We houden deze 
gespreksmaaltijd altijd op een datum in de buurt van 31 oktober, hervormingsdag. Dit 



 

 
 14 

 

  

keer hadden we als onderwerp de komende verkiezingen. Aan de hand van een aantal 
vragen konden we tijdens de maaltijd in gesprek. 

Voorafgaand aan de maaltijd en gesprek hield burgemeester Marjan van Kampen een 
korte inleiding over het belang van deelname, participatie en maakte duidelijk dat je 
het in de samenleving met elkaar moet maken. Met bijna 40 deelnemers was het een 
geslaagde bijeenkomst. Dank aan de kookploeg die weer een uitstekende maaltijd had 
bereid. 

GESPREKSGROEP 

Trudy Tuinstra 

Maandag 8 januari komt de gespreksgroep zonder naam weer bijeen in de consistorie. 
Onderwerp is deze keer 'hoop". U bent van harte welkom. Het zou fijn zijn als u zich 
van te voren wilt aanmelden, i.v.m. koffie en thee. 
 
Oproep: Er wordt nog steeds Nederlandse les gegeven aan Oekraïners. De opzet van 
deze lessen is om de mensen zoveel mogelijk te laten spreken. Het is van belang dat er 
vrijwilligers zijn die met de mensen willen spreken. De inhoud van de lessen wordt 
verzorgd, maar voor de uitvoering kunnen we nog veel mensen gebruiken. Hoe meer 
mensen er zijn, hoe intensiever er kan worden geoefend. De lessen zijn op dinsdag en 
vrijdagavond van half acht tot negen. Wil je eens komen meedoen, meld je dan aan bij 
Trudy Tuinstra 0629182746. 

DISTRIBUTIE ONZE KERK 

Annemarie Voorbraak 

Sinds een paar maanden zijn we gaan werken met een distributielijst voor Onze Kerk 
vanuit de ledenadministratie van de kerk. Dit om het allemaal eenvoudiger te maken. 
Met name alles op postcode maakt het voor de toekomst allemaal iets 
overzichtelijker. Nu lezen een redelijk aantal gemeenteleden het kerkblad digitaal. 
Prima. Dat blijft ook zo. Maar, er is altijd een maar, als u daarnaast ook het kerkblad 
op papier ontvangt dan gaat dat niet meer. U zult dus moeten kiezen of u ofwel op 
papier ofwel digitaal wilt lezen. Dat is helemaal aan u. Als u het anders wilt dan nu, 
dan zult u dat moeten aangeven. Maakt voor de distributie niets uit. Het is allemaal 
goed. Wilt u toch beide mogelijkheden, dan zult u het kerkblad moeten lezen via de 
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website. Dat kan heel eenvoudig. Dan heeft u toch beide. Als u nu de papieren uitgave 
krijgt maar u wilt wel digitaal of andersom, laat het mij dan even weten 
avoorbraak@ziggo.nl 

Hartelijk dank! 

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

Collecte 24 december : Kerk in Actie  

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 

verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte 

asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen 

zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale 

voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 

initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe 

perspectieven krijgen. 

Collecte 14 januari : Kerk in Actie, binnenlands diaconaat 

Nederland - Samen tegen armoede 

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes 

nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke 

gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute 

nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de 

voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje 

om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin 

terechtkomen. 

Collecte 4 februari : Kerk in Actie, werelddiaconaat 
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Bangladesh - Beter bestand tegen klimaatverandering 

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met 

cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel 

zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te 

overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 

klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte 

boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren 

dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid 

te zijn op rampen. 

Collecte 11 februari: Kerk in Actie, Noodhulp 

Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen 

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel 

van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen 

onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 

Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een 

onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met 

kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. 

VOORZINGEN? WAT WEERHOUD JE. 

Wijnand Kramer, cantor 

Wij prijzen ons gelukkig met een enthousiast zingende gemeente. Soms is het leuk (of 
nodig) met een voorzanger te werken. Ik zie jullie al denken: daar bedoelt hij niet mij 
mee. 

Je hoeft niet bij de cantorij te zingen om ingezet te kunnen worden als voorzanger. Het 
enige wat je nodig hebt is een stem die redelijk de noten kan reproduceren en vooral 
een beetje lef. Immers je staat daar wel alleen en aller ogen zijn gericht op Kwatta 
(denk je). 

Om nieuwe voorzangers over de brug te trekken wil ik een aantal zondagen in het 
nieuwe jaar een workshop organiseren waarin de voorzanger centraal staat. Hoe voelt 
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dat om daar te staan? Hoe ver draagt mijn stem? Wat zullen anderen er wel niet van 
denken? En dan toch doen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. 

De eerste workshop zal plaatsvinden na kerktijd op zondag 14 januari en afhankelijk 
van de belangstelling zullen er meer volgen. Dus als je denkt ik wil dit misschien 
proberen, blijf dan na kerktijd in de kerkzaal hangen. Ik stel me voor ongeveer 45 
minuten te besteden aan de zang en hopelijk is er daarna nog een kopje koffie over. 
Het is fijn om een indicatie te hebben met hoeveel zangers wij er zullen staan dus 
graag opgeven via WhatsApp op mijn mobiele nummer. Of via e-mail 
wijnand.j.kramer@quicknet.nl of tel : 06 45245260. 

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN e.o. 

Arjen Poley 

Oecumenische vesper 28 januari 2024 

De Raad van Kerken Schagen organiseert rond de Week van Gebed voor de Eenheid 
van de Christenen weer een oecumenische vesper. Het thema van deze vesper is ‘Heb 
God lief… en je naaste als jezelf’. 

Deze vesper zal weer regio-centraal in de kerk van Schagerbrug plaatsvinden. De 
inleiding op de lezingen wordt verzorgd door Monica Wildeboer. De zang wordt 
ondersteund door een gemengd sextet o.l.v. Jan Bruin en begeleid door organiste 
Hanneke Muntjewerf. Meditatieve momenten worden ondersteund met fluitspel van 
Gerda Heddes en Marjolein ten Cate. 

We hopen ook bij deze vesper weer velen van u te ontmoeten. Na afloop is er een 
collecte om de kosten te dekken. 

28 jan. 2024, 17:00 Oecumenische vesper in de kerk van Schagerbrug (Schagerweg 40) 
inloop – en ontmoeting bij koffie/thee – vanaf 16:15 uur, 

RODE WOENSDAG! 

Wim Voorbraak 

mailto:wijnand.j.kramer@quicknet.nl
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22 november, dag van de verkiezingen! 
Menigeen zal met gemengde gevoelens 
aan deze dag terugdenken! Deze 
woensdag was ook de dag waarop 
aandacht gevraagd wordt voor de 
vervolging van Christenen, wereldwijd. 
Van zowel de Grote kerk als de 
Christoforuskerk was de voorgevel rood 
verlicht. Op de foto de torenzijde van de 
Grote Kerk, twee dagen later werd op 
dezelfde plek, voor de toren van de kerk, 
Sint Nicolaas welkom geheten. 

 

DE BITTERE PIL 

Ds. Peter Verhoeff 

Ik schrijf deze column op de morgen na 

de verkiezingen. Ik doe dat maar fris van 

de lever om mijn gedachten te ordenen en die niet te laten kleuren door de meningen 

van Jan en alleman, die de komende dagen ongetwijfeld weer over ons zullen worden 

uitgestort. 

 

Helemaal bijgekomen ben ik ook deze volgende ochtend nog niet. De PVV behaalde 

gisteren 23,7% van de stemmen en 37 zetels. Bijna 2 ½ miljoen Nederlanders stemden 

op Geert Wilders. Mijn mond zakte open en ik heb vanmorgen nog moeite om hem 

dicht te houden. 

 

Twee gedachten strijden in mij om voorrang. De eerste is dat dit een bittere pil is. 

Natuurlijk weet ik wel dat het in de praktijk allemaal wel mee zal vallen. Een asielstop 

kán niet eens. En mensen die van elders kwamen zullen heus niet met pek en veren bij 

Lobith het land worden uitgejaagd. Al haalt Wilders nog zo veel stemmen, dat laten we 

in Nederland niet gebeuren. 
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Maar ik schrik ook. Veel van wat Wilders zegt staat zó haaks op wat ik van de bijbel 

leer. Zorg voor wie bescherming behoeft. Gastvrijheid voor wees, weduwe en 

vreemdeling. Groot maken wat klein is. Zachtmoedigheid en een open hart. Ik hoor 

het allemaal weinig bij Geert. 

 

Maar er is ook een andere gedachte in mij. Allereerst: ook christenen zijn democraten. 

En als democraat kun je deze uitslag onmogelijk negeren. Dat zou zelfs heel dom zijn, 

want wat je probeert weg te duwen vecht zich naar buiten. Je niets aantrekken van dit 

signaal van de kiezer zou dus wel eens een groter probleem kunnen scheppen dan er 

naar luisteren. 

 

Zelf geloof ik trouwens helemaal niet dat er opeens 2 ½ miljoen racisten in Nederland 

zijn. Ik geloof eerder dat veel kiezers op deze manier een signaal hebben willen 

afgeven over hun zorgen. Zorgen over woningen en bestaanszekerheid. Over de zorg 

die onbetaalbaar wordt en veel Oekraïners. Over een land dat teveel hooi op een te 

kleine vork neemt. 

 

Om niet in paniek te raken is het dus goed te beseffen dat deze uitslag vooral iets zegt 

over de zorgen van mensen. En die bestaan echt niet alleen buiten de kerk. Ik loop 

lang genoeg mee in de kerk om te weten dat onder de PVV-stemmers ook kerkmensen 

zijn. Mensen met oprechte zorgen. En een nieuw kabinet zal aan die zorgen iets 

moeten gaan doen. 

 

Het is niet leuk maar wel goed als Wilders daarvoor verantwoordelijkheid gaat dragen, 

in plaats van alleen te roepen aan de zijlijn. Ondertussen blijven wij in de kerk 

onvermoeibaar omzien naar wie dat nodig heeft. En waar ik begon met een bitter pil, 

eindig ik met hoop. 

 

Juist vanmorgen kan ik niet anders dan denken aan die bekende uitspraak van een 

andere politicus: Vaclav Havel. Hij schreef ooit: ‘Hoop is een kwaliteit van de ziel en 

hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.’ Wie er ook in het Torentje zit, daarmee 

kunnen we vooruit. 
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VAN DE KERKENRAAD 

Paulien Knol 

Sinds de laatste keer zijn we een keer met de voltallige kerkenraad bij elkaar geweest. 
De volgende onderwerpen zijn daar aan de orde geweest: 

De begrotingen van CVK en CVD zijn goedgekeurd. 

Er is een regelement gemaakt voor het Suzan Beets Fonds. Suzan Beets heeft de kerk 
een schenking nagelaten. Wij menen in haar geest te handelen door dit geld te 
gebruiken voor het jeugdwerk. Daarvoor is het Suzan Beets Fonds opgericht. Het 
jeugdwerk mag jaarlijks 1500 euro besteden aan activiteiten voor de jeugd. Als er 
meer geld nodig is kan dit na goedkeuring door het CVK. 

Het collecte- en dienstenrooster is goedgekeurd. 

Het verslag van de gemeenteavond is besproken. 

We gaan naar aanleiding van opmerkingen uit de gemeente een aantal dingen doen: 

. We gaan door met samen werken met buurtgemeenten. 

. Het verschijnsel vriend moeten we nog vastleggen in de plaatselijke regeling. 

. We gaan kijken of we de kerk open stellen voor kaarsjes branden of voor andere 

bijeenkomsten 

. We gaan ons beraden of de kerkdeur dicht moet tijdens de diensten? 

. Als het nodig is zal er een koster/ beheerder worden aangesteld zoals in het 

beleidsplan beschreven. 

. Er wordt al gewerkt om de autodienstregeling terug te krijgen. 

. Als we een minder vol liturgisch centrum willen kijk dan eens naar Zoutelande 

Catharinakerk. Deze opmerking is doorgegeven aan de taakgroep. 
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. Iedere commissie of taakgroep gaat een kerstattentie regelen voor zijn eigen groep. 

Na dit jaar zullen we kijken of er richtlijnen moeten komen. 

. Er moet in het beleidsplan meer aandacht zijn voor Onze kerk. Dit is doorgegeven aan 

het CVK. 

. Er was een opmerking dat er in het beleidsplan geen aandacht voor de privacy is. Dat 

punt staat wel uitgebreid beschreven bij het deel over de veilige kerk. 

Er was een vraag of de groepen van Louise weer konden starten. Vorig jaar heeft de 
kerkenraad aan alle deelnemers van de gespreksgroepen van Louise een brief 
gestuurd met een uitnodiging om mee te denken over de gespreksgroepen. Er zijn 
toen 5 mensen gekomen. Het bleek dat er weliswaar verschillende groepen waren 
maar dat de inhoud van de groepen hetzelfde was. Er is toen afgesproken dat Trudy 
Tuinstra die groep zou starten. En dat is ook gebeurd. Dit is blijkbaar nog niet bij 
iedereen bekend. Voor iedereen die mee wil doen: let op de agenda en de berichten 
van Trudy. 

Verslag gemeenteavond 14 november 2023 

Er waren ongeveer 30 gemeenteleden. Er was afbericht van Jannie en Wik de Visser en 

van Alie en Jan Prij. 

Na de opening door Arie Jan waarin hij ons liet luisteren naar muziek van de Dubliners 

(het nummer staat ook in het liedboek), heeft Paula Overtoom zich voorgesteld. 

Paula is aangesteld als vertrouwenspersoon bij onze kerk en bij de kerk van 

Callantsoog. Zij heeft ons uitgelegd hoe haar werkwijze is, waar we haar voor kunnen 

vragen en hoe we haar kunnen bereiken (dit staat ook op de website). 

Vervolgens is er een korte samenvatting gegeven van het beleidsplan. 

De belangrijkste nieuwe punten die in het beleidsplan staan zijn: 

- Opname en afbakening lidmaatschap ‘vriend’ en revisie van plaatselijke regeling. 

- Verdere implementatie van sociale veiligheid en aanvragen VOG’s. 

- Opzetten van robuust en veilig digitaal/online archief. 
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- De betrokkenheid op elkaar van de gemeente als geheel vergroten door meer 

gemeenteavonden te organiseren. “Meer praten met de gemeente en minder over de 

gemeente” zou ons devies moeten zijn. 

- Experimenteren met Themadiensten (max 4x per jaar), waarbij veel vrijheid qua 

liturgie benut mag worden. 

- Verandering liturgisch centrum. 

Er hingen 9 flappen op met vragen over het beleidsplan. Gemeenteleden konden langs 
lopen, met elkaar in gesprek gaan over het beleidsplan en op de flap hun bemerkingen 
noteren. 

Paulien heeft dat alles verzameld waarna het is besproken in de kerkenraad (zie 

bericht van de kerkenraad hierboven). We kunnen niet met alle opmerkingen iets 

doen. De grote lijn is dat de gemeente tevreden is over het beleidsplan en er zijn tips 

gegeven voor de uitvoering. Zo mogelijk worden de tips gebruikt bij de uitvoering. 

We sloten de avond af met het zingen van gezang 839: ik danste de morgen toen de 

schepping begon. 

Na afloop was er nog gelegenheid om iets te 

drinken met elkaar. 

De volgende gemeentebijeenkomst is de 

nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari meteen 

na de kerkdienst. 

SCOUTS OP BEZOEK IN DE KERK! 

Wim Voorbraak 

Hoe heet de grote kaars in de kerk? Hoeveel 

verdiepingen heeft het orgel? Hoeveel 

kleden hanger er in de kerk? Wanneer is de 

kerk gebouwd? En dat allemaal beantwoord 



 

 
 23 

 

  

door scouts uit Wognum na een rondleiding op een zaterdagmorgen in de kerk. 

AAN TAFEL 

Corine Leijdekkers 

14 januari zal er weer een Aan 
tafelmaaltijd plaatsvinden in de 
Hans Leijdekkerszaal. Inloop vanaf 
15.20 uur, opening om 16.00 uur en 
sluiting om 18.00 uur. 
Deze maaltijd is voor iedereen. Wel 
of geen kerklid. Mannen, vrouwen, 
kinderen, inwoners van Schagen en 
daarbuiten. 
U bent allen van harte welkom! Wel 

is het nodig dat u zich aanmeldt dit i.v.m. de bestelling die wij doen bij de cateraar. Als 
u zich aanmeldt vermeldt dan ook uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken 
bij wijzigingen. 
Mocht u zich aangemeld hebben en toch niet kunnen komen wilt u dat dan zo spoedig 
mogelijk doorgeven? Dit ook weer i.v.m. de bestelling die wij doen en met een 
vrijgekomen plek voor iemand die op een eventuele wachtlijst staat. 
Aanmelden voor 10 januari bij Truus Folkertsma tel. 0224-298403 of bij Ineke Draijer 
tel. 0224-296794/ 06-52569991. 
  

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË 

Leo Witte 

In september-oktober zijn we weer naar het kindertehuis geweest. Zoals steeds zijn 
we weer met open armen ontvangen door de directrice en personeel. Ook bij onze 
vrienden en bekenden waren we hartelijk welkom. We hebben de spullen die we in 
Schagen ontvangen hebben, zoals bv. kleding en materiaal voor sondevoeding en 
materiaal om bloedsuiker te prikken, meegenomen. Wat opviel was de ontwikkeling 
van de kinderen met sondevoeding. Al meerdere jaren konden we maandelijks een 
storting doen om de voeding van Nutricia aan te kopen. Het is mooi om te zien dat ze 
daar positief op reageren. We konden dat doen omdat we de laatste jaren hebben 
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kunnen interen op de opbrengsten van de kledingshop in Cristuru Secuiesc uit het 
verleden maar het nadeel is dat dat binnenkort helaas ophoudt. Wat nu? 

De vorige keer, 2 jaar geleden, heb ik een 
meisje van 4 jaar met lichamelijke- en 
geestelijke beperking iets voorgedaan. Ze zag 
mij nu binnenkomen en alle aanwezigen 
waren heel verbaasd dat ze precies deed wat 
ik haar toen geleerd heb. 

De nieuwbouw nadert zijn voltooiing en het 
ziet er geweldig uit. Een hoofdgebouw met 
twee bijgebouwen op het terrein van het 

ziekenhuis waar wat oude gebouwtjes gesloopt zijn. Voor het eind van het jaar moet 
men op papier aan renovatie van het oude gebouw beginnen. Het is nog de vraag of 
het allemaal gaat lukken. In het voorjaar hoopt men de nieuwbouw officieel in gebruik 
te nemen. 

Ook hebben we de bescheiden van het 
ereburgerschap in ontvangst genomen 
bij de burgemeester. Een plaquette en 
oorkonde voor de stichting. 

De directrice heeft 
zwangerschapsverlof gehad en is na de 
geldende termijn weer aan het werk 
gegaan. Tot haar verbazing bedroeg 
haar salaris ongeveer de helft van wat 
ze voor haar verlof ontving. Velen van 
het verzorgend personeel en de gehele 
staf hadden het druk met het invullen van allerlei formulieren. Soms lagen er stapels 
A4 van 20 cm hoog, en dat elke maand weer. Ook was de klacht dat het aantal 
managers in de top van de overkoepelende organisatie enorm was toegenomen. 
Voorheen was het 1 op 20, nu is het 1 op 5 medewerkers En waar moet het geld 
vandaan komen? Simpel, korten op de onderliggende kindertehuizen. 
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SCHAGER NACHTVLINDERS XXV: MATTEÜS OF LUCAS OF JOHANNES? 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Kerst komt eraan. Met rasse schreden. En ik moet 
bepalen wat ik dit jaar ga zeggen. Ik hoor mijn mentor-
predikant bij wie ik als student stage liep, nog 
verzuchten: “Waar zal ik het dit jaar over hebben? Ik 
heb iedereen en alles al gehad? Het perspectief op 
kindje Jezus vanuit de engelen, de herders, de ster, de 
stal, de kribbe, ja, zelfs die vanuit de os en de ezel, heb 
ik besproken. Wat zal ik nog zeggen…?” Hij had de 
veeleisende behoefte om telkens origineel te willen 
zijn. Een behoefte waar ik zelf ook wel last van heb. Je 
zult toch elke keer met iets nieuws moeten komen? 

Vermoedelijk is dat meer een gedachte waar dominees 
aan lijden. Want veel mensen zijn de kerstboodschap 

van vorig jaar al lang vergeten. Om maar te zwijgen van de jaren ervoor. Misschien 
volstaan drie goede kerstpreken die je om de drie jaar herhaalt. 

Maar goed, voor mij is dat niet werkelijk een optie, want ik moet voor mezelf ook 
geestelijk in leven blijven, mezelf vernieuwen of mezelf opnieuw laten aanspreken 
door de omstandigheden hier dichtbij, maar ook ver weg, de toestand van de wereld. 
En juist door de veranderende actualiteit is er elke kerst toch ook weer iets anders, 
iets nieuws te zeggen. 

Wat altijd hetzelfde blijft, is het kerstverhaal zelf: de geboorte van een kind, Jezus, 
hoop van alle volkeren, vredevorst, koning boven alle koningen, licht in diepe 
duisternis, enz. Een prachtig verhaal! 

En wat ook altijd hetzelfde blijft, is de vertwijfelde reactie op dit prachtige verhaal: 
Want wat is ervan terechtgekomen? Is die vrede er al? Zal die vrede er ooit komen? 
Die vraagstelling gold toen. En die vraagstelling geldt nog steeds. Vrede op aarde als 
een droom die nooit werkelijk wordt. 
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En toch is er niet alleen maar duisternis. Er is ook licht, een licht dat naar buiten straalt 
en schijnt. Een licht van hoop, van vrede, van veiligheid en geborgenheid. Zoals een 
kind gewikkeld in doeken. Een kleine cocon van vrede. 

Wie door de ramen van de buren waar 
net een baby geboren is, naar binnen 
kijkt, ziet misschien iets van die vrede. 
Een klein stukje volmaakte vrede in 
diepe slaap. Veilig en geborgen. Zoals 
het zou moeten zijn. Maar wie zich laat 
opschrikken door de beelden die uit 
Gaza doorkomen op ons tv-scherm—en 
wie laat zich daar niet door 
opschrikken?—ziet het volstrekte 
tegendeel van vrede. Couveusebaby’s 
die ternauwernood verhuisd worden 
naar een ziekenhuis in Egypte. En 
ondertussen gaat de vernietiging van 
onschuldige burgers, waar onder heel 

veel kinderen en baby’s, domweg door. Leed, hartverscheurend menselijk leed, waar 
jij en ik niet bij kunnen. In geen enkel opzicht. En de lust om kerst te vieren zou ons 
zonder meer vergaan wanneer wij hier al te lang bij zouden stil staan. Is het onze 
onverschilligheid, onze oppervlakkigheid? Of simpelweg ons onvermogen om al het 
leed van deze wereld op onze schouders te nemen? 

Met kerst willen wij alleen de ster zien. Het licht. Misschien uit pure zelfbescherming. 
Duisternis is er genoeg. 

Dat brengt mij bij de vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Marcus 
heeft geen kerstverhaal. Dus die valt voor dit feest alvast af. Johannes heeft geen 
kerstverhaal, maar wel een filosofisch voorwoord waarin hij zegt dat het Licht in de 
duisternis schijnt. Hij heeft het dan over Jezus. En hij zegt dan ook heel 
veelbetekenend: en de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen. Daaruit 
spreekt ook een zekere bescheidenheid. Want de verwachting is hier blijkbaar dat de 
duisternis het eigenlijk altijd wint. Behalve hier, want het licht ontspringt de dans. Het 
licht blijft licht! Maar de duisternis is daarmee nog niet overwonnen. Ook die blijft. Dat 
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sluit dus goed aan bij een blijvende ambivalente ervaring van kerst: het is licht in de 
duisternis. 

Lucas heeft wel een kerstverhaal. Het meest populaire. De stal, de kribbe, de engelen, 
de herders. Het is precies dit verhaal dat misschien ook schuldig is aan die kerstbubbel 
die wij elke kerst voor onszelf creëren. Ons huis als intieme stal van licht en warmte, 
van de geborgenheid van het gezinsleven, in volmaakte harmonie met elkaar rondom 
een tafel met lekkers. Voor Lucas is het belangrijk dat uit iets kleins en onaanzienlijks, 
dat wat geen macht heeft in deze wereld, het arme en uitgebuite volk, dat daaruit de 
koning van de vrede voortkomt. 

Het kerstverhaal van Matteüs is wat dat betreft bijzonder rauw en gewelddadig. Jezus 
is nog amper geboren of de vervolging door de politieke macht, door koning Herodes, 
wordt al in gang gezet. De heilige familie—Jozef en Maria met baby Jezus—vlucht 
uitgerekend naar Egypte, het land waar het oude volk Israël nog in slavernij had 
geleefd. Herodes laat ondertussen alle baby’s in de omgeving van Bethlehem doden. 
Er staat dan een hartverscheurende tekst waarin Matteüs de profeet Jeremia citeert: 
Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen 
en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Deze kindermoord in 
Bethlehem wordt altijd wat doodgezwegen rondom kerst. Ikzelf heb mij ook nooit 
goed raad geweten met deze gruwelijke episode in Matteüs. Maar dit jaar heeft deze 
tekst helaas aan relevantie gewonnen…En met Matteüs kunnen wij ons afvragen of er 
ook nog wijzen in het Oosten zijn die een ster zien van vrede en gerechtigheid waarop 
zij hun blik onafgebroken gericht houden? 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK” 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres: 

pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag! 

Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel                             06-13614761  

e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl  

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”:Dhr. G. 

Leijnse,Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094, e-mailadres: 

g.leijnse@quicknet.nl 

mailto:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
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ACTIVITEITENROOSTER DECEMBER 2023-FEBRUARI 2024 

 

 

11 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

13 dec woensdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk

14 dec donderdag Kerststukjes maken 15:00 uur Grote Kerk

17 dec zondag Koorjubileum Eenigenburg 15:00 uur Eenigenburg

18 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

20 dec woensdag Basiscursus tieners 19:30 uur Grote Kerk

8 jan maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

8 jan maandag Gespreksgroep 14:30 uur Grote Kerk

10 jan woensdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk

14 jan zondag Pianorecital Roel Praas 15:00 uur Eenigenburg

14 jan zondag Aan Tafel! 16:00 uur Grote Kerk

15 jan maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

17 jan woensdag Film over Hildegard von Bingen 14:30 uur Grote Kerk

17 jan woensdag Film over Hildegard von Bingen 19:30 uur Grote Kerk

22 jan maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

24 jan woensdag Leerhuis Quin 20:00 uur Grote Kerk

28 jan zondag Oecomenische vesper 17:00 uur Schagerbrug

29 jan maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

5 feb maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk
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