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SCRIBA
Mw. M.W.J van der Poll	 0224-850786 / scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard	 06 336 386 73 / pgschagen@outlook.com
	 tevens voor mutaties 
	 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

M E E R  I N F O  O P  W E B S I T E S :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl
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Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via 
Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending 
als stream.
Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit 
Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na 
overlijden en herdenkingen.
Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium 
online te volgen.

HUREN KERKRUIMTE
Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123,
 mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl

PREDIKANT
Ds. A.J. van der Bom 	 E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com	
	 Mob. 06-83384921
	 Werkdagen: maandag t/m donderdag
	 Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
	 (behoudens vergaderingen).
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VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw	 • Lichtinstallaties
	 • Krachtinstallaties
	 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Mob. 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
	     
	      voor onderhoud
	          en nieuwbouw
		  aan uw woning

Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!

Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR
van ruimtes voor
vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor 
concerten, bijeenkomsten e.d. (325 p.)
Informatie/reservering:
Dhr. J. Prij, e-mail j.prij@quicknet.nl
tel 0224-573123, mobiel 06-21202463

VERHUUR
Kerkje Eenigenburg 
(90 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
tel 0224-298101
email: kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en 
uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Schagen.
Website: www.pgschagen.nl



Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar
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VAN DE REDACTIE  

 

De vakantie loopt ten einde. Ik hoop dat ieder een mooie vakantie heeft gehad en 

uitgerust aan de “tweede helft” van het jaar kan beginnen. Ikzelf stond ook nog in de 

vakantiemodus vandaar dat dit blad één week later uitkomt dan eerst de bedoeling 

was.  

Maar om Cruyff aan te halen, elk nadeel heeft zijn voordeel. Door de extra week 

hebben we ook extra kopij gekregen. Het is weer een rijk gevuld blad geworden 

waarvoor dank aan de schrijvers.  

De startzondag is de 8ste september en daarna zullen er weer allerlei activiteiten 

ontplooid worden. Van film, gespreksgroep tot dagje naar Caterijneconvent in Utrecht. 

U kunt er hierna alles over lezen.  

Ook zijn er terugblikken op de afgelopen vakantieperiode. Heel leuk is het stuk van 

Wim Voorbraak over een Westfriese marktdag. En ook in Eenigenburg zitten ze niet 

stil. En ze hebben vrijwilligers nodig voor 19 oktober. Dus als u tijd en zin hebt geeft u 

dan op. 

De situatie in Israël/Gaza laat onze gemeente ook niet onberoerd. Als u meer 

informatie daarover wilt hebben dan wijs ik u op de film welke op 8 oktober wordt 

vertoond. En op 15 september zal hierover door Meta Floor een lezing worden 

gehouden.  

En dan nog de spreuk. Dit keer een hele oude 

(Aristoteles) maar nog steeds geldig.  

Je kunt de wind niet veranderen, maar je kunt wel de 

zeilen bijstellen 
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TER OVERWEGING 

Corine Leijdekkers 

Gods glimlach 

Op de oproep van de redactie van Onze kerk om een stukje 
te schrijven voor de rubriek Ter Overweging heb ik 
gereageerd omdat ik het leuk vind als gemeenteleden 
hieraan gehoor geven. Gevraagd is een onverwacht inkijkje 
in iemands gedachtewereld. Nu dus mijn gedachtewereld. 

In deze tijden van rechtse politiek, oorlogen en 
milieurampen die mij een machteloos gevoel kunnen geven 
houd ik mij, als tegenwicht, vast aan de kleine momenten 

die een gevoel van blijdschap en verbondenheid geven. Die momenten die laten zien 
dat er hoop is voor de mensheid. Je hoeft alleen maar vriendelijk te zijn. En wat is er 
meer vertederend dan een kind? Een kind dat openstaat voor de wereld, voor alle 
mensen, en niet oordeelt of veroordeelt. 

Op een regenachtige dag was ik in Amsterdam aan het oppassen op mijn 2-jarige 
kleindochter Bowie. Om toch nog even een frisse neus te halen verzon ik een klein 
boodschapje en gingen we regenbestendig gekleed naar de winkel op de hoek. Er 
moest natuurlijk wel met de nieuwe paarse laarsjes flink in de plassen gestampt 
worden en alle trappetjes die we tegenkwamen werden beklommen. Toen we bij de 
winkel aankwamen zaten er twee, hoogstwaarschijnlijk dakloze, mannen in de hal. Er 
is daar genoeg ruimte voor en het is er lekker droog en warm. De mannen zeiden ons, 
maar vooral Bowie, vriendelijk gedag. Ze werden door de andere klanten die binnen 
kwamen genegeerd. Even later toen we bij de kassa stonden kwam één van de 
mannen met een 6-pack bier in zijn hand achter ons in de rij staan. De man begon 
gekke bekken te trekken en een dansje te maken voor Bowie. Zij beantwoordde dat 
met een stralende lach. De man werd daar zo te zien zo gelukkig van dat hij ons buiten 
achterna liep, een bloem uit een struik rukte en die met een buiging en grote glimlach 
aan Bowie schonk die dit geschenk dankbaar aanvaardde. Hierna huppelde de man 
terug naar zijn droge plek. Man blij, Bowie blij en oma blij. 
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Een kind dat lacht 

en honderduit praat 

Zomaar, vandaag 

Gods glimlach 

op de hoek van de straat.  

Gedicht van Oeke Kruythof  

KERKDIENSTEN 

31 augustus 2024 – Grote Kerk 
16:00 uur ds. A.J. van der Bom 
Trouwdienst Karin Veenstra en Pascal Baseliers 
Iedereen welkom  
 
1 september 2024 - Grote Kerk 
9.30 uur ds. A.J. van der Bom 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie, Protestantse Kerk – Missionair werk 
Organist: Ronald van der Veen 
Er is zomercrèche 
 
8 september 2024 - Grote Kerk Startzondag (en Ziekenzondag) 
9.30 uur ds. A.J. van der Bom 
1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen 
2e collecte: Diaconie, Protestantse Kerk – Jonge generaties 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
15 september 2024 - Grote Kerk (Vredesweek) 
9.30 uur mw. ds. W. Roobol 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie, algemeen 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
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Er is crèche en Kindernevendienst 
 
22 september 2024 - Grote Kerk 
9.30 uur dhr. J. Prij jr. 
1e collecte: Kerk, onderhoud orgel/piano 
2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie 
Organist: Caroline Schaap 
Er is crèche en Kindernevendienst 
22 september 2024 - kerkje Eenigenburg Kunst en Kerk dienst 
10.30 uur : mw. pastor L. Kooiman 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
 
29 september 2024 - Grote Kerk 
9.30 uur drs. H.J. Boon 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie, algemeen 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 

VAN DE KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

Hoi allemaal, 

Nog even genieten van de vakantie voordat het nieuwe schooljaar weer van start gaat. 

Op 8 september beginnen we ook weer met nieuwe energie aan het volgende 

jeugdwerk-jaar! Dit is namelijk de startzondag, waarover je verderop in dit kerkblad 

ongetwijfeld meer leest. Vanaf 16 september staat weer een gloednieuwe 

verhalenserie klaar. Welke verhalen dat zijn kan je hieronder alvast zien.  

Voor nu nog even een hele fijne vakantie en we hopen jullie allemaal weer te zien op 

onze eigen gezellige jeugdwerkzolder. Tot snel! 

15 september  Matteüs 22:34-40  De belangrijkste regel in de wet 

22 september  Matteüs 8: 23-27  Storm op het meer 
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29 september  Matteüs 14:22-33  Jezus loopt over het water 

6 oktober  Matteüs 17:1-13  Jezus, Mozes en Elia 

MEELEVEN, MEEVIEREN 

Wim Voorbraak 

Laat ik eerst beginnen met het goede nieuws. Anneke Veldman is 
geopereerd aan haar schouder. Ze revalideerde in de Magnushof maar is nu 
weer thuis! 

Afgelopen zomerperiode zijn ondermeer de volgende personen overleden. 

Op dinsdag, 6 augustus, is op de leeftijd van 96 jaar overleden 

Dirk Adrianus de Waard 

Dirk was gepensioneerd “marineman”. Volgens de advertentie in de Schager Courant, 
is hij daarna 8 jaar wethouder geweest in de burgerlijke gemeente Schagen. Binnen de 
Nederlands Hervormde kerk was hij een aantal jaren kerkrentmeester. Maandag 12 
augustus is hij vanuit onze kerk begraven. Collega veteranen begeleidden hem bij het 
verlaten van de kerk. 

In dezelfde week, op 7 augustus, overleed op de leeftijd van 72 jaar 

Jantje Sieta Oosterbaan-Ensing 

De uitvaart van Janny vond plaats in besloten kring. 

Allen zijn in een van onze zondagse diensten herdacht met het aansteken van een 
kaars, een moment van stilte en het zingen van Lied 961: “Niemand leeft voor 
zichzelf“. Sterren met hun naam hangen aan het gedachteniskleed voor in onze kerk. 

Op 12 augustus overleed op de leeftijd van 72 jaar  

Louise Cornelia Wilhelmina Hogeweg 

Bij ons meer bekend als Loes Hogeweg. Loes was vanaf 2000 tot 2008 als catecheet 
verbonden aan onze gemeente en verzorgde onder meer het godsdienstonderwijs op 
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de openbare scholen. Dat was ten tijde van de predikanten Gerard Rinsma en Hans 
Leijdekkers. Wij leven mee met haar man, Wieger, haar kinderen en kleinkinderen. 
Ook zij is tijdens een van de zondagmorgendiensten in onze kerk herdacht. 

DOCUMENTAIRE AANSLAG ISRAËL 7 OKTOBER 2023 

Ds. Arie Jan van der Bom 

De terroristische aanslag in Israël van 7 oktober 2023: de feiten, de context, de 
beïnvloeding van de publieke opinie. 

Een documentaire. 

film: Oktober 7 (documentaire), duur: 60 min. 

locatie: Hans Leijdekkerszaal (de Grote Kerk) 

datum en tijd: dinsdag 8 oktober om 20.00 u. 

Op dinsdag 8 oktober zal tijdens het leerhuis 'Quin' een documentaire vertoond 
worden die de terroristische aanslag in Israël van een jaar geleden in al zijn gruwelijke 
details voorbij zal laten komen. We zien het verloop van die dag volgens een 
gereconstrueerd tijdschema ondersteund met allerlei filmmateriaal. We horen 
belangrijke politieke spelers aan beide zijden van het conflict en experts commentaar 
geven op de motieven, de uitvoering van de aanslag, de getuigenverslagen, het 
beeldmateriaal, de media en de strijd om de beïnvloeding van de publieke opinie. 
Vooral dat laatste, de strijd om de beïnvloeding van de publieke opinie, heeft onze 
belangstelling. Want het lijkt er zeer op dat de staat Israël er groot belang bij heeft om 
een verhaal te vertellen dat ten dele op leugens is gebaseerd en er welbewust op uit is 
om de vijand te demoniseren. Alleen zo lijkt een disproportionele afstraffing, door de 
staat Israël in dit geval, de totale vernietiging van een volk, het Palestijnse in dit geval, 
gerechtvaardigd te kunnen worden. 

Verhalen zijn dus bepaald niet onschuldig. Het zijn instrumenten van macht en van 
mogelijk machtsmisbruik. En voor 'ons' christenen, als mensen die geloof hechten aan 
de verhalen uit de bijbel, een verzameling van geschriften die nota bene ontstaan zijn 
in Israël en die gaan over de belofte van land aan een volk, is het belangrijk om ons 
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daarvan bewust te zijn. Na de documentaire volgt een discussie o.l.v. ondergetekende. 
Iedereen, kerkelijk of buitenkerkelijk, is welkom! 

AFSCHEID 

Hans Stehouwer 

Ruim dertig jaar heb ik als organist meegewerkt aan de kerkdiensten in de Grote Kerk 
van Schagen. Meestal zo’n 6 à 7 keer per jaar, soms wat meer, de laatste jaren wat 

minder. Na lang wikken en wegen heb 
ik besloten daarmee te stoppen en ik 
wil graag toelichten waarom. Twee jaar 
geleden ben ik ernstig ziek geweest 
(alvleesklierkanker) en hoewel ik 
wonderbaarlijk goed hersteld ben 
ondervind ik de nodige gevolgen wat 
betreft energie, concentratievermogen 
en motoriek. Bovendien ben ik 
inmiddels 78. Het grondig voorbereiden 
van een kerkdienst kost mij nu 
buitensporig veel tijd en moeite. Ook is 

er een begin van controleverlies: zo nu en dan maak ik (tot dusverre tamelijk goed 
gecamoufleerde) fouten. Al met al is het moment nabij dat ik tegen een kerkdienst ga 
opzien in plaats van er plezier aan te beleven. Zo ver wil ik het niet laten komen. 

Ik trek me terug op wat ik het liefste doe: orgelliteratuur spelen (vooral Bach), 
klavecimbel spelen (ook Bach, daarnaast bijv. Couperin) en als pianist samen met mijn 
vrouw Els (mezzosopraan) werken aan het liedrepertoire (Schubert, Brahms, Debussy, 
etc.). 

Wat ik wel wil blijven doen is af en toe een orgelbespeling of –concert verzorgen. Daar 
is een heel ander soort voorbereiding en concentratie voor nodig dan voor een 
kerkdienst en die inspanning kan ik nog goed opbrengen. Aan waardering heeft het me 
nooit ontbroken, waarvoor hartelijk dank. Het contact met mijn collega-organisten 
heb ik altijd zeer op prijs gesteld, wat ook geldt voor alle anderen met wie ik rond de 
kerkdiensten te maken had. Ik voel veel sympathie en respect voor de groep mensen 
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die het gebouw, de kerkdiensten en de hele kerkelijke gemeenschap in stand houden. 
Ik beschouw dat als kostbaar erfgoed, waaraan ik graag een bijdrage heb willen 
leveren. Schagen beschikt over een waardevol monumentaal orgel en ook nog eens 
over een heel team van goede organisten. Dat is een (lang niet vanzelfsprekend) 
voorrecht, waarvan ik hoop dat velen er nog jarenlang vreugde aan zullen beleven. 

COLLECTE VOOR BOVENPLAATSELIJK WERK 2024 

Wouter Vrolijk 

Ook dit jaar doet de Protestantse gemeente te Schagen een beroep op haar leden om 

bij te dragen in het betalen van de heffingen voor het bovenplaatselijk werk. 

Jaarlijks belast de landelijke kerk haar gemeenten met aanslagen voor het 

Kerkrentmeesterlijk Quotum en de Solidariteitskas. Grosso modo dient het quotum 

om de ambtelijke lasten van de landelijke kerk te betalen en is de solidariteitskas 

bedoeld voor ondersteunend werk. 

Het quotum is een heffing van 4.35% op de inkomsten van de gemeente; de heffing 

voor de solidariteitskas bedraagt € 5 per belijdend lid. Berekend voor onze gemeente 

bedragen de heffingen in 2024 € 9162.88 voor het quotum en € 1830 voor de 

solidariteitskas. 

 

Wij realiseren ons dat wij nu, een half jaar na de actie 

kerkbalans, weer bij u aankloppen. De actie kerkbalans 

was gericht op het werk van de eigen gemeente (eigen 

predikant, kerken en activiteiten) en wij zijn dankbaar 

voor alle bijdragen die daarop zijn gegeven. Wij willen 

graag dat deze bijdragen ook ten goede kunnen blijven 

komen aan het doel waarvoor zij zijn gegeven en 

vragen daarom uw steun bij het betalen van deze 

verplichte afdrachten. 

 

Wij zouden helemaal uit de kosten zijn als ieder huishouden hiervoor € 22 beschikbaar 

stelt. Zover willen wij echter niet gaan. Wij richten ons tot u met het verzoek om € 15 

bij te dragen om deze last te helpen dekken.  
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Wij proberen dit voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Waar mogelijk zullen wij u per 

email een verzoek met een betaallink toesturen. Als u geen email ontvangt of van de 

betaallink geen gebruik wilt maken kunt u door het scannen van de onderstaande QR-

code ook gemakkelijk bijdragen. Daarnaast is deze collecte geactiveerd in Appostel, 

waarbij u hetzij via IDeal, hetzij uit uw tegoed kunt betalen. En tenslotte kunt u uw 

bijdrage overmaken op rekeningnummer NL55RABO0373728522 t.n.v. de 
Protestantse gemeente te Schagen onder vermelding van “bovenplaatselijk werk 
2024”. 
 
Hoe u ook bijdraagt, in ieder geval hartelijk dank! 
 

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O. 

Arjen Poley 

Lezing Meta Floor 

15 september 2024, 15:00 Lezing Meta Floor in de Kerk op de Markt te Schagen 

Thema ‘Palestijnse christenen – verzet tegen de wanhoop’ 

Meta Floor werkte van 2007-2012 namens de Protestantse 
Kerk in Nederland bij Sabeel, het Centrum voor Palestijnse 
Bevrijdingstheologie in Oost-Jeruzalem. Momenteel werkt zij 
als projectleider bij Netwerk DAK en als beleidsadviseur bij de 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Daarnaast is 
zij voorzitter van Vrienden van Tent of Nations Nederland, 
het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie 
Nassar, zie www.tentofnations.nl. 

Dagelijks worden we geconfronteerd met diep tragische beelden vanuit Israël en 

Palestina. In 2007 ging Meta Floor – zo groen als gras – aan de slag bij Sabeel, in Oost-

Jeruzalem, met als hoofdopdracht te werken aan bewustwording binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland. Opgegroeid binnen een Nederlandse kerkelijke 

context waarin loyaliteit aan het joodse volk belangrijker leek dan welk ander dogma 

ook, was zij diep geschokt door wat ze leerde in de ontmoetingen met Palestijnen en 

Joodse Israëliërs. Zij deed in die periode twee fundamentele inzichten op. Ten eerste 

dat beide volken zwaar getraumatiseerd zijn, dat dit van generatie op generatie wordt 

http://www.tentofnations.nl/
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doorgegeven, en dat de pijn aan beide kanten heel diep is. Ten tweede, dat Palestijnen 

systematisch onrecht wordt aangedaan. Het geweld, dat zijn niet enkele incidenten, 

maar er is sprake van een verstikkend systeem dat de staat Israël doelbewust 

implementeert om een volk met een andere etniciteit te onderdrukken, te vernederen 

en hun land in te nemen. 

Palestijnse christenen worstelen al sinds 1948 met de vraag wie God voor hen is. Staat 

God aan de kant van het joodse volk, heeft hij hen het land beloofd, ten koste van 

Palestijnen die daar al eeuwenlang woonden? Hoe moeten Palestijnse christenen 

omgaan met leven onder bezetting? Was Jezus niet iemand die (volgens het evangelie 

van Mattheüs) zelf vluchteling is geweest, onder bezetting leefde, en buitengesloten 

werd door de machthebbers van die tijd? 

Wat betekent dit voor de opstelling van christenen in Nederland ten opzichte van het 

conflict in Israël en Palestina? 

Oecumenische Vesper 

22 september 2024, 17:00 Oecumenische vesper in de kerk van Schagerbrug 

(Schagerweg 40) 

inloop – en ontmoeting bij koffie/thee – vanaf 16:15 

De Raad van Kerken Schagen organiseert in de vredesweek weer een oecumenische 

vesper. Centraal bij deze vesper staat het thema ‘Samen voor Vrede. Nu’. De duiding 

van de lezing wordt verzorgd door Monica Wildeboer. De zang wordt ondersteund 

door een vesperkoortje o.l.v. Wijnand Kramer en begeleid door organiste Hanneke 

Muntjewerf. Meditatieve momenten worden ondersteund met fluitspel van Gerda 

Heddes. 

We hopen ook bij deze vesper weer velen van u te ontmoeten. Na afloop is er een 

collecte om de kosten te dekken. 

Komende activiteiten 

13 november 2024, 19:30 Lezing Dennis Peeters, de Kerk op de Markt te Schagen 

in de Hans Leijdekkerszaal. Thema ‘Kerk in Nood’ 

20 november 2024, 17:00 Oecumenische vesper in de RK Christoforuskerk te 

Schagen 

in het kader van ‘Red Wednesday’ 
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TAAKGROEP “LEREN EN DOEN” 

Rik Laernoes 

Het activiteitenseizoen gaat weer beginnen. Er is veel te doen. Leest u maar. 
Bezoek Catharijneconvent in Utrecht 
‘Christendom en slavernij’.  
Op woensdag 11 september willen we met belangstellenden een bezoek brengen aan 
museum het Catharijneconvent in Utrecht. Daar is een boeiende tentoonstelling onder 
de titel ‘Christendom en slavernij’. We gaan met de trein. We vertrekken om 09.21 uur 
van station Schagen. In Utrecht gaan we dan met de bus verder. Ieder die mee wil, kan 
zich aanmelden via de lijst in de HL-zaal of via de mail: activiteiten@pgschagen.nl. Ook 
kan het telefonisch (06 29220184 Rik Laernoes). 
Ieder regelt zelf een treinkaartje. Zorg dus op tijd op het station te zijn. Wie een 
museumkaart heeft kan zonder kosten het museum in. We reizen na 9.00 uur, dan 
mag er met korting gereisd worden. 
En we moeten vanwege de korting voor 15.30 uur weer in de trein zitten. In het 
Catharijne Convent kunnen we koffie drinken. Lunchen kan daar ook, maar ook elders 
in de stad zijn er veel lunchgelegenheden. 
 
Een week later- op woensdag 18 september- gaan we hierover in gesprek. Dat doen 
we in de Grote Kerk op de Markt in Schagen. Mevrouw Maja Drenthe, Surinaamse, 
vertelt het een en ander over de slavernij en hoe dat nog steeds doorwerkt in het 
heden. Ze is zeer betrokken bij het slavernijverleden van Suriname en Curaçao. Haar 
persoonlijke zoektocht naar het slavernijverleden begon in 2000 toen ze samen met 
haar vader de familiestamboom ging uitzoeken en uitkwam bij haar 
betovergrootmoeder, een tot slaaf gemaakte vrouw, die werkte als ‘veldmeid’ op een 
suikerplantage. Mevrouw Maja Drenthe is ook voorzitter van de stichting ‘Alkmaar 
voor Alkmaar’. De doelstelling van de stichting is om vanuit Alkmaar in Nederland 
inwoners van Alkmaar in Suriname te ondersteunen. We beginnen om 19.30 uur in de 
HL-zaal. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. 
 
Film ‘The biggest little farm’ 
Op woensdag 25 september draaien we de film ‘The biggest little farm’. Filmmaker 
John en zijn vrouw Molly verruilen in 2011 de grote stad voor het platteland. We 
volgen hen in deze hartverwarmende documentaire. 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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We draaien de film 2 keer. Om 14.30 uur en om 19.30 uur. De inloop met koffie/thee 
vanaf 14.00 uur of 19.00 uur. 
 
Regenboogviering 
De week van 6 tot 13 oktober is de Regenboogweek in Schagen. De regenboogvlag zal 
die week fier wapperen bij onze kerk.  
Heel Schagen mag weten dat iedereen welkom is in onze kerk. Het is al bijna traditie 
dat er in die week een Regenboogviering plaats vindt in onze kerk.  
Ds. Arie Jan van der Bom gaat voor in deze viering die plaats vindt op initiatief van en 
in samenwerking met de gemeente Schagen. Deze regenboogviering vindt plaats op 
woensdag 9 oktober in onze kerk (Grote kerk op de Markt Schagen) en begint om 
19.30 uur. Iedereen welkom. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om met elkaar 
na te praten. 
 
Tot slot nog 2 data om al te noteren. 
Zondag 20 oktober 15.00 uur. Sebastiaan Schippers, onze organist, is ook dirigent van 
meerdere koren in Friesland. Hij komt dan met een samengesteld koor naar Schagen. 
Op het programma staat de cantate ‘Ik leef in Hem’ 
In het volgende kerkblad uitvoeriger informatie, maar noteer de datum vast. 
 
Woensdag 30 oktober: Tischreden. Eten en met elkaar in gesprek. Het thema is: ‘De 
vreemdeling in uw stede’. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het AZC in 
Schagen. Ook daarover meer in het volgende kerkblad. 
 

MUZIEK IN EENIGENBURG 

NAJAAR/WINTER 2024 

Trudy Tuinstra 

Hartelijk welkom in het prachtige kerkje in 
Eenigenburg. Geniet ook deze herfst en 
winter van een fijne zondagmiddag. 
Enthousiaste musici staan weer klaar om een 
mooi optreden te verzorgen. We beginnen 

om 15:00 uur, maar de kerk is open vanaf half drie. U vindt onze kerk uit 1792 op 
een terp uit de 14e eeuw. In de kerk ziet u nog veel voorwerpen uit een voorgaande 
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kerk: een preekstoel uit 1698, een koorhek uit 1770, een kerkklok uit 1535. Ons 
Schölgensorgel (uit 1876.) klinkt fantastisch. De toegang evenals de koffie en thee in 
de pauze zijn gratis. Aan de uitgang is een collecte. Als u verzekerd wilt zijn van een 
plaats is het verstandig om op tijd te komen. Nogmaals, hartelijk welkom!  

 

Datum Soort 
concert 

Uitvoerenden 

8 sept Orgel Hans Stehouwer. Hij zal het Schölgensorgel laten 
klinken als nooit tevoren. 

29 sept Gitaar en 
zang 

Oxana and Friends zingen en spelen naast de 

mooiste liedjes uit de Oekraïne een aantal ballads van 

Leonard Cohen, Bob Dylan, Beatles en andere 

muzikale grootheden.  
20 okt Jazz  West Side Jazzband, swingen in de kerk. 

17 nov  Iers, Schots 
en Scheef 

Bodhi en Titus, ON CELTIC ROADS!  

Van prachtige Ierse en Schotse ballads, donker als 

Guinness tot vrolijke meezingende (pub)songs. 

1 dec. Quintet De Zoete Inval 

Hollandse kermismuziek uit de 17e en 18e eeuw. 

22 dec. Kerstmiddag Het Eenigenburger Gemengd Koor met het verrassende 

jaarlijkse concert, waarbij iedereen van harte welkom 

is. Het koor staat onder leiding van dirigent Cees 

Langedijk en pianiste Lydia Roozing.  

 
Bij de kerk is één invalidenparkeerplaats. Wilt u ook de andere plaatsen bij de kerk 
vrijhouden voor mensen die echt slecht ter been zijn? U kunt parkeren in de laan aan 
de rechterkant tussen de bomen of aan 1 zijde van de Surmenhuizerweg. 
 
Adres: N.H. Kerk Surmerhuizerweg 29 1744 JB Eenigenburg. 
Kerkeenigenburg@hotmail.com. Voor nadere info: 0224 298101  

mailto:Kerkeenigenburg@hotmail.com


 

 
 15 

 

  

VERSLAG GEMEENTEAVOND 

Paulien Knol 

Verslag van de gemeenteavond van 18 juni 2024 

Er zijn ongeveer 30 mensen aanwezig; afbericht van Jan en Alie Prij, Wik en Jannie de 
Visser en Cock van der Vliet. 

1. Opening: 

René Meijer opent de avond met een korte inleiding op het thema schepping en 
duurzaamheid naar aanleiding van een schilderijententoonstelling in Groningen. 

2. Rondvraag: 

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

3. Presentatie jaarcijfers 

Er was geen presentatie van de jaarcijfers van het CvB. De vragen die er waren kon 
Annemarie beantwoorden. Er was een vraag waarom de waarde-toename van land en 
gebouwen als incidentele bate weggeschreven was, deze vraag zal nog aan Wouter 
gesteld worden. De presentatie van de jaarcijfers van het CvD riep geen vragen op. 

4. Hoe om te gaan met de schermen 

1. Gebruiken bij elke dienst ja/nee 

2. Met mededelingen erbij ja/nee 

3. Met de liederen erbij ja/nee 

De aanwezigen waren verdeeld. De meningen variëren tussen: laat het woord voor 
zich spreken, beelden leiden af; tot er zijn ook beelddenkers dus laten we elke week 
een PPT doen met mededelingen en liederen. En alle meningen die daar tussen in 
zitten. Er is wel zorg over wie de PowerPoint voor de schermen moet verzorgen. 
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5. De groene kerk 

Er waren 3 vragen om het gesprek te voeren: 

a. Wat kan de kerk nog meer doen aan duurzaamheid? 

b. Wat kan de gemeente (de mensen dus) meer doen aan duurzaamheid? 

c. Wil je meedenken over het beleid? 

Dit is het resultaat van de gesprekken: 

a. Kerk. 

Voorzetramen, meer isoleren, buitendeuren tochtvrij maken, vergroenen van de 
landbouwgronden, warmte beneden meer rouleren, licht uit bij zonnige dagen, 
schermen naar beneden op koude dagen, Leijdekkerszaal en nevendienstruimtes zijn 
te warm, papierverbruik in de gaten houden. Groene kerk certificaat halen. Liturgie en 
mededelingen op het scherm tijdens de dienst. Een paar A5jes bij de uitgang voor 
belangstellenden. 

b. Gemeente. 

Challenges met tegelwippen, of niet te veel kleding kopen, of een maand geen vlees. 
Bewust autogebruik. Waterton in de tuin. Geen goedkope weggooi producten kopen. 
Biologische producten kopen. Zoveel mogelijk naar de kringloop brengen en halen. 
Elkaar stimuleren om alert te blijven. Klimaat lezingen, deelnemen aan Christian 
Climate Action. 

c. Er was geen belangstelling om deel te nemen aan een werkgroep die beleid gaat 
maken op de Groene Kerk. 

Om 21.30 wordt de vergadering gesloten met het zingen van lied 8. Het was nog lang 
gezellig bij de nazit. 
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STARTZONDAG 8 SEPTEMBER! 

Marjolein ten Cate namens Taakgroep Liturgie 

De startzondag valt dit jaar op zondag 8 september. Zet deze datum vast in uw 
agenda. Deze start na de zomervakantie mag u niet missen! Het thema van de 
startzondag luidt: "Als nieuw!" We zetten deze dag ons eigen, oude, vertrouwde, 
mooie kerkgebouw in het zonnetje. We gaan tijdens de dienst opnieuw, met andere 
ogen, kijken naar het gebouw waar we elke week op zondag bij elkaar komen. We 
gaan dit natuurlijk op een leuke manier doen, waarbij we elkaar nodig hebben en er 
voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten en met elkaar de kerk te verkennen. Hoe 
we dit gaan doen, verklappen we nog niet, maar het wordt voor jong en oud en 
iedereen daar tussenin een leuke, bijzondere belevenis. Wij hebben er nu al zin in! 
U/jij/jullie ook? 

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

Collecte 1 september : Protestantse kerk, missionair werk  

Nederland - Nieuwe vormen van kerk-zijn 

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe 

plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk 

ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in 

bestaande kerken komen, of die zich richten op regio’s waar de kerk kwetsbaar is. Veel 

van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met 

een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten. 

Collecte 8 september : Protestantse kerk, jonge generaties 

Nederland - Het hele jaar door met jongeren op weg 

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen 

dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse 
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Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenpakketten. Deze 

pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en 

gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, 

jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking 

met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld. 

Collecte 15 september : Kerk in Actie 

Colombia - Seksueel misbruik van jongeren stoppen 

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal 

vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, 

inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint 

vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal 

werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische 

hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om 

nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting 

via scholen. 

NIEUWS EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 

Het was weer een druk zomerseizoen. Al de Onderwegkerkdiensten werden goed 

bezocht. Onder de bezoekers troffen we toeristen, maar ook nogal wat mensen uit 

Eenigenburg zelf, en gelukkig wisten ook een aantal gemeenteleden de weg naar het 

mooie kerkje te vinden. Er was veel afwisseling in het aanbod, en na afloop ontstonden 

er warme en goede gesprekken. We hebben het geheel als heel prettig ervaren. Dank 

Elly van Venetiën en Jan en Gerda Mechielsen voor jullie inzet om alles goed te laten 

verlopen.  

Ook de komende periode staat er weer het één en ander te gebeuren in Eenigenburg.  

8 september is het eerste concert van de herfst/winterserie. Hans Stehouwer opent 

traditiegetrouw het seizoen. Hij zal laten horen hoe mooi het orgel klinkt. In de beide 

kerken liggen flyers klaar met daarop het overzicht van de concerten voor dit nieuwe 

seizoen.  
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14 september is de kerk open in het kader van open monumentendag. Ben je nog 

nooit in Eenigenburg geweest, dan is dit een prachtige gelegenheid om het kerkje te 

zien en de verhalen die er bij horen te horen.  

22 september is er een kerkdienst in het kader van Kerk en Kunst. Louise Kooimans zal 

voorgaan en het Grenslandtrio zingt Nederlandse gedichten. Het orgel wordt bespeeld 

door Hanneke Muntjewerf.  

29 september is er een benefietconcert van Oxana en friends, o.a. met Oxana Mospan 

en Jan Valkenier. De opbrengst van de collecte, is na aftrek van de onkosten, bestemd 

voor medische zorg aan het front in Oekraïne.  

19 oktober is er een werkdag in Eenigenburg. Er zijn wat klussen waarbij we sterke 

mensen nodig hebben, de jaarlijkse grote schoonmaak vindt plaats en er zijn wat 

karweitjes voor handige mensen. Dus, als het maar enigszins mogelijk is, kom dan 

helpen. Je kan je aanmelden bij Trudy Tuinstra, kerkeenigenburg@hotmail.com, tel 

0629182746.  

LOUISE KOOIMAN, 25 JAAR PASTOR 

Wim Voorbraak 

In de regio Enkhuizen is ruim aandacht besteed aan het 25 jarig ambtsjubileum van 

Louise Kooiman: een pagina in het Dagblad voor West-Friesland, en een lang interview 

in het juli-nummer van Oriëntatie, het blad van de PG Enkhuizen. 

Naast de gebruikelijke zondagse bezetting tijdens een morgendienst in de Zuiderkerk 
in Enkhuizen was er ook een grote groep mensen uit Schagen aanwezig in de 
jubileumdienst op 14 juli jl.. Niet geheel toevallig was een grote deel van hen ook een 
paar weken daarvoor, met Louise naar Duitsland geweest, in de voetsporen van 
Luther. 

Vijfentwintig jaar geleden werd Louise als pastor in Schagen bevestigd door wijlen ds. 
Hans Leijdekkers. Door de ziekte van dominee Hans, ontwikkelde het pastorschap zich 

mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com
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naar een volledige baan met alle 
verantwoordelijkheden. Drieëntwintig 
jaar werkte ze in Schagen. Twee jaar 
geleden kwam er een vacature in de PG 
in haar woonplaats Enkhuizen waarvoor 
ze benaderd werd. Ze heeft lang 
geaarzeld. “ Schagen paste bij mij” zegt 
ze in het kerkblad . “Maar Enkhuizen kan 
ik fietsend bereiken. En……. Enkhuizen 
biedt me gelukkig net zoveel ruimte als 
Schagen”. 

De journaliste van het Dagblad voor 
West Friesland vraagt haar in het 
kranteninterview, hoe lang ze nog 
doorgaat. Ze geeft aan dat ze met haar 
68 jaar nog niet aan pensioen toe is. Ze 
werkt zestien uur per week, in de 
praktijk is dat vaak meer. Het is de 

verscheidenheid aan activiteiten die haar nog 
steeds trekt, waarbij altijd het contact met haar 
gemeenteleden centraal staat. 

Ze gaat het per jaar bekijken! Zolang ze zich 
goed voelt gaat ze door.   

Evenals in Schagen, kreeg Louise van de PG 
Enkhuizen een schilderij, ditmaal een afbeelding 
van haarzelf in “werkkleding”. 

 Louise 2x, ofwel Louise en haar 
cadeau 
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ZOMAAR EEN DONDERDAG IN DE KERK 

Wim Voorbraak 

Afgelopen donderdag was het mijn beurt om gastheer te zijn voor de bezoekers van de 
kerkzaal tijdens de Westfriese Folklore Dagen. De gastheer start om half 10 met het 
hijsen van de “regenboogvlag” en de Schager tweekleur. Dan is gastvrouw Truus 
Folkertsma allang gestart met de voorbereiding voor weer een nieuwe “gastendag”. 

De hele dag is er reuring zoals ze hier in West Friesland zeggen. Traditioneel is het 
orgelconcert van elf tot één. Vandaag is het weer de beurt aan de gebroeders Schoon, 
Simon speelt orgel, bariton Peter zingt. 

Oorspronkelijk komt de hele familie uit Broek op Langedijk: broer Simon, is met zijn 
gezin uitgeweken naar Kollummerzwaag. Helaas blijkt afgelopen donderdag bij 
aankomst in Schagen de organist zijn muziek vergeten te hebben. Even terug over de 
dijk naar Kollummerzwaag lukt niet. Gelukkig biedt Johan Tuinstra, de organisator van 
de concerten uitkomst. Bliksemsnel gaat hij de muziek van de zanger Schoon voor de 
organist Schoon kopiëren. Zo is het programma toch gered. Twee maal een uur zang 
met orgel -begeleiding maakt de concertmorgen toch tot een succes. Veel mensen 
blijven na binnenkomst “hangen” tot het einde. Bedankt broers Schoon, bedankt 
Johan Tuinstra.  

Dezelfde dag had ik ook een ontmoeting met de 
dochter van Ds. Van Bork, oud (hervormd) 
predikant in Schagen, nu wonend in Amsterdam. 
Zij vertelde over haar jeugd in Schagen 
(Julianaschool). In de kerk miste ze de zandloper. 
Haar vader gebruikte die om de lengte van de 
preek te begrenzen. Gelukkig kon ik melden dat 
de zandloper nog steeds zondags aanwezig is, 
maar niet meer gebruikt wordt. Eigenlijk wordt de 
hele preekstoel nog maar sporadisch gebruikt. 
Foto’s werden gemaakt van de lijst met 
predikanten in de consistorie. Helaas waren er op 
dat moment geen mensen aanwezig die de 

De zandloper 
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familie Van Bork van vroeger kenden. Later hoorde ik dat de kinderen van Kees en 
Willeke van Treuren gedoopt zijn door ds. van Bork. Dus zo’n eind terug in de tijd is het 

nu ook weer niet. 

Schrikken was het bij 
een aanvaring die ik 
had met een bezoeker 
uit Urk. Ik vertelde 
over onze “inclusieve” 
gemeente. De 
bezoeker liep boos 
weg! Homo’s horen 
niet in de kerk, riep 
hij. Later kwam zijn 
vrouw excuses 
aanbieden voor de 
uitval van haar man. 
Ze was het overigens 
wel met hem eens. 
Spontaan ontstond er 
daarna een gesprek 
tussen bezoekers uit 
Katwijk, op het eerste 
gezicht ook niet een 
liberale buurt en de 
mevrouw uit Urk met 
haar dochter. Ze 
werden het niet 
eens….Ik heb met 
verbazing het gesprek 
gevolgd. Ook dat kan 
nog anno 2024. Leve 
liberaal West 
Friesland. 

 Deel van de lijst van predikanten (hangt in de consistorie!) 



 

 
 23 

 

  

 

EEN NIEUWE KANSELBIJBEL 

Wim Voorbraak 

Kerkbezoekers hebben het vast al wel ontdekt. 
Door zijn enorme formaat is de nieuwe bijbel niet 
te missen. Zelfs vaste “stream” kijkers moeten 
het al ontdekt hebben, wanneer de lector van 
dienst plaatsneemt achter de lessenaar. 

Nieuwsgierig naar het “waarom” heb ik op de 
website van het Nederlands Bijbel Genootschap 
gezocht naar de reden van de uitgave van een 
vernieuwde bijbel. 

Dat blijkt te maken te hebben met de nieuwe Bijbelvertaling van 2021, kortweg 
NVB21. 
De website schrijft: “In deze kanselbijbel komt 
het gebruik van de NBV21 samen in de kerk. 
De NBV21 vertaling is in 2021 uitgebracht als 
revisie op de NBV. De tekst is op basis van 
nieuwe inzichten aangepast, waarbij ook 
opmerkingen van lezers in beschouwing zijn 
genomen. Zo is het een vertaling die 
vertrouwd voelt én als nieuw: de Bijbel voor 
de 21e eeuw. De NBV21 brengt je dicht bij de 
bron. Het zal wel, denk ik dan. Jammer omdat 
de kanselbijbel die nu uit het zicht verdwenen 
is een cadeau was van de Schager 
gemeenschap aan de kerk ter gelegenheid van 
de feestelijkheden rond 550 jaar 
marktrechten. Het komt niet zo vaak voor dat 
we als kerk een cadeautje krijgen vanuit de 
Schager gemeenschap. Misschien toch nog 

De nieuwe bijbel 

Ds Michiel Aten met de vorige bijbel 
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een plekje zoeken ergens in de kerkzaal zoeken voor de “cadeaubijbel”? 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 

 

Collectes 2024 

1e CvK 2e Diaconie afdracht Totaal 

14-4-2024 59,05 53,40 Kerk  in Actie 112,45

21-4-2024 72,57 86,65 Ghana 159,22

28-4-2024 121,00 114,30 Amnesty Schagen 235,30

5-5-2024 79,40 85,64 165,04

12-5-2024 87,65 87,05 174,70

19-5-2024 89,56 82,10 Kerk  in Actie 171,66

26-5-2024 76,85 93,15 The Children our Future 170,00

2-6-2024 42,50 43,75 86,25

9-6-2024 64,51 82,85 Schagen-Roemenie 147,36

16-6-2024 73,13 61,01 134,14

23-6-2024 60,10 88,50 Kerk  in Actie 148,60

30-6-2024 170,20 Pit Pro Rege 170,20

7-7-2024 90,75 89,50 180,25

14-7-2024 72,16 86,31 KIA Werelddiaconaat 158,47

21-7-2024 64,30 69,60 133,90

28-7-2024 83,30 94,27 Ghana 177,57

4-8-2024 62,05 51,70 113,75

11-8-2024 62,85 80,60 Kerk  in actie 143,45

Totaal 1261,73 1520,58 2782,31

Collectes via Appostel/tegoeden 

April 66,50 43,50 110,00

Mei 45,00 64,00 109,00

Juni 40,00 39,00 79,00

Juli 42,00 49,00 91,00

Totaal 193,50 195,50 389,00
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EN WEER GAAT AD BOUTERSE OP REIS! 

Wim Voorbraak 

Ik schreef al vaker over ons gemeentelid Ad Bouterse en de banden die hij opgebouwd 

heeft, samen met zijn vrouw Nel met contactpersonen in voormalig Nederlands Nieuw 

Guinea, nu de Indonesische provincie West Papua. Zijn passie voor de mensen in voor 

dit deel van de wereld is ontstaan toen hij daar verbleef als militair. 

Ad, nu inmiddels 82, vertrekt 9 december. De reis gaat eerst naar Jakarta, daarna 

verder naar Timika in voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Later is hij van plan om via 

Biak en Jakarta terug te reizen naar Nederland, dit alles Deo Volente . Hij is van plan 

Kerst en de jaarwisseling daar te vieren en komt pas in het nieuwe jaar weer terug. Hij 

ziet deze reis, gezien zijn leeftijd, wel als een afsluiting van het werk van zijn stichting 

aldaar. Hij hoopt dat wanneer hij terug komt naar Nederland , het kindertehuis 

voorzien is van een veilige keukenfaciliteit waar nog jaren gebruik van kan worden 

gemaakt en dat er douchegelegenheid en airco komt voor twee gehandicapte 

kinderen, eigenlijk jong volwassenen.  

Met zijn opgebouwde kennis van de lokale situatie, zijn kennis van het Maleis en zijn 

gezag bij de lokale werknemers gaat hij tijdens zijn verblijf het werk dagelijks 

begeleiden zodat bij zijn vertrek de klus geklaard is. En dat voor een reële prijs. Je 

krijgt tegenwoordig 17000 roepia voor 1 euro. 

Wie Ad kent, weet dat hij een man is die in zijn enthousiasme alle registers opentrekt 

om zijn luisteraar van de informatie te voorzien. 

Ik zal proberen voor u als lezer al die informatie te visualiseren.  

Het gaat eigenlijk over 2 projecten, één in Biak en één in Timika. Het project in Biak 

loopt af. De arts die ook veel bevallingen deed in de kampongs is inmiddels overleden. 

Een opvolger(ster) is nog niet gevonden. Anders dan toen Ad en Nel begonnen , is er in 

Biak nu een goed geoutilleerd ziekenhuis. Maar die zorg die het ziekenhuis verleent 

lijkt niet bij de arme kampongbewoners aan te komen. 

Het tweede project, voor deze reis , het meest belangrijke project is de realisatie van 

bovengenoemde verbeteringen in het woonhuis annex kindertehuis in Timika. 
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Ad liet mij foto’s zien van een groot woonhuis met daar achter het kindertehuis. De 

leidster van het kindertehuis, Elisabeth, 53 jaar oud, zorgt hier voor 13 wezen en haar 

eigen kinderen waarvan één gehandicapt en een ander kind afkomstig uit de 

kampong, dat ook gehandicapt is.  

De verzorging van het weeshuis (keuken) vindt plaats vanuit het woonhuis . De 

veiligheid daarvan is abominabel. Er zou zomaar brand kunnen ontstaan. Ad zou graag 

zien dat, mocht hij niet meer in staat zijn om ooit nog eens terug te gaan, wat gezien 

zijn leeftijd niet onwaarschijnlijk is, door de installatie van een nieuwe, zoveel mogelijk 

brandvrije keuken het weeshuis in ieder geval een veilige toekomst heeft. Voor de 

verbouwing is €4500. nodig. Ad hoopt voor zijn vertrek sponsors te vinden die hem 

met dit bedrag op reis zullen sturen. 

 

De kinderen van het kindertehuis krijgen koek en zingen Ad toe op zijn 82e verjaardag. 
Dat kan tegenwoordig zelfs in West Papua 

OUDERENGESPEKSGROEP 

Trudy Tuinstra 

We gaan weer van start met de ouderengespreksgroep. We komen voor het eerst 

weer bij elkaar op 16 september om 14.30 uur in de Hans Leydekkerszaal.  
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Als onderwerp is aangedragen: "Soms heb ik momenten dat ik denk: God doe eens 

wat, hebben anderen dat ook? " 

Het is fijn als u zich van te voren even aanmeldt, i.v.m. met klaarzetten van stoelen en 

zetten van koffie of thee. Trudy Tuinstra, kerkeenigenburg@hotmail.com, 0629182746 

De andere data voor het komende jaar zijn: 11 november, 13 januari, 3 maart, 21 april 

en 26 mei. 

 

AAN TAFEL 

Corine Leijdekkers 

6 oktober zal er weer een Aan 

tafelmaaltijd plaatsvinden in 

de Hans Leijdekkerszaal. 

Inloop vanaf 15.20 uur, 

opening om 16.00 uur en 

sluiting  om 18.00 uur. 

Deze maaltijd is voor iedereen. 

Wel of geen kerklid. Mannen, 

vrouwen, kinderen, inwoners 

van Schagen en daarbuiten. 

U bent allen van harte welkom! Wel is het nodig dat u zich aanmeldt i.v.m. de 

bestelling die wij doen bij de cateraar. Als u zich aanmeldt vermeldt dan ook uw 

telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken bij wijzigingen. 

Mocht u zich aangemeld hebben en toch niet kunnen komen wilt u dat dan zo spoedig 

mogelijk doorgeven? Dit ook weer i.v.m. de bestelling bij de cateraar en t.b.v. een 

vrijgekomen plek voor iemand die op een eventuele wachtlijst staat. 

Aanmelden vóór 2 oktober bij Truus Folkertsma tel. 0224-298403 of Ineke Draijer tel. 

0224-296794/ 06-52569991. 

 

mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com
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KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK” 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres: 

pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag! 

Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel                             06-13614761  

e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl  

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”:Dhr. G. 

Leijnse,Notenhof 87, 1741 VR Schagen 06-16996362, e-mailadres: 

g.leijnse@quicknet.nl 

ACTIVITEITENROOSTER SEPTEMBER-OKTOBER 2024 

 

 

2 sept maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

8 sept zondag Orgelconcert Hans Stehouwer 15:00 uur Eenigenburg

9 sept maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

11 sept woensdag Bezoek Catherijneconvent Utrecht 09:21 uur Station Schagen

14 sept zaterdag Open monumentendag Eenigenburg

14 sept zaterdag Open monumentendag Grote Kerk

15 sept zondag Lezing Meta Floor 15:00 uur Grote Kerk

16 sept maandag Ouderengespreksgroep 14:30 uur Grote Kerk

16 sept maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

17 sept dinsdag Leerhuis Quin 20:00 uur Grote Kerk

18 sept woensdag In gesprek met Maja Drenthe 19:30 uur Grote Kerk

22 sept zondag Kerk en Kunst 10:30 uur Eenigenburg

22 sept zondag Oecumenische vesper 17:00 uur Schagerbrug

29 sept zondag Oxana and Friends 15:00 uur Eenigenburg

23 sept maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

24 sept dinsdag Tienmaaltieners, basiscursus christendom 19:30 uur Grote Kerk

25 sept woensdag Film "The biggest little farm" 14:30 uur Grote Kerk

25 sept woensdag Film "The biggest little farm" 19:30 uur Grote Kerk

30 sept maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

8 okt dinsdag Documentaire : Oktober 7 20:00 uur Grote Kerk

9 okt woensdag Regenboogviering 19:30 uur Grote Kerk

mailto:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl

