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SCRIBA
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Mw. B. Plak-van Oostwaard 06 336 386 73 / pgschagen@outlook.com
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Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via 
Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending 
als stream.
Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit 
Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na 
overlijden en herdenkingen.
Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium 
online te volgen.

HUREN KERKRUIMTE
Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123,
 mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl

PREDIKANT
Ds. A.J. van der Bom  E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com 
 Mob. 06-83384921
 Werkdagen: maandag t/m donderdag
 Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
 (behoudens vergaderingen).



Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

* Bitte kai Rand * Oska 

* Mansted * Ischiko * Regn

Falla * Aino * Laurie 

Maria Byman

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Mob. 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning

Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!

Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR
van ruimtes voor
vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor 
concerten, bijeenkomsten e.d. (325 p.)
Informatie/reservering:
Dhr. J. Prij, e-mail j.prij@quicknet.nl
tel 0224-573123, mobiel 06-21202463

VERHUUR
Kerkje Eenigenburg 
(90 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
tel 0224-298101
email: kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en 
uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Schagen.
Website: www.pgschagen.nl



Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar
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VAN DE REDACTIE  

Voor u ligt een weer rijk gevulde Onze kerk. We gaan naar het einde van het jaar. Voor 

het kerkelijke jaar betekent dat we eind november overgaan naar het volgende jaar, 

voor het kalenderjaar moeten we dan nog een maandje wachten. Aan het eind van 

een jaar ga je nieuwe plannen maken (goede voornemens) en kijk je ook terug.  

Beide komen in deze uitgave aan de beurt. Terugkijken naar wat geweest is gebeurt 

b.v. in het stuk van Rik Laernoes en terugkijken op een leven in het in memoriam over 

Klaas Zijlstra.  

Vooruit kijken laat zich zien in alles wat er nog op stapel staat. Bijvoorbeeld het 

Kinderkerstfeest en de verschillende activiteiten welke in Eenigenburg ontplooit zullen 

worden. Dus voor alle generaties is er wel wat te doen. 

Daarnaast zijn er ook enkele gemeenteleden die “uitgelicht” worden. In de stukjes van 

Wim Voorbraak kunt u nader kennismaken met Ad Bouterse en Lis 

Bartholomeusdochter.  

En wist u dat de diaconie de Nederlandse veesector (indirect) steunt? Benieuwd? Lees 

dan verder. 

De laatste weken zijn ons gemeenteleden ontvallen. Daar zal in het volgende nummer 

nog een in memoriam aan gewijd worden. Nu was het daarvoor even te kort dag.  

En we zaten bijna zonder koffie !! Hoe dat opgelost is leest u op één van de laatste 

bladzijdes van deze uitgave. 

Veel leesplezier en ik hoop dat u zich bij één van de activiteiten zult aansluiten. Want 

door samenwerking met anderen kun je je pas verbonden voelen met de gemeente. 

 

Dan de spreuk. 

Dader en slachtoffer hoeven niet tegengesteld 

te zijn, soms vallen ze ook samen. 
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TER OVERWEGING 

Ide Wolzak 

 Palestijnen of Joden, voor wie kunnen wij de naaste zijn? 

‘In de naam van God, de barmhartige, de genadevolle,’ zo beginnen 113 van de 114 
soera’s in de Koran. Hoe kun je als moslim dan in de naam van die God, overgaan tot 
een zo gewelddadige, wrede pogrom als op 7 oktober 2023. En extatisch “Allahoe 
akbar, God is de grootste” schreeuwen, terwijl je een selfie maakt bij je gruwelijk 
verminkte slachtoffers? Het cynische is dat de slachtoffers voor het grootste deel 
vredesactivisten waren, die streefden naar gelijkberechtiging van Joden en Palestijnen. 
‘Als religie mensen in moordenaars verandert, huilt God,’ schrijft Rabbi Jonathan 
Sacks. 

De joodse historicus Simon Schama wees er in een interview 
op, dat de door Hamas begane wreedheid het 
littekenweefsel van de diepe wonden uit het verleden, weer 
openscheurden. En het verdriet dat daardoor wordt 
opgeroepen is zo groot, concludeerden Raoul Heertje en 
Ramsey Nasr in het praatprogramma Bar Laat, in een 
buitengewoon emotioneel gesprek, dat er geen empathie 
meer mogelijk is voor het verdriet van de ander. 

Dat geldt ook voor de Palestijnse kant. De Israëlische reactie riep bij hun de pijn weer 
op van de Nakba, de catastrofe, het verdrijven van de Arabische bevolking, na de 
aanval van de Arabische landen om Israël na de stichting in 1947 weer ongedaan te 
maken. Honderdduizenden Palestijnen vluchtten of werden verdreven. Minder bekend 
is dat vrijwel evenveel Joden werden verdreven uit de omringende Arabische staten 
waar ze honderden jaren in vrede hadden geleefd. 

Met de bezetting van Gaza en de Westelijke Jordaanoever na de oorlog van 1967, 
verhevigde de pijn van de Palestijnen nog meer door het stichten van nederzettingen 
door orthodoxe kolonisten die een ‘Groot Israël’ nastreven: het ‘Bijbelse Israël zoals 
door God gegeven’. De regering Netanyahu lijkt hetzelfde te willen, laat de kolonisten 
hun gang gaan, en voert daardoor in feite net zo’n religieuze oorlog als Hamas. 
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Schrijver David Grossman, wiens zoon sneuvelde in de Libanonoorlog van 2006, is al 
jaren één van de felste critici van de kolonisatiepolitiek; het geweten van Israël 
noemen velen hem. De echte strijd speelt zich volgens hem niet af tussen Joden en 
Arabieren ‘maar tussen diegenen – aan weerszijden – die er naar streven in vrede te 
leven en op een waardige manier samen te werken, en diegenen – aan weerskanten – 
die hun geest en ideologie voeden met haat en geweld.’ Tijdens de vorming van de 
huidige regering Netanyahu spookte de hele tijd een vers uit het boek Jesaja door zijn 
hoofd: “Wee hun die zeggen dat goed slecht is en dat slecht goed is, dat duisternis 
licht is en licht duisternis, dat bitter zoet is en zoet bitter.” 

De ware tragedie van dit conflict is niet de enorme verwoesting met zo veel 
slachtoffers, schrijft Rafael Baruch in Trouw, maar het feit dat Israël een deel van zijn 
eigen Joodse denken van ethische verantwoordelijkheid voor de Ander (Levinas) heeft 
verloren en daarmee een deel van zijn identiteit. En Grossman vraagt: ‘Hoe kunnen zij 
die geloven dat de mens is geschapen naar Gods evenbeeld dat evenbeeld zo 
vertrappen?’ 

De Joodse Historicus Yuval Noah Harari duidde de Hamasaanval als een val, opgezet 
voor Israël, om het uit te lokken zodanig terug te slaan in een oorlog tegen het gehele 
Palestijnse volk, waardoor alle vredesvoorstellen voorgoed de grond in werden 
geboord. Hamasleider Khaled Mashal heeft dat openlijk verklaard. 

Israëls regering en Hamas hebben elkaar hiermee in een dodelijke omhelzing, met als 
gevolg dood en verwoesting voor de hele bevolking van Gaza, en in Israël het verdriet 
om de slachtoffers van de aanslag en de militairen die sneuvelen en de angst om het 
voortbestaan van hun ‘veilig joods tehuis’. 

Maakt dat de keuze om naast één van beide partijen te staan niet onmogelijk? Of 
moeten we als Natascha van Weezel voor het radicale midden kiezen: de naaste 
worden van diegenen – zowel aan Palestijnse als aan Joodse kant – die ondanks alles 
naar vrede blijven streven door elkaar toch vast te houden. Kleine tekenen van hoop 
die zijn blijven bestaan. Laten we dat proberen. 

Geraadpleegde literatuur: David Grossman, De prijs die we betalen, 2024; Leonard 
Ornstein (red.), Wie over vrede spreekt heeft moed. Nederlandse schrijvers over de 
oorlog in Israël en Gaza, 2023; Ilan Pappe, Het Israëlisch-Palestijns conflict. Een korte 
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geschiedenis, 2024; Chaja Polak, Brief in de nacht. Gedachten over Israël en Gaza, 
2024; Rabbi Jonathan Sacks, Niet in Gods naam. Een pleidooi tegen religieus 
extremisme en religieus geweld, 2016; Natascha van Weezel, Hoe houd je je hart 
zacht. En pleidooi voor het radicale midden in tijden van oorlog, 2024; 

KERKDIENSTEN 

17 november 2024 - Grote Kerk 
10.00 uur mw. pastor L.J. Kooiman 
1e collecte: Kerk, energiekosten 
2e collecte: Diaconie, algemeen 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
17 november 2024 – Eenigenburg 
10.30 uur Lekendienst : Paulien Knol 
Organist: Pieter Rynja 
 
24 november 2024 - Grote Kerk Gedachteniszondag, m.m.v. Cantorij 
10.00 uur ds. A.J. van der Bom 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Organist: Caroline Schaap 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 
1 december 2024 - Grote Kerk 1e advent 
10.00 uur ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Kerk, energiekosten 
2e collecte: Diaconie, Adventscollecte Kerk in Actie 
Organist: Ronald van der Veen 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
8 december 2024 - Grote Kerk 2e advent 
10.00 uur mw. ds. W. Roobol 
1e collecte: Kerk, pastoraat 
2e collecte: Diaconie, algemeen 
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Organist: Jacob Stam 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 
 
15 december 2024 - Grote Kerk 3e advent 
10.00 uur ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Kerk, energiekosten 
2e collecte: Diaconie, Adventscollecte Kerk in Actie 
Organist: Pieter Rynja 
Er is crèche en Kindernevendienst 

VAN DE KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

Hoi allemaal! 

We zijn alweer lekker op weg in het seizoen en het duurt niet lang meer voordat de 
goede Sint zijn stoomboot afmeert in Nederland. Dat is niet alleen goed nieuws voor 
iedereen die dit jaar weer braaf is geweest, maar het betekent ook dat wij intussen 
achter de schermen volop bezig zijn met de voorbereidingen voor advent en Kerst! Kijk 
maar in het rooster hier onder: de adventstijd start dit jaar op 1 december. 

De titel van het adventsproject is dit jaar ‘Help jij me hopen?’ In de adventstijd kijken 
we uit naar het kerstfeest dat komt. We lezen verhalen waarin mensen elkaar ‘helpen 
hopen’, ook als er misschien even niet zoveel te zien is om vrolijk van te worden. We 
horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en delen onze eigen hoop met elkaar. Het 
is dus eigenlijk een project voor de kindernevendienst en de gemeente samen! 

17 november 1 Korintiërs 13: 1-13 Liefde is… 
24 november Hooglied 8: 6-7 De liefde is zo sterk als… 
1 december - 1e advent Lucas 21:25-31 Het komt! 
8 december – 2e advent Lucas 3:1-6 Hoor je dat? 
15 december – 3e advent Lucas 3:7-18 Wat kan ik doen? 
22 december – 4e advent Lucas 1:39-45 Goed nieuws 
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Kinderkerstfeest 2024 

Ook dit jaar organiseren we weer een kinderkerstfeest in de Grote Kerk. Op dinsdag 24 
december om 16.30 uur is iedereen welkom om te komen kijken naar de musical ‘Het 
lege boek’. 

Het is maar de vraag of er dit jaar een kerstverhaal komt! Want wie wil dit oude 
verhaal nu nog horen? Zelfs de bekende figuren uit het kerstverhaal vragen zich dat af 
en een voor een verlaten ze het boek. Het boek blijft leeg achter… Maar gelukkig is er 
tóch een kind dat nieuwsgierig is naar het verhaal. Vastberaden gaat het kind op zoek 
naar de kerstfiguren en hun betekenis. Het verhaal blijkt actueler dan ooit! 

MEELEVEN, MEEVIEREN 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Wij leven mee met Hans Suurland. Anke is kort geleden overleden. En Hans zal nu 
alleen verder moeten in hun zorgwoning in De Bron. Gelukkig ontvangt hij veel steun 
van zijn dochter en haar gezin.  
 
Wij leven mee met Jos en Maria Vogelsang. Het einde nadert voor Jos. En dat is geen 
gemakkelijke weg. Ook niet voor Maria. Steunbetuigingen worden zeer gewaardeerd. 
(De Miede 62). 
 
Wij leven mee met Gré Koedooder. Zij is gemeen gevallen van haar fiets en heeft een 
nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Zij zal de komende tijd bezig zijn met 
herstellen.  
 
Wij leven mee met Lammy Nieuwland. Lammy is tijdens een wandeling onderuit 
gegaan en heeft daarbij haar heup gebroken. Ook zij zal voorlopig bezig zijn met 
herstel van deze ongelukkige val.  
 
Wij leven mee met alle zieken, fysiek of psychisch, in onze kerk of in onze directe 
omgeving. In onze gebeden brengen wij hen voor het aangezicht van de Eeuwige. 
 
Wij hebben gelukkig ook wat te vieren. Wij vieren mee met Froukje en Nui Bosch dat 
zij op 20 november 60 jaar getrouwd zijn. Een kaartje of een andere vorm van attentie 
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zal zeer gewaardeerd worden. (De Bron, kamer D303) Wij wensen hen een prachtige 
dag toe!  

RAAD VOOR LITURGIE 

Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om ook een kaarsje aan te steken op 
eeuwigheidszondag voor iemand die met naam genoemd zal worden. Als u dat wilt 
dan graag naam, geboortedatum en sterfdatum mailen naar avoorbraak@ziggo.nl Dat 
moet wel voor 20 november gemeld worden want ook die namen zullen in de liturgie 
worden vermeld. Voor het eerst dit jaar zal de kerk langer open blijven om ook 
buitenstaanders de gelegenheid te geven een kaarsje aan te steken. 

TAAKGROEP ‘LEREN EN DOEN’ 

Rik Laernoes 

Kerststukjes 
Het voelt raar om nu - het is 30 oktober als ik dit schrijf - al met kerst bezig te zijn. 
Maar, we moeten de dingen tijdig plannen. Vandaar. 
Net als voorgaande jaren gaan we weer aan de slag om kerststukjes te maken. Op 
woensdag 11 december tussen 14.30 uur en 17.00 uur is ieder hartelijk welkom in de 
HL-zaal in de Kerk op de Markt.  
Het is handig als ieder zelf een bakje meeneemt voor het te maken kerststukje. Er zijn 
ook bakjes beschikbaar voor wie thuis geen geschikt bakje kon vinden. Behalve het 
bakje kunt u natuurlijk ook thuis tussen de kerstspullen kijken wat als leuke versiering 
gebruikt kan worden. Kaarsen, waxinelichtjes, spullen uit de tuin, alles wat bruikbaar is 
voor een leuk kerststukje. Er wordt voor het nodige groen gezorgd en ook een blokje 
waar de versiering in gestoken kan worden.  
Net als andere jaren kan iedereen ook iets lekkers mee nemen. Er zal chocomel, 
glühwein en wellicht ook koffie of thee geschonken worden en Arie Jan zal voor de 
muzikale omlijsting zorgen. Op een ontspannen manier in kerstsfeer met elkaar aan de 
slag. Ieder die wil komen, wel even aanmelden zodat we weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. Aanmelden via de lijst in de HL-zaal of via activiteiten@pgschagen.nl 
Tot slot: aan alle activiteiten die we organiseren zijn kosten verbonden. Een vrijwillige 
bijdrage - richtbedrag 5 euro per bakje - wordt op prijs gesteld. Maar, het is een 
vrijwillige bijdrage. 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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PS Mocht u meer dan 1 kerststukje willen maken- b.v. voor een zieke in uw buurt, een 
lieve vriend of familielid, dan kan dat, maar zet dan achter uw naam op de 
aanmeldingslijst een 2. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij de inkoop van 
materialen. 
 
Financiën  
Alle activiteiten die we als taakgroep organiseren kosten geld. Vandaar dat na alle 
activiteiten een bijdrage wordt gevraagd, we hebben ‘eigen’ mandjes voor de collecte. 
Door de bank genomen zijn de vrijwillige bijdragen voldoende of bijna voldoende om 
onze activiteiten te bekostigen. Maar ze blijven dus wel nodig. 
 
Data om te noteren 
Woensdag 15 januari Film 
We draaien de film 2 keer, 14.30 uur en 19.30 uur. En inloop met koffie en thee een 
half uur voor het begin van de film. De titel van de film wordt nog nader bekend 
gemaakt. 
 
Woensdag 12 februari: ‘Humor en Geloof’, een paar apart. 
Gert Scholten neemt ons mee in deze - op het eerste gezicht - niet zo voor de hand 
liggende combinatie.  
HL-zaal Grote Kerk op de Markt, 19.30 uur 
 
Nabetrachting  
Regenboogviering. 
Aansluitend bij de Regenboogweek in Schagen hebben we op woensdag 9 oktober een 
Regenboogviering gehouden die open stond voor iedereen. 
Met ruim 40 mensen hebben we een mooie viering beleefd o.l.v. ds. Arie Jan van der 
Bom en gastspreker Tanja Ineke. 
 
Cantate ‘Ik leef in Hem’ 
Op zondag 20 oktober hebben we genoten van de cantate ‘Ik leef in Hem’. 
Een groot samengesteld koor uit Friesland o.l.v. Sebastiaan Schippers, een van onze 
organisten, heeft voor een prachtige uitvoering van deze cantate gezorgd. De organist, 
de pianist, de fluitisten, de solisten, alles bij elkaar, geweldig. 
Van veel mensen hoorde ik bij het uitgaan dat ze genoten hadden.  
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Tischreden 
Op woensdag 6 november -Dankdag 
voor gewas en arbeid- hebben we 
onze jaarlijkse Tischreden gehouden.. 
Het gespreksthema was: ‘De 
vreemdeling in uw stede’. Een zeer 
actueel onderwerp. Aanleiding om 
hierover met elkaar in gesprek te gaan 
is de Noodopvang Schagen Oost waar 
inmiddels 250 vluchtelingen worden 
opgevangen. Burgemeester Marjan 
van Kampen vertelde iets over de gang 

van zaken, het wel en wee in dit AZC. In haar woorden klonk duidelijk boosheid en 
ergernis door over het huidige kabinetsbeleid. Daarna gingen we eten en in gesprek. 
De kookclub had weer voor een voortreffelijke maaltijd gezorgd- dank daarvoor!!- en 
tijdens de maaltijd hadden we voldoende gespreksstof. De belangstelling was ook dit 
jaar weer zeer groot, 45 gasten. Onder hen ook een bewoonster van de noodopvang, 
een Iraanse vluchtelinge en een vrijwilligster van de noodopvang. 
Veel mensen willen wel een bezoekje brengen aan de noodopvang. Dat kan, iedere 
dinsdag is er in de noodopvang aan de Priggeweg een koffie-uurtje.  
 
Van 11.00 uur tot 12.00 uur is iedereen welkom. Ook mensen die vrijwilliger willen 
worden kunnen zich dan aanmelden. 
Wie op bezoek gaat: LEGITIMATIE MEENEMEN (paspoort, id-kaart of rijbewijs) 
 
Tot slot 
Als taakgroep zijn we ook al een aantal keren stevig bezig geweest met de 
klimaatproblematiek. We weten inmiddels van de pesticides die gebruikt worden bij de 
bloementeelt. 
Op zich zijn de bloemen niet giftig, maar de vele pesticides die nodig zijn voor een 
mooi resultaat, werken natuurlijk niet mee aan een gezond leefmilieu. 
We zoeken dus alternatieven als bedankje. 
Na de Regenboogviering kreeg ieder een boekenlegger in de kleur van de 
Regenboogvlag en datzelfde hebben we gedaan na afloop van de cantate, een mooie 
boekenlegger met een afbeelding van onze kerk. 
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IN MEMORIAM : KLAAS ZIJLSTRA 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Klaas Zijlstra  

Stroet, 1 december 1934 — Schagen, 16 oktober 2024 

Klaas is geboren op de Stroet en was de middelste van een gezin met vijf kinderen. Na 

Nel kwam de tweeling Jan en Klaas, en niet veel later volgden Siets en Dirk. Toen Dirk 

nog in de wieg lag, overleed hun moeder. 

Er brak een moeilijke periode aan voor het gezin Zijlstra zonder moeder. Verschillende 

huishoudsters deden daarna hun best om de moederrol enigszins in te vullen totdat 

mevrouw Korf in beeld kwam. Zij nam tenslotte haar eigen kinderen mee en werd al 

snel "Tante" genoemd. Vanaf die tijd woonden er twee gezinnen onder een dak. Dit 

was een mooie periode, de Korven en de Zijlen bij elkaar, samen één groot gezin met 

tien kinderen. 

Toen voor Klaas de lagereschooltijd begon, brak ook de oorlog uit. Dit zorgde voor veel 

onrust maar achteraf ook voor mooie verhalen. Voedsel vanaf de schuit toewerpen 

naar de stedelingen die volgens Klaas "als ratten" op het eten afkwamen. Fietsen 

verstoppen onder water wanneer er weer een razzia werd gehouden. Of die ene 

Duitse soldaat die voor straf een rondje Groenveld moest lopen met een vol melkjuk.  

Na de lagere school ging Klaas naar de landbouwschool in Schagen. Daarna ging hij in 

dienst en had daar de functie van hospik. En ondertussen was hij aan het werk op het 

bedrijf van zijn vader. In het begin van zijn twintiger jaren stierven kort na elkaar zijn 

opa en vader. En zo bleven Klaas, Jan en Dirk alleen achter in het huis op de Stroet. 

Klaas was degene die samen met Dirk het bedrijf overnam. 

Om het mannenhuishouden draaiende te houden hadden ze vaak een huishoudster in 

dienst en zo kwam het dat Corrie daar ook belandde. Klaas en Corrie kregen een 

relatie en trouwden op derde kerstdag met elkaar. Broer Jan woonde de eerste tijd 

nog bij het jonge stel in. Maar toen Corrie zwanger was van Hessel, is er een ander 

onderkomen voor Jan gezocht. 
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De zorg voor broer Jan heeft Klaas altijd zonder morren of klagen op zich genomen. 

Het was voor hem vanzelfsprekend. 

Klaas en Corrie kregen drie kinderen, Hessel, Aart en Annelies. Het bedrijf groeide 

gestaag door naar een mooi bollenbedrijf met tulpen, irissen en steeds meer gladiolen. 

Klaas was van het planten en zaaien, het regelwerk in de schuur en voor de handel. Hij 

ging naar de bloembollen-studieclub en op maandagavond steevast schaken. 

Het bedrijf werd overgenomen door Hessel. En Klaas en Corrie verhuisden naar 

Schagen. Daar raakten ze snel thuis, samen met de buren kerstverlichting ophangen 

en verder genieten van zijn nieuwe omgeving. Rondjes rijden in de auto. Weer eens bij 

Hessel op het bedrijf kijken. Zo vulden zich de dagen. Ook werden in die periode de 

kleinkinderen Klaas, Anna en Dirk geboren en kwamen Brandon en Kim in de familie. 

In 2008 deed zich een keerpunt voor. Broer Jan werd slechter en overleed. Op de dag 

van zijn begrafenis viel ook Corrie plotseling weg. Het bedrijf raakte failliet. Dit was 

een zware tijd.  

Maar Klaas ging zoals altijd gewoon door. "Alles komt goed", zei hij. "Zo niet dan toch. 

Want wie zich niet red is een aap!" Hij ging zelf koken en wassen. Verhuisde naar 

zorghuis "de Caegstate" en bleef nog jarenlang rondrijden in zijn auto. Hij genoot van 

zijn vrijheid. Lunchen bij Hessel, warm eten bij Aart of Annelies. Wandelen in Petten 

en altijd kwam hij weer nieuwe mensen tegen waar hij dan weer blij over kon 

vertellen. 

De laatste jaren werd het minder, Aart had zijn auto "afgepakt", en het lukte niet meer 

om zelfstandig te wonen. Uiteindelijk belandde Klaas in "de Bron", daar liet hij zich 

verzorgen en maakte weer nieuwe vrienden. De laatste weken ging hij snel achteruit, 

zijn wereld werd steeds kleiner, zelfs te klein voor hem. Of om met zijn eigen laatste 

woorden te spreken: "Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan." 

KERK EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 

19 oktober is er weer grote schoonmaak gehouden in het kerkje. Met 6 vrijwilligers 

hebben we binnen alles een grote beurt gegeven en buiten zijn de ramen ontdaan van 
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vleermuispoep en andere ongerechtigheden. Hartelijk dank dames Mechielsen, Raap 

en van Eijsden, en heren Timmer en Tuinstra. Hard gewerkt en een mooi resultaat. 

  

Zondag 17 november is er een lekendienst in Eenigenburg. Paulien Knol gaat voor en 

Pieter Rynja is de organist. Kort en laagdrempelig, voor iedereen. 

  

Zondag 17 november geven Bodhi en Titus een concert. Zij zingen en spelen Ierse en 

daaraan verwante muziek. Altijd weer een sfeervolle bijeenkomst in de herfst, warm 

en gezellig. Pas op: het wordt druk, dus kom alstublieft op tijd. Vanaf half drie kunt u 

naar binnen en het concert begint om drie uur. Toegang en koffie/thee zijn gratis, bij 

de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten en voor het onderhoud 

van de kerk.  

  

Zondag 1 december komt DE ZOETE INVAL naar Eenigenburg, Zij spelen kermismuziek 

uit de 17e en 18e eeuw. Met hun oude, soms zelfgemaakte instrumenten laten zij zien 

en horen hoe de muziek in die tijd klonk. Inspirerend en vrolijk. De kerk gaat om half 

drie open, en ook hier geldt: kom op tijd. Om drie uur begint het concert. Entree en 

koffie en thee zijn gratis, na afloop is er een collecte om onkosten te bestrijden en de 

kerk te onderhouden.  

BERICHT VAN DE KERKENRAAD 

Paulien Knol 

Sinds de vorige keer is er een grote- en een kleine kerkenraadsvergadering geweest. 
Wat is er al zoal besproken: 

· We hebben een bezinning gedaan over de polarisatie in de samenleving en hoe onze 
eigen communicatie daar een bijdrage aanlevert. Wij kwamen er achter dat echt 
luisteren best moeilijk is en dat we graag invullen voor een ander. 

· We hebben een besluit genomen over de verduurzaming van de kerk. Een 
adviescommissie heeft een advies gegeven over de verduurzaming, de 
bouwcommissie heeft dit advies concreet gemaakt. Het plan is om bij alle ramen een 
achterzetraam te zetten zodat tocht voorkomen wordt. De temperatuur in de kerk zou 
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dan wat aangenamer worden terwijl er minder gestookt hoeft te worden. De 
meerderheid van de kerkenraad vindt dat dit plan teveel kost in verhouding tot wat 
het oplevert aan verduurzaming. We gaan dus verder kijken naar andere oplossingen. 

· Op de komende gemeentevergadering willen we met de gemeente overleggen hoe 
het contact tussen kerkenraad en gemeente ervaren wordt. Voelt de gemeente zich 
gehoord en vertegenwoordigd? 

· Er is contact met de gemeente in Dippoldiswalde om te onderzoeken hoe we verder 
gaan met onze samenwerking. 

· Arie Jan gaat een plan maken voor zijn permanente educatie. 

· Er is een koor gevonden voor kerstavond: Singing Surrender. 

· De bevestigingsdienst was op 13 oktober. We zijn blij dat Bote Nieuwland, Wouter 
Vrolijk, Arjan Plomp en Paulien Knol weer herbevestigd zijn. We vinden het jammer 
dat Margot van der Poll en Annemarie Voorbraak afscheid namen. 

· En voor in de agenda: op woensdag 27 november is de gemeenteavond. 

ROUWKRING 2024-2025 

Ds. Arie Jan van der Bom en Gerda Wierda 

Dit najaar zal er een nieuwe rouwkring van start gaan. Deze kring is bedoeld voor 
mensen die kort geleden (of langer geleden) een dierbare ander verloren hebben en 
het bijzonder moeilijk vinden om daar mee om te gaan. Een rouwkring kan dan helpen 
om over je verlies te spreken en ook om anderen over verlies te horen spreken. 
Hoewel de rouwkring van de Protestantse Gemeente Schagen uitgaat, is deze kring in 
haar benadering niet bijzonder godsdienstig. Het staat iedereen die worstelt met 
verlies, vrij om zich aan te melden. De rouwkring zal door ons, Gerda en Arie Jan, 
geleid worden. Gerda volgt op dit moment een opleiding voor verlies- en 
rouwtherapie in Utrecht. Zij loopt stage in onze gemeente en zal haar expertise 
inzetten voor deze rouwkring.  
Je kunt je aanmelden per e-mail: aj.van.der.bom@gmail.com of per telefoon: 06-8338 
4921. Bij deelname van vijf of meer personen zal de rouwkring doorgang vinden. Wij 
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komen in totaal zeven keer samen. Een voorbereidende bijeenkomst zal zijn op 
woensdag 18 december. Deze bijeenkomst is meer bedoeld voor een eerste 
kennismaking en nadere uitleg van wat een rouwkring inhoudt. Op grond van deze 
bijeenkomst kunnen mensen dan besluiten om wel of niet mee te doen aan de 
rouwkring. De rouwkring zal dan in het tweede deel van januari werkelijk van start 
gaan. 
Locatie: Hans Leijdekkerszaal, Grote Kerk, Schagen. Tijd: 15.00 u. tot 16.30 u. De 
andere data worden in overleg met de deelnemers afgesproken. Deelname is gratis.  

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

Collecte 24 november : Kerk in Actie 

Bolivia - Duurzame Landbouw in de hoge Andes 

Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andes-gebergte steeds grilliger. 

Veel jongeren trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. 

Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden, is irrigatielandbouw mogelijk en 

keren jongeren weer terug. Boeren en boerinnen leren samen in coöperatieverband 

biologische groenten verbouwen. Veel inheemse bewoners gaan hun traditionele 

groenterassen weer waarderen. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren 

gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4000 meter hoogte 

landbouw mogelijk is. 

Collecte 1 december : Adventscollecte Kerk in Actie 

Moldavië - Kinderen en ouderen worden gezien 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. 

Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze 

nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania 

worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze eten en drinken 

en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en 
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kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme 

douche. 

Collecte 15 december : Adventscollecte Kerk in Actie 

Palestina - Een stem in de samenleving voor jongeren 

Het ontbreken van elk perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren alle moed om 

iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestine wil de kracht 

van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en 

mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een 

startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma’s en 

podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten 

jongeren hun stem in de samenleving. 

AFSCHEID ANNEMARIE VOORBRAAK 

Paulien Knol 

Soms doen mensen zoveel voor de kerk dat we het nodig 
vinden om een kerkelijk speldje aan te vragen. Annemarie 
zet zich al meer dan 50 jaar in voor het kerkwerk in al zijn 
facetten. Ze heeft van alles gedaan, ze is koster geweest, ze 
heeft meegewerkt aan het kinderkoor, bezoekwerk, 
handwerkgroepen (wie heeft er geen Annemarie tas of 
bijbelomslag?). Ze is ook lang ambtsdrager geweest, vooral 
kerkrentmeester. Als blijk van waardering hebben we voor 
haar een kerkrentmeesterlijk speldje aangevraagd. Die heeft 
ze 13 oktober ontvangen. 

GEEF ZE GEEN VIS MAAR EEN HENGEL 

Wieb Koedijk 

U kent bovenstaande uitdrukking vast wel. Deze wordt vaak gebezigd in 

“ontwikkelingsland”. Het houdt in dat je bovenal moet proberen om de mensen een 

eigen inkomen zien te laten verdienen. Vanuit Oeganda kreeg ik via de contactpersoon 

van de Stichting The Children : Our Future door dat een familie die eerder hun 
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inkomen haalde uit de verkoop van de melk van hun koe in grote problemen zat. Hun 

koe was namelijk overleden.  

Als diaconie hebben we hier over gesproken 

en besloten om voor hen een andere koe aan 

te schaffen. Nu kunnen ze zelf weer de kosten 

van scholing en de dagelijkse kosten betalen.  

Nog iets meer over de familie. Het zijn 

Somaliërs die hun land ontvlucht zijn vanwege 

de onveiligheid daar. Ze hebben drie kinderen 

welke nog allen naar school gaan. 

Hierbij de foto van de koe met een (pasgeboren) kalf. Ergo de komende tijd hebben ze 

weer melk om te verkopen, nadat het kalf voldoende gedronken heeft. En de koe is 

een Holsteiner-Frisian, dus misschien afkomstig uit Nederland?Namens hen hartelijk 

dank. 

AD BOUTERSE GAAT VERTREKKEN! 

Wim Voorbraak 

Twee nummers geleden schreef ik over de reis die ons gemeentelid Ad Bouterse ook 
dit jaar weer gaat maken naar West Papua. Nu een maand voor zijn vertrek ben ik 
opnieuw bij hem langs gegaan. Velen van u kennen Ad zijn verhaal en de reden 
waarom hij zich inspant voor mensen die zorg nodig hebben in West Papua en speciaal 
in de plaats Timika. Daar ondersteunt zijn stichting een kleinschalig kindertehuis met 
14 weeskinderen en 2 invalide kinderen. De laatste zijn zo gehandicapt dat zij niet in 
de kampong kunnen leven, één leeft de hele dag in een rolstoel, de ander is dat niet 
eens gegund, hij wordt liggend verpleegd. Ad deed dit werk samen met zijn vrouw Nel. 
Zij is helaas tijdens de terugreis van een van zijn vorige missies overleden. 

Ad, inmiddels ruim in de tachtig, is bang dat dit zijn laatste reis gaat worden. De reis 
evenals het verblijf zijn enorm vermoeiend. Een van de zorgen die Ad heeft is dat de 
leidster van het tehuis, Elisabeth, voorrang geeft aan de verzorging van de kinderen, 
de dagelijkse zorg, zodat de infrastructuur in het tehuis een sluitpost is. Daarom heeft 
hij het plan om door de plaatselijke aannemers een brandvrije keuken te bouwen 



 

 
 18 

 

  

zodat een veilige werkomgeving gegarandeerd is . Ook is een nieuwe boiler nodig. 
Hoewel men in West Papua goedkoper werkt dan in Nederland, schat Ad dat toch 
€4500, - nodig is. Dit bedrag is nog niet bij elkaar. U kunt nog doneren, Zijn 
rekeningnummer is NL24 INGB 0000779468, t.n.v. A.J. Bouterse. Al het gestorte geld 
komt ten goede aan het kindertehuis. Ad betaalt zijn reiskosten zelf. 

Bij zijn laatste bezoek heeft Ad een aantal acties in beweging gezet. Zo kweken de 
kinderen plantjes die aan voorbijgangers worden verkocht. Ook worden aan hen 
snacks en drinken verkocht. Verder is een begin gemaakt om de omgeving van het 
kindertehuis schoon te maken zodat het kindertehuis opvalt en aandacht krijgt. 

Helaas lopen de dagelijkse kosten op. De koers van de roepia schommelt nogal, de 
kinderen worden ouder en moeten een schooluniform aan en soms ook voor 
vervolgonderwijs gebracht worden naar een school die verder weg is. 

Ook nemen de onkosten toe. Paracetamol neemt weinig plaats in maar voor het 
vervoer van de aangeboden dozen met incontinentiemateriaal en brillen nemen de 
vrachtkosten toe. Ze apart versturen schijnt niet zonder risico te zijn, de pakketten 
komen vaak niet aan. 

Negen december vertrekt Ad, hij hoopt op 11 december in Timika aan te komen. Hij 
maakt in Timika Kerst en de jaarwisseling mee. In januari zien we hem D.V weer terug 
op zijn vertrouwde stoel in onze kerk. 

I.O.V. DE KERKRENTMEESTERS 

Annemarie Voorbraak 

Tempus fugit. De tijd vliegt. Zo ben je kerkrentmeester en zo niet meer. Schreef ik in 
de vorige Onze Kerk dat het mijn laatste stukje was, maar het werk gaat door. 
Allereerst was ik zeer verrast voor de huldiging die mij ten deel viel. Een speldje voor 
50 jaar “trouwe” dienst. Mooi, hartelijk dank nog allemaal. In die week ervoor hebben 
we met 18 mensen de kerk een grote schoonmaakbeurt gegeven. Allemaal klusjes die 
niet wekelijks worden gedaan. Het was weer een gezellige ochtend. Allen die hebben 
meegewerkt: Nogmaals hartelijk dank. En natuurlijk rekenen we op jullie de volgende 
keer! Inmiddels is ook de vlaggenmast weer gemaakt. Afgelopen week kreeg ik een 
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mail van de politie dat het dossier is gesloten. En dat doen wij dan ook maar en 
hangen we weer gewoon de vlag uit. Hoewel het nog maar november is gaan de 
rentmeesters al weer nadenken over de Actie Kerkbalans. Dat is ook meestal een 
tijdrovende bezigheid, maar we gaan er vanuit dat we weer kunnen rekenen op de 
nodige vrijwilligers. 

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O. 

Monica Wildeboer 

Jaarlijks wordt er op ‘Red Wednesday’ aandacht gevraagd voor de vele miljoenen 

christenen die wereldwijd worden verjaagd, vervolgd en vermoord. Dit jaar valt ‘Red 

Wednesday’ op woensdag 20 november. Op die woensdagavond zullen zowel de RK 

kerk als de Kerk op de markt weer in rood licht worden gezet. Ieder jaar doen er weer 

meer kerken mee! Die avond wordt er een vesper gehouden terwijl dit thema ook in 

een lezing aan de orde komt. De Raad van Kerken nodigt u uit om bij de lezing en 

vesper aanwezig te zijn. Onze christenzusters en -broeders verdienen onze aandacht! 

Lezing Kerk in Nood 

13 november 2024, 19:30 Lezing Dennis Peeters, de Kerk op de Markt te Schagen in de 
Hans Leijdekkerszaal. Thema ‘Kerk in nood’ Aan deze lezing zijn geen kosten 
verbonden, wel zal er een deurcollecte worden gehouden voor het goede werk van 
‘Kerk in Nood’. 

Oecumenische Vesper 

20 november 2024, 17:00 Oecumenische vesper in de RK Christoforuskerk te Schagen 
in het kader van ‘Red Wednesday’ 

In deze vesper op ‘Red Wednesday’ zullen wij bidden voor allen die vanwege hun 
geloof vervolgd worden: Godsdienstvrijheid is een groot mensenrecht! 

GEMEENTECONTACT SCHAGEN - DIPPOLDISWALDE 

Jan Prij 
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Vrijdag 4 oktober kwamen vijf gemeenteleden uit Dippoldiswalde om met ons te 
bespreken of er mogelijkheden zijn om het gemeentecontact, dat er al is vanaf 1989 
maar op een doodspoor dreigde te raken, nieuw leven in te blazen. 

Op vrijdagavond hebben we, nadat we goed bijgepraat waren, met zo’n twintig 
mensen een eerste brainstorm gehouden met een terugblik en mogelijkheden voor 
een voortzetting van het contact. 

Belangrijke dingen die daarbij naar voren kwamen 
zijn o.a.: 

- Vanaf het begin was het contact tussen de 
mensen van beide gemeenten in de vorm van 
gesprekken en activiteiten heel belangrijk en zeer 
waardevol. Het gaf vertrouwen, begrip en diepe 
vriendschap. Ook in een nieuwe opzet moet het 
inhoudelijke gesprek voorop staan. 

- Het gaat daarbij niet alleen om het contact tussen 
de leden van de verschillende gemeenten maar 
bovenal om het contact tussen de 
gemeenten/parochies. 

- We leven in een wereld met grote problemen 
(klimaat, extremistische politieke situatie, oorlog 

Oekraïne, Midden-Oosten, vluchtelingen). Hoe we hier als Christenen mee omgaan 
moeten we met elkaar delen en daardoor kunnen we van elkaar leren. 

- De tussenpozen tussen de gemeentebezoeken moet niet te groot worden anders 
verwatert het contact. Een jaarlijks contact is dan beter dan een tweejaarlijks contact. 

- Om deze gemeentebezoeken mogelijk te maken is het nodig dat er ‘verjonging’ komt 
van de mensen die mee gaan op bezoek. Arie Jan heeft daartoe al verschillende 
mensen uitgenodigd maar hierop helaas nog weinig respons gekregen. 

Engel gekregen van de mensen 
uit Dipps 
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Op zaterdag zijn we verder gegaan met de gesprekken en daarbij een paar conclusies 
getrokken: 

- Het is nu nog te vroeg om te besluiten of en zo ja hoe we verder gaan. We gaan in 
2025 met een delegatie uit Schagen naar Dipps om een slotconclusie te trekken. 

- In die tussentijd willen we in Schagen en Dipps het gemeentecontact meer onder de 
aandacht van de gemeenteleden brengen. Daartoe zullen we in de kerkbladen van de 
gemeenten steeds iets melden over de beide gemeenten. 

- ‘Onze Kerk’ zal naar Dipps worden gestuurd en vanuit Dipps zullen we hun kerkblad 
ontvangen. 

- Ter promotie van het gemeentecontact maken we een film of fotoreportage die in 
beide gemeenten vertoond kan worden. 

Ik ben gaarne bereid om een en ander toe te lichten.  Jan Prij (0612102463) 

KATTENBAK IS GEEN KAT IN HET BAKKIE… 

Ds. Arie Jan van der Bom  

Dit jaar wordt een nieuwe start gemaakt met wat vroeger "catechesatie" heette of 

"kattenbak" onder de tieners in de jaren '70 en erna. Het betreft hier een soort 

basiscursus rondom christelijke thema's. En dat kan van alles zijn. Deze cursus is 

afgestemd op tieners die op de middelbare school zitten. De ervaring leert dat tieners 

het heel druk hebben en lang niet altijd beschikbaar zijn voor zoiets als godsdienstige 

vorming. Er is daarom voor gekozen om tien bijeenkomsten te houden. Telkens op de 

maandagavond. Telkens een ander, op zichzelf staand thema. Die tien 

maandagavonden zijn gekozen in de periode vanaf 1e Advent tot en met Paaszondag. 

Daarna zal er ergens in mei ook een excursie naar Amsterdam zijn waarin wij 

belangwekkende kerken bezoeken, maar ook b.v. op het Waterlooplein onze slag 

slaan.  

Via whatsapp zal ik de tienergroep en hun ouders ook nog eens op de hoogte stellen 

van deze mogelijkheid. Aanmelden of afmelden voor deze bijeenkomsten is niet nodig. 
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Ik zie wel wie er verschijnt. Wie graag wil meedoen maar nog niet in de appgroep zit, 

zal zich wel moeten aanmelden bij mij (06-8338 4921 per whatsapp). Op die manier 

blijf je op de hoogte en ontvang je uitnodigingen voor de maandagavonden. Vrienden 

en vriendinnen zijn welkom! De whatsapp-groep is omgedoopt tot "PG Tienmaal 

Tieners".  

De eerste twee bijeenkomsten zullen zijn op maandag 2 december en maandag 16 

december. We beginnen om 19.30 u. Om 20.30 ronden wij af. We komen bij elkaar in 

de Consistoriekamer van de Grote Kerk. 

Ik kijk er naar uit jullie te zien en te spreken op maandag 2 december! Oh ja, het wordt 

natuurlijk ook gewoon heel gezellig. Dus kom gewoon! Er is thee en roze koeken. 

IN GESPREK MET LIS BARTHOLOMEUSDOCHTER ………. 

Wim Voorbraak 

In ons vorige blad vertelde onze voorzitter Paulien dat de kerk een schilderij heeft 
gekregen! Iedereen kan het bekijken: het hangt in de consistoriekamer. 

Deze maand een gesprek met de schilderes. Lis schildert 
niet alleen, zij dicht ook. Beide kunstvormen heeft ze 
meegekregen van haar vader. Elders in ons blad vindt u 
ook een gedicht van haar, wat elke Schagenees zal 
aanspreken. Ze is dan ook een echte Schagenese: 
opgegroeid in de Magnusbuurt waar ze ook nu nog woont. 
Zowel de Doopsgezinde als de Christoforuskerk bevinden 
zich binnen een paar honderd meter van haar huis. 

Het schilderij dat wij als kerk van Lis gekregen hebben 
maakt deel uit van een serie schilderijen van gebouwen in 
Schagen, waarop ze achterkant van die gebouwen in 

acrylverf heeft vastgelegd. In het geval van onze kerk is dit, volgens velen, juist de 
meest interessante kant met zijn uitbouwtjes en torentjes. 

Als lagere-school kind ging Lis naar zondagsschool in onze, toen nog Nederlands 
Hervormde, kerk en later met haar ouders naar de Doopsgezinde Gemeente in 
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Barsingerhorn. Ze is geen regelmatig kerkbezoekster meer. Ze is wel een paar keer 
rond Kerst bij ons in de kerk geweest en is zeker niet anti, maar ze zegt genoeg te 
hebben aan de contacten in haar buurtje. De bewoners van de Magnusbuurt kijken 
naar elkaar om en vormen samen een gemeenschap waar iedereen, zo nodig, voor 
elkaar klaar staat. De liefde van Jezus voor de medemens, zoals die in onze kerk, vanuit 
de Bijbel uitgedragen wordt, is ook haar baken. 

Dan tenslotte haar naam: Lis Bartholomeusdochter, kortweg Lis, is haar naam als 
kunstenaar. Maar ze is ook echt de dochter van Johan Bartholomeus Veen, leraar 
Nederlands en Geschiedenis op de verre voorganger van het Regius, toen nog in de 
Handelsstraat. Haar vader had ook een onderwijsakte voor het geven van tekenlessen. 
Hij kon prachtig tekenen. Van haar vader heeft ze haar belangstelling voor tekenen en 
schilderen geërfd. In 1984 deed ze een korte cursus olieverf schilderen bij Rutger Jan 
Bredewold, en vanaf 2012 een opleiding Tekenen en Schilderen bij Crejat in Alkmaar. 

De torens van Schagen 

Hij statig, zij frivool gebouwd. 
Meer dan honderd jaar 
Staan ze tegenover elkaar, 
Wijl elk de boel in de gaten houdt 
 
Bruidegom en bruid, 
Hoge hoed en muts van kant, 
Houden samen de orde in stand. 
Rustig en stevig, met mooi geluid, 
 
Als vader en moeder: 
Hij spreekt, zij zingt. 
Van de kleine stad, hun kind, 
Zijn zij de hoeder. 

(uit: Lis Bartholomeusdochter: “EN NU VOORUIT!, versjes voor het wakker worden”, 
uitgegeven bij uitgeverij Leessst) 
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KERSTMORGENDIENST 

Paulien Knol 

Komende kerstmorgen is een lekendienst (het lukt niet altijd om een dominee te 
vinden). Het wordt een gezinsdienst met zang, verhaal, overdenking en wie weet nog 
veel meer. Als u een favoriet kerstlied heeft dat gezongen moet worden of u heeft een 
mooi gedicht wat u graag wil laten horen, laat het dan weten aan Paulien Knol 06-
27457475. Het gaat vast een mooie dienst worden. 

VAN DE REDACTIE 

In deze Onze Kerk vindt u een los blad waarop u gevraagd wordt om de jaarlijkse 
bijdrage van Onze kerk. Natuurlijk kunt u gewoon € 10 overmaken, maar u kunt ook de 
administratie machtigen om dit bedrag te innen van uw rekening. De derde 
mogelijkheid is om de QR-code te gebruiken en via ideal het geld over te maken. 
Keuze genoeg. Maar wel belangrijk om mee te doen. Met de bijdrage van de 
adverteerders en uw bijdrage hopen we een beetje op nul uit te komen. Dat is helaas 
al een paar jaar niet gelukt. We hopen op betere tijden. Als u rechtstreeks overmaakt 
wilt u er dan bij vermelden dat het voor het kerkblad is? In ieder geval alvast allemaal 
heel erg bedankt! 

BAKKIE KOFFIE? 

Wim Voorbraak 

Een paar weken terug was op donderdag lichte paniek in de kerk, het 
koffiezetapparaat in de Hans Leijdekkerszaal had de geest gegeven. En dat een paar 
dagen voor de zondag , de dag dat het koffiegebruik het hoogste is. Willeke van 
Treuren is direct gaan zoeken op het internet naar een alternatief, allemaal aan de 
prijzige kant. We hebben het wel over een van meest gebruikte hulpmiddelen in de 
kerk! Wat mag een reparatie kosten? Onze kerkrentmeester en oud koster Kees van 
Treuren gaf het niet direct op. 
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Na een grote schoonmaakbeurt bleek de storing 
terug te brengen tot de niet meer 
functionerende schakelaar. Ergens binnen in het 
apparaat stond de naam van de leverancier 
vermeld, een bedrijf in Heerhugowaard. 
Daarmee is contact opgenomen. Het bleek dat 
het huidige apparaat in 1992 geleverd is aan de 
Gereformeerde Kerk, En laat het bedrijf nu nog 
net zo’n schakelaar hebben liggen; wel de 
laatste!. Kees naar Heerhugowaard, schakelaar 
opgehaald en gemonteerd. Apparaat werkt 
weer. Kees kan zo aan de slag in het 
“repaircafé”. Bedankt Willeke en Kees voor jullie 
inspanning! 

Maar 1992…….. Hoeveel kopjes koffie zijn er sinds die tijd gezet? Gerard Rinsma 
startte als Gereformeerd predikant in Schagen in 1991. In 1996 verhuisde het 
koffiezetapparaat samen met Gerard en zijn gemeente naar de Markt. Het toenmalige 
kostersechtpaar Geert en Roelie Bakker kende de bediening van het apparaat al. Ook 
zij waren al koster in de Gereformeerde Kerk. 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Gerda Wierda. Sinds februari woon ik in Schagerbrug met mijn man. 
Daarvoor woonde ik in Enkhuizen. 

Ik werk in het onderwijs en daarnaast studeer ik aan de sociale academie van Utrecht. 
Ik volg een opleiding tot verlies- en rouwtherapeut. 

De opleiding richt zich uiteraard op nabestaanden van een verlies door overlijden, 
maar ook op levend verlies. Dat betekent dat rouw een breed gebied betreft: het 
verlies van werk, gezondheid, functies, rouw bij kinderloosheid…. 
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Door voor deze studie te kiezen richt ik mij op 
zingeving na de verliezen die ik zelf heb 
meegemaakt. Zodoende heb ik mij als vrijwilliger 
aangemeld bij de NTS (Nederlandse Transplantatie 
Stichting) en heb ik contact gezocht met ds. van der 
Bom. We hebben elkaar gesproken en de 
kerkenraad heeft mij ruimte gegeven om in de 
gemeente stage te gaan lopen. 

Het plan is om een rouwkring op te zetten en 
mensen die daar behoefte aan hebben te bezoeken. 
Zie daarvoor elders in het blad. 

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten. Met 
vriendelijke groet, Gerda Wierda 

SCHAGER NACHTVLINDERS  

Ds. Arie Jan van der Bom 

 
Een mens missen. Onderweg naar Eeuwigheidszondag. 

Een mens missen. Intens missen omdat zij of hij er niet meer is. Niet zomaar een 

mens. Maar ‘mijn’ man, ‘mijn’ kind, ‘mijn’ oma, ‘mijn’ vriend, ‘mijn’ moeder, enz. 

Kortom: iemand met wie ‘ik’ ‘mij’ diep verbonden voel, voelde, nog altijd voel. Iemand 

om wie ‘ik’ gaf, die ‘ik’ heel goed kende, liefhad, waardeerde, mee kon praten, lachen, 

huilen. Iemand wiens leven met het ‘mijne’ verweven was en die nu een scheur, een 

gat, achterlaat. Iemand die definitief weg is. Dood.  

Het klinkt cru, maar een ander zo missen, zo intens missen—de pijn, het verdriet, de 

slapeloosheid—is een zegen! Want het betekent dat ‘ik’ gehecht was aan het leven. En 

nog altijd ben. Dat ‘ik’ levensvreugde heb gekend. Dat ‘ik’ met dezelfde intensiteit van 

‘mijn’ verdriet nu, toen heb liefgehad, en nog steeds liefheb. Want zou het niet 

oneindig veel droeviger zijn als ik niets voelde? Geen pijn, geen verdriet. Maar een 

vreemde leegte. Een ondefinieerbaar gevoel van onverschilligheid. Misschien wel 
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opluchting. Alsof die affaire met die ander ‘me’ te lang ging duren en ‘me’ teveel heeft 

afgemat om nog maar iets te voelen. Ook dat komt voor.   

Een ander zo missen betekent ook dat ‘ik’ tot de diepere lagen van het mens-zijn ben 

doorgedrongen. Geheel tegen ‘mijn’ wil in trouwens. Liever was ‘ik’ erbuiten gebleven. 

Liever verkeerde ‘ik’ in een wereld die nog intact was, ‘mijn’ wereld van voor het 

verlies. Liever was ‘ik’ deze confrontatie uit de weg gegaan. ‘Ik’ wist wel dat de wereld 

gebroken is. Maar alleen van horen zeggen. Op veilige afstand van ‘mij’ vandaan. Die 

wereld is voor altijd voorbij. ‘Ik’ behoor nu tot hen die geraakt zijn door verlies. Tot 

hen die lijden en treuren. ‘Ik’ zie hen. En zij zien ‘mij’. De band is daar. Veel woorden 

zijn hier niet nodig. 

In het begin dacht ‘ik’ nog: Hoe ga ‘ik’ dit overleven? Wil ‘ik’ nog wel? ‘Ik’ bedoel: 

leven. Ja, ‘ik’ wil leven. Want er zijn ook anderen. Anderen van wie ‘ik’ houd. Die ‘mij’ 

nodig hebben. En van wie ‘ik’ nodig heb dat zij ‘mij’ nodig hebben. ‘Ik’ wil leven. 

Verder leven voor die anderen. En dan niet als iemand die alleen maar gebukt gaat 

onder het verdriet om ‘…’. Niet als iemand die geknakt door het leven gaat. Maar hoe 

doe ‘ik’ dat? Waar is het script dat ‘mij’ vertelt hoe ‘ik’ dat gedaan krijg?    

De tijd verstrijkt. Dagen, weken, maanden misschien. Het ongeloof van het eerste 

moment is weg. Het is écht gebeurd. Dat zie ‘ik’ nu wel in. Maar het verzet is nog 

groot. Woede. Woede dat het gebeurd is. En ook de onmacht. De frustratie dat ‘ik’ er 

niets aan kan doen. Wat kan ‘ik’ doen? Hoe kom ‘ik’ ‘mijn’ dagen door? ‘Ik’ sla een 

foto-album open. ‘Ik’ zie ‘…’ weer. Als de dag van gisteren. Vrolijk lachend. Als een 

levende toen nog in leven. En die nu tot leven komt in ‘mijn’ herinnering. ‘Ik’ moet 

lachen. En huilen. Huilen ook van geluk.  

‘Ik’ weet nu wat ‘mij’ te doen staat. ‘Ik’ wil ‘…’ bewaren alsof ‘…’ nog leeft voor mij. 

Bewaren in mijn hart. Gedenken zo goed als ik kan. Een plaats geven waar ‘ik’ contact 

kan maken met ‘…’. Misschien praat ‘ik’ nog met ‘…’ in mijn hoofd. Of hardop wanneer 

er verder niemand is. Misschien heb ik een klein altaartje in het huis met een mooie 

ingelijste foto van ‘…’ waar ik af en toe een kaars brand. 
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Ongemerkt ben ‘ik’ godsdienstig geworden. ‘Ik’ heb een altaar. ‘Ik’ verricht rituelen. 

‘Ik’ bid zelfs. En ik reken op een Ander, een onmogelijke Ander, die voorbij leven en 

dood ‘mij’ in contact brengt met ‘…’. En soms ontvang ik een teken. Dat kan niet 

anders. Daar moet ‘…’ wel achter zitten…     

ACTIVITEITENROOSTER NOVEMBER-DECEMBER 2024 

 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK” 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres: 

pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag! 

Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel                             06-13614761  

e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl  

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”:Dhr. G. 

Leijnse,Notenhof 87, 1741 VR Schagen 06-16996362, e-mailadres: 

g.leijnse@quicknet.nl 

 

14 nov woensdag Lezing  "Kerk in Nood" 19:30 uur Grote Kerk

17 nov zondag Concert Bodhi en Titus 15:00 uur Eenigenburg

18 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

19 nov dinsdag Leerhuis Quinn 19:30 uur Grote Kerk

20 nov woensdag Oecumenische Vesper 17:00 uur Christoforuskerk

25 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

26 nov dinsdag Leerhuis Bart 19:30 uur Grote Kerk

27 nov woensdag Gemeenteavond 20:00 uur Grote Kerk

1 dec zondag De Zoete Inval 15:00 uur Eenigenburg

2 dec maandag Ouderengespreksgroep 14:30 uur Grote Kerk

2 dec maandag PG Tienmaal Tieners 19:30 uur Grote Kerk

9 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

11 dec woensdag Kerststukjes maken 14:30 uur Grote Kerk

16 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

16 dec maandag PG Tienmaal Tieners 19:30 uur Grote Kerk
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